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Overdenking 

Leugens...! 

En hij (Jeftha) zeide tot hem: Zo zegt Jeftha: Israël heeft het land der Moabieten, en het land der kinderen 
Ammons niet genomen. (...) Zoudt gij niet dengene erven, dien uw god Kamos voor u uit de bezitting verdreef? 

Alzo zullen wij al dengene erven, dien de HEERE, onze God, voor ons aangezicht uit de bezitting verdrijft. 
Richteren 11: 15 en 24. 
 

Bijna zou ik deze meditatie beginnen met de verontschuldiging, omdat deze meditatie meer iets weggeeft van 

een tijdrede en politiek betoog. 
Waarom een woord van Jeftha? Het volk Israël wordt door de vijanden bestreden, en aanvankelijk leek het alsof 
de Heere hen niet meer zou verlossen (hst. 10:13 en 14), maar God kon Zijn barmhartigheid als het ware niet 

langer inhouden toen ze met berouw terugkeerden. En dan komt Jeftha om de strijd te beginnen. De koning van 
de Ammonieten eist zijn gebied terug, maar...Jeftha doorziet de geschiedvervalsing! 
 

Een ééndaags bezoekje van mijn vrouw en mij aan Amsterdam (Holocaustmuseum en het grote plein voor de 

Dam, bij het paleis) is de inspiratie voor deze meditatie. Wat een grove leugen was daar te lezen, bij een groepje 
pro-palestijnse demonstranten. Een grote plaat was bevestigd aan een standaard waarop de leugens stonden:  

ISRAEL BORN OF BRITISH COLONIALISM 
CREATED THROUGH ZIONISTS TERRORISM 

SUPPORTED BY WESTERN IMPERIALISM 
Notabene wordt Palestina zèlf als staat door maar 146 van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties erkend 
sinds 2024, maar niet door de meeste westerse landen en niet door Israël. Israël heeft in de Zesdaagse 

Oorlog van 1967 een groot deel van het grondgebied van Palestina teruggenomen (maar de VN zegt 'bezet') en 
sindsdien hield Israël dat onder militaire controle. Op 7 oktober is de gruwelijke terroristische aanslag en 

afslachting al weer twee jaar geleden. 
Leugens als:  

> Agressie van Hamas zou het gevolg zijn van jarenlange onderdrukking van de Palestijnen door Israël.. 
> Gaza zou een openlucht gevangenis zijn, vanwege de afsluitingen door Israël, dus het is Israëls eigen schuld 

dat ze werden teruggepakt. 
> Israël bezet regelmatig de Gaza strook.. 

Op zondag 8 oktober 2023 zei de Amerikaanse senator Bernie Sanders (maar ja, van hem kun je dat 
verwachten!) dat Israël Gaza bezet, maar hij zei niet dat in 2005 Israël zich eenzijdig terugtrok uit Gaza. De 
duizenden Joden die er woonden moesten weg en ook het Israëlische leger vertrok. Kort daarna nam de 

gewelddadige terroristische organisatie Hamas met geweld de regering over. Sinds die tijd wordt Israël 
geterroriseerd door raketten en worden burgerdoelen aangevallen. Israël houdt de zee, het luchtruim en de 

grenzen rondom Gaza gesloten om haar terrorisme een halt toe te roepen. Dat doet trouwens niet alleen Israël, 
maar ook Egypte houden de grens met Gaza potdicht. Het Internationale Recht zegt dat Israël Gaza niet zou 

mogen bezetten, maar het Internationale Recht zegt nog meer, namelijk dat een soeverein land het recht heeft 
op veilige en erkende grenzen. Ook stelt het Internationale Recht dat terroristisch geweld niet gerechtvaardigd is 

en dat een land het recht heeft om zijn burgers te verdedigen. Nota bene: een dag na de vreselijke aanslag 
kwam er overal in allerlei steden in Europa pro Palestijnse demonstraties! 

Nog nooit sinds de Tweede Wereldoorlog zijn zoveel Joden op één dag vermoord als op 7 oktober 2023. En tòch 
schreeuwde men: 'from the River to the sea, Palestine will be free.' 
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Het is dus een oproep om Israël te 'bevrijden' van de Joden, zoals ook al jaren lang door Hamas wordt 

opgeroepen. 
In het handvest van 1988 stond in een beginselverklaring van Hamas: "Er is geen oplossing voor het Palestijnse 

probleem dan door de jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn tijdverspilling en een 
schijnvertoning.” Artikel 13, Handvest Hamas 1988.  Vervolgens in artikel 7: "De Profeet, moge Allah hem 
zegenen en hem vrede geven, zegt: "De tijd van het oordeel zal niet aanbreken totdat moslims de Joden zullen 

bevechten en hen zullen doden; als gevolg waarvan Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen...en 
iedere boom en steen zal zeggen: moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!" 

Het in 2017 gewijzigde artikel toont dat er niets veranderd is aan de manier waarop Hamas over Israël denkt. Er 
zijn ook mensen die denken dat als Israël de grenzen zou openen, en de Gazanen zou toelaten, het probleem 

opgelost zou zijn. Maar wat zou er dan echt gebeuren? Dan zouden er dagelijks terroristische aanslagen zijn. 
Hamas onderdrukt in feite zijn eigen mensen, door deze manier van regeren. Israël wil geen Palestijnse burgers 

doden, maar Hamas uitschakelen, en helaas is het zo dat Hamas haar eigen vrouwen en kinderen als menselijk 
schild gebruikt, door in scholen en ziekenhuizen raketinstallaties en wapen voorraden te stationeren. En dat is 

een oorlogsmisdaad volgens het Internationaal Recht. Sommige denken dat het beter zou zijn om daar met de 
gematigde leiders van Hamas in gesprek te gaan zoals Fatah.  
Maar deze zei op 8 oktober 2023 het volgende op de officiële TV-zender van de Palestijnse autoriteit: "Lang leve 

ons Palestijnse volk. Sinds gisteren staan we op en zijn we zeer verheugd. Gisteren, 7 oktober, was de boodschap 
van het Palestijnse verzet, dat we het kunnen, dat we hier blijven, en dat we zullen doorgaan!" 

Een ander lid van Fatah zei dit: "We zeggen tegen onze eigen mensen en tegen alle Palestijnen, dit is een 
ochtend van overwinning en vreugde, een ochtend van trots. We vragen Allah om een zegen voor onze 

heldhaftige martelaren in Gaza en de West Bank en waar ons Palestijnse volk ook is. Wij zeggen vandaag in de 
Janin regio aan al onze broeders en aan alle Palestijnen dat ze verplicht zijn om in actie te komen." 

Douglas Murray, de hedendaagse Britse schrijver, stelt dat als Israël de oorlog stopt, dit hetzelfde is als een 
brand voor 90% blussen! Hamas moet totaal verslagen worden, anders laait het vuur van geweld en terreur weer 

op. Hij stelt ook dat internationale critici helemaal niet beseffen wat er ècht speelt in Israël en ook beseffen ze 
niet dat geen één land zo beschermend met de burgers van een vijandelijk land omgaat (door hen vooraf te 
waarschuwen) zoals Israël dat doet! 

En als Hamas alle steun die zij ontving, gebruikt zou hebben voor een betere infrastructuur ten aanzien van 
elektriciteit, water en voedsel en bunkers had gebouwd om haar eigen burgers bescherming te bieden, dan zou 

het er heel wat beter uitgezien hebben. 
Maar in plaats daarvan gaven ze hun geld uit aan het vermoorden van Joodse burgers, het aanleggen van 

tunnelstelsels voor hun eigen strijders en het vervaardigen van raketten! 
 

En onze regering?  

Die lijkt op koning Saul! 
Terwijl Saul moest regeren, zat hij David achterna, nota bene degene die Goliath verlagen had, de Filistijnse reus. 

Terwijl er zo ontzettend veel zorgen en probleem zijn in ons eigen land en de infanticide dag aan dag doorgaat 
omdat er dagelijks onschuldig bloed vergoten wordt door het doden van ongeboren baby’s), zijn we uren en 

dagen en weken en maanden bezig met hoe verkeerd Israël bezig is en dat Netanyahu niet humaan handelt...! 
Het woord 'genocide' wordt nota bene in de mond genomen door politici bij wie het bloed uit de mond loopt 

vanwege het instemmen met de abortussen! (meer dan 30.000 abortussen per jaar in Nederland). 
Vreemde meditatie... maar kijk, Jeftha wist van zijn geschiedenis en bestreed de leugens van de koning van de 

Ammonieten. De leugens op dat affiche in Amsterdam doet je huiveren als je bedenkt dat duizenden mensen dat 
voor zoete koek slikken. Alsof Israël werkelijk het gevolg zou zijn van de landverdeling van Engeland, in plaats 
van haar ontstaan te danken te hebben aan de God van hemel en aarde! 

(Ik hoop van ganser harte dat u uw menig over Israël vooral en absoluut niet alleen baseert op de N.O.S!) 
 

Jeftha stelt de koning van de Ammonieten voor om te erven wat hun afgod Kamos hen deed ontvangen! NIETS 
dus. Jeftha´s naam betekent: De HEERE opent. Laat ons bidden dat de HEERE, de God en Vader van Abraham, 

Izak en Jakob en van onze Heere Jezus Christus de onze ogen opent van Zijn eigen volk en ook van ons, om de 
Heere Jezus te vertrouwen, maar ook om onze ogen en oren geopend te houden zodat we de leugens niet 

geloven. Nou, tot zover deze tijdrede.  
Ter meditatie geef ik graag de woorden van Luther en Brakel mee! 

Ds. M.C. Schreur 
 

 

Naar aanleiding van de preek over de beklering van Saulus wil ik u graag even laten meelezen over wat Brakel 
schrijft:  

"De tweede oorzaak van twijfeling is: Ik vrees dat ik niet bekeerd ben, en dat alzo de gehele grond niet deugt, en 
dat het daarom alles niet goed is, wat ik in 't vervolg doe; want:    a) ik weet den tijd van mijne bekering niet. 

b) Ik ben zulk een klaarblijkelijke verandering van blind tot ziende, van dood tot 

leven, van aards tot hemels niet gewaar geworden. 
c) Ik was niet zoo verbrijzeld door het gezicht van mijne zonden, door ’t gevoel 

van Gods toorn, door de vreze van de verdoemenis, gelijk ik zie, Hand. 2 en 16, 
en gelijk ik van verscheidene Christenen gehoord heb. 

d) Ik heb begonnen uit eigenliefde, de schrik tot verdoemenis drong mij tot 
zoeken; maar niet de liefde tot de eer Gods, niet de liefde tot Christus, ook niet 

de beminnelijkheid van de heiligheid en de zaligheid; daarom denk ik dat de 
gehele grond niet goed is, maar dat het alles, wat ik heb en doe maar 
oppervlakkig of volop werk is, en dat het niet voortkomt uit een bekeerd en 

levend hebbend hart. 



Antwoorden: 

1.Ziet maar, of gij van harte God zoekt door Jezus Christus tot rechtvaardigmaking, heiligmaking, tot uwe rust, 
blijdschap en zaligheid; of gij dan weet of niet weet wanneer en hoe het begonnen is, daar is niet aan gelegen, 

men moet uit zijn bekering niet besluiten of ons werk nu recht of niet recht is; maar integendeel, men besluit uit 
zijn tegenwoordig werk zijne bekering. 
2. Weinigen weten den tijd van hunne bekering; sommigen waren al overgegaan vóór dien tijd, dien zij den tijd 

van hunne eerste bekering achtten: in anderen waren het maar voorbereidende werkingen, en zijn lange daarna 
eerst bekeerd. 

3. De bekering geschiedt zelden zoo klaarblijkelijk, maar 't gaat daarmede allengskens, als met het opgaan der 
zon, zodat men alleen enigen tijd daarna zien kan dat men veranderd is; ja sommigen worden in hunne kindse 

jaren bekeerd, zodat zij geene geheugenis hebben van een onbekeerden staat, en hun voortgang is niet eene 
verandering van soort, maar van trap in 't geestelijk licht en leven. Die in hunne volwassene jaren bekeerd 

worden, en goddeloos geleefd hebben, die kunnen best en klaarblijkelijk onderscheid zien, als zij eenigen tijd 
vóór hunne overtuiging vergelijken met den tijd eene wijle na hunne overtuiging. 

4. Het is niet nodig dat er veel verbrijzeling, schrik en beven voorafga; sommigen worden door de kennis der 
waarheid stilletjes, zonder veel strijd en troost, overgebracht; anderen gaan met Zachéus met blijdschap over 
door de beminnelijkheden des Evangelies; sommigen door vallen en opstaan, zodat men uit de eene manier van 

bekering geen besluit mag maken dat de andere niet goed is. 5. En of gij door eigenliefde bewogen zijt 
geworden, daaruit is uwe bekering niet in twijfel te trekken; eigenliefde is hier eene deugd, en het eerste begin 

van meest alle, zoo niet van alle, bekeerden; en of gij door schrik bewogen zijt geworden, 't is evenveel, of 
Naämans melaatsheid, of Bartiméus' blindheid; of Zachéus' nieuwsgierigheid, of des stokbewaarders schrik de 

eerste beginselen zijn geweest om u tot Christus te leiden. Daarom houdt u met deze bedenkingen niet op, ziet 
gij nu ware genade, erkent ze, en versterkt er uw hart door. 
 

Maarten Luther 
Daarom - wanneer ik uw angsten en bedreigingen - o wet- gevoel, dan doop ik mijn geweten in de wonden, het 

bloed, de dood, opstanding en overwinning van Christus. Buiten Hem wil ik totaal niets zien en horen.'  

 

Uit de pastorie  

 
Meeleven met 

Op maandag 11 augustus 2025 overleed mw.  Willemina Johanna Human-Knöps (Willy) op 91 jarige leeftijd, in de 
Vliedberg. De rouwkaart vermeldde de volgende woorden: “Bedroefd om het verlies, maar vol fijne herinneringen 
en bewondering voor haar persoonlijkheid en dankbaar dat wij zolang samen waren na het vroege overlijden van 

haar man, mijn vader, geef ik u kennis van het overlijden van mijn lieve moeder.  
Een levenseinde is een triest moment.  

Het voorafgaande leven is waarvoor wij dankbaar zijn. Alex Human.” 
Willy Knöps werd geboren in Dirksland en heeft daar een tijd mogen wonen, maar na haar huwelijk en met Arij 

Human ging ze uiteindelijk in Stellendam wonen. 
Daar waren ze samen werkzaam in het boerenbedrijf, en later pakten ze de werkzaamheden op als beheerders 

van een camping. Helaas stierf haar man Arij reeds op 49 jarige leeftijd. Dat is een moeilijke tijd voor haar 
geweest, maar mede door haar sociale karakter is ze niet vereenzaamd. Uiteindelijk heeft ze later nog geruime 

tijd mogen genieten van het wonen in het mooie appartement aan de Parklaan in Ouddorp. De laatste twee jaren 
echter verbleef ze in de Vliedberg, waar ze naast veel zorg en liefde van het personeel aldaar, ook bijzonder 
gesteund werd door haar zoon Alex. Vele vele bezoeken heeft hij haar mogen brengen en tot aan haar uiterste is 

hij haar nabij geweest. Voorafgaand aan de rouwdienst verzorgden nicht Rianne en zoon Alex nog een in 
memoriam waaruit duidelijk beider genegenheid voor respectievelijk hun tante en moeder bleek. Vanuit de 

bezoeken aan haar in de Parklaan en in de Vliedberg bleek duidelijk dat ze haar vragen en twijfels niet onder 
stoelen of banken stak. Ze luisterde echter welwillend naar de antwoorden die ik probeerde te geven. De laatste 

maanden en weken kon ze steeds minder en uiteindelijk werd ze geheel bedlegerig, maar het was lastig voor 
haar om concreet over haar levenseinde na te denken. Ze heeft echter wel te kennen gegeven dat haar afscheid 

in een kerkelijke setting moest plaats vinden. En zo is het gegaan. Vanwege onze vakantie heeft ds. P.B. de Groot 
de rouwdienst en begrafenis willen leiden, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben! In de rouwdienst stond Prediker 

3 centraal: Voor alles is een tijd. De woorden ‘tijd en eeuwigheid‘ liepen als twee rode draden door de 
rouwmeditatie heen en daarmee werd de boodschap van het Evangelie vervlochten. 
We wensen zoon Alex van harte sterkte en Gods zegen toe in deze omstandigheden en we hopen dat de 

rouwdienst hem heeft mogen inspireren om zijn hoop en troost van de Heere te verwachten, voor lichaam en 
ziel, en voor de tijd en de eeuwigheid.  

 
Thomas Klepper heeft wat onderzoeken gehad omdat de waarde van zijn bloedplaatjes aan de (te) lage kant 

was, maar dit kan nog een bijwerking zijn van de chemo. Hopelijk zal de medicatie helpen. In de week van 1-6 
september komt er nog een controle en zal de uitslag volgen. We wensen Thomas en Janneke van harte sterkte 

en Gods zegen toe! 
 
Anneke Struik (Ring 51, 3247 BN - Dirksland) zal op donderdag 4 september een operatie ondergaan in Bethesda 

in Dirksland. We wensen haar sterkte en vertrouwen op de Heere toe. Die prachtige tekst bij binnenkomst in het 
ziekenhuis zij jou Anneke en ook Hans, tot versterking! Je weet wat het beste recept is? Dat waar je moeder jullie 

als gezin zo in voor mocht gaan: gevouwen handen! Wat hebben jullie veel in haar als (schoon)moeder mogen 
ontvangen. Anneke, denk aan het eerste kruiswoord als het gaat om de bereidwilligheid van Christus om te 

vergeven! Denk aan het één na laatste kruiswoord om te weten aan Wie we lichaam en ziel toe kunnen 
vertrouwen! 



 

Ten slotte 
De maand augustus is ten einde, de herfstmaand staat alweer voor de deur. De scholen zijn alweer begonnen. 

Wat een spanning altijd weer, ook voor de docenten en onderwijzers. Bestuur en directie, onderwijs-
ondersteunend personeel, we wensen hen allen wijsheid, liefde toe, werkvreugde en afhankelijkheid toe. Het 
onderwijs in de gemeente gaat ook langzaam aan starten. Zondagsschool, catechese, jeugd en jongerenwerk, 

kringwerk en verengingen, Bijbel-leesgroep en weekdiensten, het gaat allemaal weer van start! Dat de Heere met 
ons zal zijn, ook in het nieuwe seizoen 2025-2026! 
 

Ds. G.R. Mauritz heeft inmiddels zijn afscheidspreek gehouden in Randwijk en hoopt zondag 7 september intrede 

in gemeenten Stad'- en Den Bommel, in de kerk van Den Bommel. We wensen hem en zijn vrouw en dochters 
heel veel sterkte en zegen voor de komende dagen en jaren Deo Volente. Om half drie op dezelfde dag neemt ds. 

L.W. den Boer afscheid van Goedereede en op D.V. 21 september hoopt hij intrede te doen in Bergambacht (in 
de Laurentiuskerk) Afgelopen zondag 31 augustus 2025 heeft Oude Tonge een nieuwe predikant gekregen, want 

na de ochtenddienst waarin proponent R.P. Hoogenboom werd bevestigd, deed hij als ds. R.P. Hoogenboom 
intrede in de gemeente. Op diezelfde dag kreeg ook de hersteld hervormde gemeente van Middelharnis-

Sommelsdijk een nieuwe predikant. Ds. F. van Binsbergen deed intrede in de Rehobothkerk. Wat een zegen dat 
er nu op zoveel plaatsen in kerken en gemeenten het Woord van God verkondigd mag worden! 

  

Maar... er is nog genoeg te doen in Nederland en in de wereld nog veel meer !!! 
 

In Ouddorp gaan we nog even verder met doorpreken van Handelingen en ik hoop ik we allen (jong en oud) door 

de Geest van de Heere bezield zullen worden. Een ieder de nabijheid van de Heere gewenst in ziekte en zorg, in 
eenzaamheid en rouw, maar ook in vreugde en zegen!                                                      

Hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 
 

Gemeente nieuws  

NOGMAALS de vraag: Ga je op belijdenis catechisatie op 7 oktober? 

Ben je er al uit?  
Weet je al of je je gaat aanmelden voor de belijdenis catechisatie? Misschien weet je het nog niet zeker, maar wil 

je ook dit jaar niet gewoon doorgaan, omdat het Woord van God belangrijk(er) voor je is geworden. Dan zou ik 
zeggen: kom op dinsdag 7 oktober als we weer gaan beginnen met de catechisaties, dus ook de belijdenis 

catechisatie. Ook overweeg ik zelfs om een extra groep te gaan beginnen, voor de ouderen, en dan overdag, 
maar dat moet allemaal nog even goed doordacht worden. 
Maar wat de belijdenis catechisatie betreft op de dinsdagavond: hartelijk welkom! 

Als je ervan overtuigd bent geraakt dat het leven zonder de Heere Jezus niet alleen leeg is, maar ook een leven 
waarin je niet leeft door genade en vergeving.  

Misschien trekt de wereld wel heel hard aan je en misschien heb je voor je eigen idee de Heere wel zo vaak 
teleurgesteld, dat je denkt dat God jou niet meer wil hebben, maar dat zijn allemaal adviezen die van de 

verkeerde kant komen; die komen niet van de kant van het Licht, maar van de duisternis. De duivel wil namelijk 
nooit dat we ons meer gaan richten op God en Zijn Woord, opdat we de Heere Jezus gaan leren vertrouwen, en 

een nieuw leven van Hem ontvangen.  
En juist dàt heb jij/heeft u zo hard nodig: vernieuwing van ons leven, vergeving van onze zonden en vervulling 

met Zijn Geest. Misschien weet je het nog niet 100% zeker dat je aan het eind van het seizoen ook belijdenis wil 
doen en je jawoord wilt geven; gebruik dan dit jaar als een soort aanloop jaar, en doe je er gewoon twee jaar 
over (of meer), dat kan ook. Maar blijf betrokken hoe dan ook bij het Woord van God en verdiep je in de leer van 

het christelijk geloof! We leven maar één keer, en er is ook maar één weg tot God: Jezus Christus. Volg Hem, 
daar zul je tot in eeuwigheid geen spijt van krijgen!! 
 

Agenda, Deo Volente 

Zondagsschool  
Lieve Zondagschool kinderen, 

Inmiddels hebben jullie allemaal de uitnodiging ontvangen via de post voor de 
startmiddag op zaterdag 13 september. 

Op zondag 14 september begint de zondagschool weer, s’ morgens gelijk na de kerkdienst 
in ‘de Morgenster’.  

We zijn klaar om 12.00 uur.  
Deze zondag krijg je ook het roosterboekje weer meer naar huis, hier staan voor elke zondag een korte 

Bijbeltekst in, die leer je uit je hoofd, zeggen we op en dan krijg je een punt. Als je 20 punten hebt krijg je een 

boekenbon om zelf een mooi boek te kunnen kopen! Succes met leren 😊 Ouders, wilt u uw kind(eren) helpen de 

Bijbeltekst aan te leren? De meesters en juffen zien er naar uit dat jullie allemaal weer komen, om samen te 
zingen, te bidden en te luisteren naar wat de Heere door middel van de Bijbelvertelling en het zingen ons wil 

leren. 
We zoeken nog steeds extra krachten in hulp en/of vertellers voor de groepen!?  

Kom jij ons zondagschool team versterken?  
Neem contact op met Cor Nagtegaal 06- 10052319 of Andrea 06-57565350. 

 

Mocht je de uitnodiging kwijt zijn geraakt of toch niet ontvangen?  

 

*** UITNODIGING VOOR JOU *** 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 
 

 

 
 

Startdag – zaterdag 13 september 2025 
We starten het seizoen met een gezellige dag.  

Op D.V. zaterdag 13 september 2025 word je om         10.00 uur verwacht in ‘De 
Morgenster’. We gaan iets leuks doen én samen eten.  
Om 17.00 uur hopen we weer terug te zijn in ‘De Morgenster’. 
 

      Voor ouders: We willen met de kinderen naar Mini Mundi in Middelburg. 
 

Breng je je vriendje of vriendinnetje ook mee?  
 

Opgeven vóór 9 september bij meester Wim Ras:     06-12827531 (bellen of appen) of       
wras10@gmail.com.  
Laat ook weten als je iemand meeneemt. 
 
We kijken uit naar jouw komst en hopen op een mooie 
startdag! 
 
Hartelijke groeten,  
Meesters en juffen van de zondagsschool 

 

Vrouwenkring ‘Sola Fide’. 
Maandag 8 september hopen we voor de eerste keer van het nieuwe seizoen 2025-2026 samen te komen in de 

Morgenster. 
Als voorbereiding willen wij jullie vragen om uit het nieuwe Bijbelstudieblad – Bijbelstudie 1 ‘Een stormachtig 

begin’ te lezen en de bijbehorende vragen te maken.  
We hebben eigenlijk al een heel uitgebreide inleiding gekregen door de vervolgstof tijdens de preken zondags! 

Het is indrukwekkend wat er gebeurt en hoe de Heere door mensen heen wil werken. 
Het boek Handelingen heeft iets weg van een zendingsgeschiedenis.  

Lukas volgt in zijn beschrijving van de weg hoe het evangelie de wereld in gaat, precies de opdracht van Christus 
in Handelingen 1:8. Daar zegt Jezus dat de apostelen na de uitstorting van de Heilige Geest het evangelie zullen 

verspreiden in Jeruzalem, Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. 
We hopen en bidden om een gezegende en leerzame tijd samen als vrouwen van de gemeente en zien uit naar 
jullie komst! 

 
 

Donderdag 18 september:  
Spreker en jongerenwerker Laurens Snoek! 

 
 

 
Kom ook naar de zondagsschool! 

We gaan samen zingen, bidden en luisteren naar de 
verhalen uit de Bijbel! 

mailto:wras10@gmail.com


Deze avond dient dan ook gelijk als opening van het nieuwe seizoen voor het jeugdwerk van bij leven en welzijn 

2025-2026. 
 

Wie verwachten wij op deze avond? 

Iedereen, en in ieder geval alle ouders van de zondagsschoolgaande kinderen 
en alle ouders van de kinderen op het voortgezet onderwijs! 

 

 

16+ Jeugdvereniging 
Hallo jongelui! Binnenkort gaan we weer van start met de bijeenkomsten. Op zaterdag 27 september hebben we 
de eerste bijeenkomst gepland. We willen dit seizoen beginnen om 18:00 uur met een gezellig drie gangen 

etentje en er verder een gezellige avond van maken. Hopelijk komen jullie allemaal en we zien uit naar nieuwe 
gezichten! Ook zijn vrienden of vriendinnen meer dan welkom. Om het eten te regelen moet je je wel even 

opgeven, uiterlijk op dinsdag 23 september. Verder zullen we communiceren via de groepsapp. Ben je nieuw? 
Geef dan even je nummer door aan de leiding, dan voegen we je toe aan de app-groep van de 16+. 

  

We hebben er weer veel zin in, groeten, Cor, Johanneke en Marco. 

  
Datum Onderwerp Opmerking 

1 27 sept, 18:00 Startavond met eten, gezellige avond, etc. Bij Cor thuis 

2 11 okt, 19:00 Gezamenlijk naar Realtime GO Rijden met elkaar 

  herfstvakantie     

3 1 nov, 19:00 Avondje Bowlen (meebetalen) De Staver 

4 15 nov, 19:30 Gezellig avond met Bijbelstudie Bij Cor thuis 

5 29 nov, 19:00 Gezamenlijk naar Realtime GO Rijden met elkaar 

6 13 dec, 19:30 kerst feest / spel / quiz / film Morgenster 

  kerstvakantie     

 

Gebedsmoment 
Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 26 september 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
 

Kerk naar Buiten  

Openstelling kerk: tot en met zaterdag 13 september zal de Dorpskerk aan de Weststraat 2 te Ouddorp zaterdag 
vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur voor bezoek opgesteld worden. De volgende activiteiten zijn gepland: 
Zanguitvoering zaterdag 6 sept. Gr. Gem koor Jeduthun uit Middelharnis o.l.v. Jan Wisse. Uw toegang is uw gift. 

Aanvang 14.30 uur.  
 

Op dinsdag 7 oktober gaan de catechisaties weer beginnen! 

De tijden zijn net als vorig jaar: 
18.30 uur: 12 - 15 jaar 

19.15 uur: 16 en ouder 
20.00 uur: Belijdenis catechisatie 

Allen weer hartelijk welkom! 
 

Activiteitencommissie 

We zijn blij te mogen melden dat Joëlle Grinwis de activiteitencommissie komt versterken, we hopen zo met de 
commissie de geplande activiteiten tot goede uitvoering te mogen brengen. 

 

Fietspuzzeltocht 25 augustus 

Wat was het een fantastische avond! We kijken als commissie met veel dankbaarheid terug op een geslaagde 
fietspuzzeltocht. Het weer was voortreffelijk voor een mooie rit door Ouddorp en omgeving. Met bijna 180 
deelnemers werd er volop gepuzzeld en druk gediscussieerd over de antwoorden. Iedereen ontving bij 

inschrijving een tasje met iets te drinken en een versnapering zodat er onderweg op een zelf gekozen plek pauze 
gehouden kon worden. Daarna werd iedereen hartelijk ontvangen bij de kerk en was er in de tuin van de kerk 

een gezellig samen zijn onder het genot van een smakelijke versnapering en een verfrissend ijsje. Uit alle 
ingeleverde formulieren zijn de volgende winnaars getrokken: 

Tess Tanis won een bon van Vishandel Hameeteman, Familie Ras won de prachtige prijs mede mogelijk gemaakt 
door Boekhandel Akershoek, Esther van Gils heeft de bon van Jouw Marktkraam gewonnen, Rhodé de Jong en 

Fam. Hardinxveld een bon voor een ijsje bij Eterij de Ring. Bij deze ook een hartelijk dank aan alle hulp bij het 
opbouwen, het helpen met de catering en alles weer opruimen, vele handen maken licht werk! Ook bedanken we 
onze sponsoren Jumbo en De Branding Ouddorp. Wij danken iedereen hartelijk voor uw deelname en zien u 

graag volgend jaar weer terug. 
 

Diner met mosselen of kipsaté in de Morgenster 
Op D.V. zaterdagavond 11 oktober organiseren we een diner in de Morgenster.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

Het menu ziet er als volgt uit: 
Vooraf stokbrood met kruidenboter.  

Hoofdgerecht: gekookte mosselen of kipsaté met friet. 
Nagerecht: een ijsje.  



Kosten zijn per volwassene € 25 incl. 2 consumpties. Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar voor mosselen €16,50 

en voor kipsaté €10,50 incl. 2 consumpties.  
De ontvangst is vanaf 17:00 uur, aanvang 17:30 uur. U kunt zich opgeven via een belletje of appbericht naar 

Mathilde van Splunder via 0620378356. 
 

Voor de agenda – herfstmarkt 1 november 

Op D.V. zaterdag 1 november hopen we weer een herfstmarkt te organiseren in de Morgenster. We hebben nog 
geen volledige invulling voor deze dag, maar hopen in ieder geval vlees, kaas, groente/fruit en (kerst)kaarten te 

verkopen. Natuurlijk zorgen we voor koffie met broodjes en ander lekkers. Heeft u leuke, lekkere of creatieve 
dingen die u op deze markt wil (laten) verkopen of andere leuke ideeën voor deze dag, laat het ons weten! 
Schrijf de datum ook meteen in uw agenda, want we kunnen niet zonder uw hulp! In de volgende Kleine Kracht 

meer informatie over deze markt. 
 

Ledenadministratie 
 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 

geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 
 

  9 september ~ 75 jaar, Dhr. K. Breen Bieningen 6, 3253EA. 
10 september ~ 80 jaar, Mevr. K. de Kiewit-Breen Dorpsweg 37 A, 3253AG. 

18 september ~ 73 jaar, Dhr. J. Moerkerk Alexanderstraat 9, 3253BA. 
19 september ~ 80 jaar, Dhr. A.A. Bakelaar  Oosterweg 19, 3253BR. 

22 september ~ 90 jaar, Mevr. A.H. van der  Bok-Tanis Dirkdoensweg 16, 3253AE. 
22 september ~ 87 jaar, Dhr. Joh. Grinwis Kelderweg 47, 3253TC. 
24 september ~ 94 jaar, Dhr. J.M. Westhoeve Hazersweg 2 A, 3253XG. 

29 september ~ 79 jaar, Mevr. J.A. Nipius-de Wachter Wilhelminaweg 2, 3253BW. 
 

Ingeschreven 
- Fam. Vonk 

- Dhr. A.L. Kievit 
- Dhr. en mevr. van Driel-van Huizen 

- Mevr. H.E. van de Ruitenbeek 
- Fam. Vlietland 

Uitgeschreven 
- Dhr. J. den Boer en mevr. D.A. de Groen 
- Dhr. M.J.P. Bezuijen 

- Dhr. G.W. Meuleman 
Verhuisd 

- Mevr. E.M. van Damme van Maerenseweg 54 naar Duffelweg 11 
Overleden 

- Mevr. W.J. Human-Knöps 
 

Verantwoording van uw gaven 
 

 

Over de periode van 1 t/m 31 juli is het volgende ontvangen: 

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    1.275,19 
Bijdrage predikantsplaats   1.158,97 

Giften   1.400,00 
Kerk naar buiten  115,00 

Kerkbalans         3.055,00 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 7.004,16 

Diaconie 
Stg. Predik het Woord Hoorn, 6 juli 304,30 

Stg. Ondergrondse Kerk, 13 juli 368,20 
Zangavond stg. Friedenstimme, 17 juli 223,50   

Diaconie, 20 juli 415,65 
Kerkelijk verenigingswerk, 27 juli 432,35 
GZB zangavond 31 juli 523,75 

Zondagsschoolbus. Actie: Wie gaat er mee?’ 297,50 
Gift Diaconie    75,00 
 

Totaal diaconie  € 2.640,25 

Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 9.644,41  

 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.100,25 
 

Verjaardag fonds 2025 

Stand vorige keer  812,50 
Ontvangen     115,00 

Totaal € 927,50 
 

Kleine Kracht 20e jaargang 



Stand vorige keer  1.199,00 

Aan giften          270,00          
Totaal  € 1.469,00 

 
Voor onze jongeren 
 

Psalmen 
In de Bijbel staan maar liefst 150 psalmen. De eerste psalm begint met het woordje welzalig. "Welzalig de 

man..." of "Welzalig hij, die...", wat direct aangeeft dat de psalm gaat over de gezegende mens die Gods wet 
liefheeft en overdenkt.  Psalm 150 eindigt met: Looft verheugd den Heere der heren. Dit is de afsluiting van de 

berijming, die oproept tot lofprijzing van God met alle mogelijke instrumenten en door al wat leeft. 
 

Puzzel  
Voor deze puzzel heb je je psalmboek nodig. Zoek de goede woorden op en vul ze in. 
 

1 Dat dor en mat van …….. brandt.(Psalm 63) 

2 Dient God met ……., geeft hem eer.(Psalm 100)  
3 Tussen …….. woont.(Psalm 99) 
4 Tot uw gewijde …….. weder.(Psalm 43) 

5 Mijn boze daan, Gij …….. die gunstig weg.(Psalm 32) 
6 `k Heb op U …….. in noden.(Psalm 25) 

7 Nooit moet haar nijd of …….. verkloeken.(Psalm 122) 
8 Ja, mijn …….. dorst naar den Heer`.(Psalm 42) 

9 Wanneer ik voor U ………(Psalm 26) 
10 `t Verbond met ……., zijn vrind.(Psalm 105) 

11 Laat zich `t…….. Overal.(Psalm 150) 
12 Door lucht en …….. dringen.(Psalm 21) 

13 Maakt d`aarde tot een …….. (Psalm 46)  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Als je de woorden goed hebt ingevuld, lees je van boven naar beneden een regel uit een psalm. Uit welke psalm 

komt deze regel? 

 

 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.  

Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com 

 
Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor de regio Zuidwest Nederland 
 (Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland en Noordwest Brabant) 

Basis- en vervolgcursus TVG 
Wil je meer weten over de Bijbel, kerkgeschiedenis of dogmatiek? Hoe je in 

het dagelijkse leven het geloof in de praktijk brengt? Vanaf woensdag 10 
september 2025 gaat een nieuwe instroom Bijbelcursus te Middelharnis 

van start. Tevens start dan de vervolg cursus. Deze cursus is verdiepend en 
verrijkend voor je geloof. Voor iedereen een aanrader. De cursus is 

interkerkelijk en iedereen met welke opleiding en achtergrond dan ook, kan 
deze cursus volgen. In ongeveer 20 wekelijkse bijeenkomsten, die op 
woensdagavond van 19:00 uur tot 21:45 uur verzorgd worden, gaan we 

dieper in op de Bijbel, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, etc. Ervaren predikanten geven les in de 
verschillende vakken. Voor deelname aan de cursus dient u zich aan te melden, via onderstaand e-mail adres. 

 
Studium Generale “1700 jaar geloofsbelijdenis van Nicea” 

1                            

2                              

3                        

4                       

5                         

6                           

7                      

8                       

9                      

10                           

11                          

12                            

13                          
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Op zaterdag D.V. 11 oktober  a.s. start de studium generale van de cursus TVG. Het jaarthema is “1700 jaar 

geloofsbelijdenis van Nicea”, welk thema in 8 maandelijkse lessen zal worden behandeld. De cursus staat 
open voor zowel oud cursisten als belangstellenden. Ook hiervoor dient u zich vooraf aan te melden. 

 
Informatie en aanmelding: 
Voor vragen en info kun je appen of bellen met de cursusleider ds. S.A. Dolaard 0113- 283169 of met het 

secretariaat Teun Grinwis 06-12285061 of per e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com. Op dit e-mail adres 
kunt u zich ook aanmelden voor deelname aan een van de cursussen. De cursussen worden gegeven in het 

Hervormd centrum de Hoeksteen, aan de Ring 13 te 3241 CR Middelharnis. Meer info is er ook te vinden op: 
www.cursustvg.nl.  

 
Zending en Evangelisatie 

 

Dagboekje GZB 2026 
 

De prijs is iets verhoogd, én dat heeft goede redenen.  
Alles wordt duurder, dus ook het drukken van het dagboekje. Maar ook de uitgaven van 

de GZB stijgen, terwijl de inkomsten gelijk blijven.  
Om hetzelfde te kunnen doen, zijn dus extra inkomsten nodig. Voor een dagboekje met 

twee overdenkingen per dag is € 17,95 echter nog steeds zeer voordelig! 
 

 
 
De GZB is jarig! 

De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) is opgericht op 6 februari 1901 in Utrecht. 
In al die jaren weten we ons geroepen om het Evangelie te delen, in woorden en daden. We laten ons daarbij 

leiden door de opdracht in Mattheüs 28:19: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’  

 

De eerste jaren groeit de GZB langzaam. Na twee jaar is het aantal leden nog maar 125. Maar als in 1913 de 

eerste zendeling wordt uitgezonden, begint dit aantal te groeien. 
 

Wat ooit klein begon, is uitgegroeid tot een organisatie die wereldwijd werkt! 
 

 
 
Kerkdiensten 
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Zondag 14 september 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur  
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst.  
 

Zondag 21 september 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18:00 uur: ds. J.A.H. Jongkind, Langerak 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 

 
Zondag 28 september 2025  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilig Avondmaal 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur, Dankzegging / Nabetrachting Heilig Avondmaal 
Collecte: 1e Stichting Woord en Daad. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 
Zondag 5 oktober 2025 Israëlzondag 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: prop. M. Slingerland, Gouda 

Collecte: 1e Stg. Messias Belijdende Joden. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Oppasschema september 2025 
14 september – Elma en Annelein van Koppen 

21 september – Femke, Eline en Emma 
28 september – Jasmijn en Rebecca 

  5 oktober – Myrthe, Elise en Rhodé  
 
 

 
 

 
Te koop (opbrengst voor de kerk) 
 

Wie wordt ons nieuwe baasje? 

Wij zijn ongeveer 5 maanden oud en we zijn te koop voor € 5,- per stuk. 
Af te halen aan de pastorie, Vissersstraat 3 (wel even bellen) 06-20905676 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Daisy              Archie                         Lilly 


