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Overdenking

Twee vrienden die geloofden dat God niet bestond...

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God, zij verderven het, en zij bedrijven gruweljjk onrecht; Psalm 53.:2a.
Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten
volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de
liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordkt tot al de volheid Gods.

Efeze 3:17-19

Als stof voor de meditatie hier nogmaals het indrukwekkende verhaal van Adoniram. Er was eens een jongen met
de naam Adoniram Judson. (geboren in Amerika, 9 augustus 1788 — gestorven in de Golf van Bengalen, 12 april
1850). Hij had zeer godvrezende ouders. Zijn vader was predikant. Toen hij 3 jaar was kon hij al Bijbel lezen, dat
was hem door zijn moeder geleerd. Maar toen hij 16 was en ouder werd, stond het voor vast: ik wil de wereld in,
beroemd worden, veel geld verdienen.. de beste spreker en redenaar worden! Ik wil vooruit komen in de
wetenschap en...ik wil geen God Die mij in de weg staat bij het uitleven van mijn plannen. Hij leeft zich uit in een
wild, roekeloos en goddeloos leven. Samen met andere studenten dachten ze het zeker te weten dat God niet
bestond. In die tijd waren er Franse filosofen die de mensen verleid hebben met hun ideeén, zoals die vreselijke
man Voltaire. Hij was een bekende man van uit het Verlichtingsdenken (dat velen eerder in geestelijke duisternis
gebracht hebben dan in het licht. Die Voltaire was trouwens een man die uiteindelijk panisch van angst stierf.

Adoniram had ook een vriend, Ernst (Earnest) genaamd. (Anderen noemen hem Eames, Jacob Eames). Samen
leefden ze zich uit, zonder God en alsof ze zelf konden bepalen wat goed en kwaad was. Gebroeders in het
kwaad waren ze. Samen waren ze er rotsvast van overtuigd dat God niet bestond. Hij studeerde als beste van
zijn klas af aan de Providence College (nu Brown Universiteit). Soms had hij gesprekken en discussies met zijn
vader, maar die kon niet tegen zijn zeer intelligente en zeer welbespraakte zoon op. Maar tegen de tranen van
zijn moeder had hij geen weer woord. Wat een verdriet deed hij hen. Na verloop van tijd, had hij zijn vriend Ersnt
al enige tijd niet meer gezien, maar beiden gingen ze zo hun eigen weg, steeds verder van God af.

Op een dag was hij ergens in een drankgelegenheid, en na verloop van tijd, ging hij weer weg, maar het werd
donker. En toen hij met zijn paard al een tijd onderweg was, stopte hij bij een herberg om daar de nacht door te
brengen. De eigenaar van de herberg verontschuldigde zich en zei: "ik heb nog maar één kamertje en dat is
naast het kamertje waar een iemand ligt die heel ziek is, misschien zal hij sterven en haalt hij de ochtend niet."
"Aha, geen probleem, ik ben atheist en ik ben niet bang voor alles wat met de dood te maken heeft. Geef mij die
kamer maar", sprak hij overmoedig. Maar die nacht hoorde hij gekreun en gekerm van die stervende man. Hij
vond het toch benauwend, alsof die man doodsangst had. “Het zal wel zo'n dwaas mens zijn die denkt dat er nog
wat na dit leven komt.. nou, hij wist wel beter’, dacht hij bij zichzelf.

Maar het gekerm en geroep bleef aanhouden. Adoniram werd er zelf onrustig en angstig van. Hij schaamde zich
voor zijn angst, want hij was zo'n overtuigde atheist en ongelovige. Dood was toch dood? Hij wikkelde het laken
om zijn hoofd, zodat zijn oren geen geluid meer konden opvangen, maar het lukte niet echt. Maar op een
gegeven moment werd het helemaal stil. De volgende morgen vroeg hij de herbergier: "hoe is het met die man?”
"Oh, die is dood. Tegen het einde van de nacht is hij overleden." "Kende u hem? Wie was het dan?" "Oh, één of
andere student van Providence College, Ernst heette hij." "WAT...???" Hij werd bleek van schrik en keerde
gebroken naar huis en vroeg aan zijn vader en moeder: Hoe krijg ik een geloof waarmee je kunt leven, maar
waar je ook mee sterven kunt, en ook eeuwig God kunt verheerlijken?
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Wat een vreugde voor zin ouders en opnieuw (want dat hadden ze al heel vaak gedaan natuurlijk) vertelden ze
hem het Evangelie, en nu was het niet tevergeefs. Hij gehoorzaamde het Evangelie en leerde de Heere Jezus te
vertrouwen. Niet veel later werd hij beheerst door één verlangen: De Heere Jezus ook voor anderen aanprijzen.
Uiteindelijk gaf hij zijn leven over aan God in de dienst van de zending in Birma (nu Myanmar).

Zijn lijftekst en levensmotto waren de woorden van Paulus uit Efeze 3:17-19 Opdat Christus door het geloof in uw
harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen,
welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven
gaat, opdat gij vervuld wordkt tot al de volheid Gods

Als je ziet hoe goot die liefde van Christus is, zou je dan ook niet (en weer!) vragen: "Heere Jezus kom in mijn
hart wonen!?"
Ouddorp ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Overleden

Op 11 september 1992 overleed Huig Rokus de Kreij op de leeftijd 92 jaar. Dhr. de Kreij mocht scriba van onze
gemeente zijn van oktober 2004 tot april 2013. In de tijd dat de gemeente weer opgebouwd werd, heeft hij veel
en goed werk mogen doen voor onze gemeente! We gedenken de rouwende familie en wensen hen van harte
Gods zegen en nabijheid toe.

Overleden

Zondagmiddag 22 september is Johannes Heerschap (Hans), echtgenoot van Maartje Meijer in de leeftijd van 88
jaar overleden. Zoon Dirk en zijn vrouw Krijna zijn lid van onze gemeente, alsook kleinzoon Dennis & Anne. Nog
niet zo heel lang geleden mochten zij 65 jaar getrouwd zijn, maar ook die feestdag was een dag met gemengde
vreugde, omdat mw. Maartje Heerschap- Meijer -die nu als weduwe achter blijft- niet echt meer kan beseffen wat
er allemaal gebeurt en gebeurd is, zoals ze dat vroeger kon. Wat zijn we kwetsbaar, we zeggen het zo vaak
tegenwoordig tegen elkaar, niet alleen fysiek maar ook mentaal. We wensen Dirk & Krijna en Dennis & Anne (en
de andere familieleden uiteraard) van harte sterkte om dit verlies te verwerken. De Heere zegene de rouwtijd en
dat jullie het hart mogen richten op de Heere. Om mee te leven, hier het adres van de Familie Heerschap:
Vissersstraat 30, 3253 XK Ouddorp.

Overleden

Gedenkt u mw. M.A. (Miep) Santifort - Joppe (Bestenwaerd, Essenlaan 143 3247GG Dirksland) Haar broer Ad
Joppe is zaterdag 28 september 2024 op 83 jarige leeftijd overleden. Ze is nu de enige overgeblevene uit het
gezin Joppe. Donderdag 3 oktober heeft de begrafenis plaats gevonden in Dirksland, deze werd geleid worden
door ds. J. Joppe uit Barneveld. Ook gedenken we daarbij uiteraard aan Anja Pollemans en haar gezin, omdat het
haar vader, hun schoonvader en opa is. Het is een troost te weten dat Ad Joppe in volle overgave aan de Heere
is gestorven. Dan is je leven niet ten einde, maar gaat het pas echt en goed beginnen! De Heere zij Miep en Anja
en de familieleden nabij, door Zijn Woord en Geest.

Revaliderend

Als de dag van gisteren herinnert de familie Klepper zich het: Connie Klepper-Bolkenbaas kreeg op vrijdag 30
augustus een herseninfarct. Eerst is ze in het Bethesda ziekenhuis in Dirksland geweest en later is ze ook nog
naar het Erasmus gebracht in Rotterdam, maar daarna weer teruggebracht naar Dirksland. Wat is haar situatie
ernstig is geweest en er werd ook vanuit het ziekenhuis voor haar leven gevreesd. Uren en uren hebben Jan en
de kinderen en verdere familieleden aan haar bed gezeten, onophoudelijk hopend en biddend dat ze weer mocht
ontwaken. Telkens als ik haar even bezocht, voelde je je zo intens machteloos. Maar weet u, dat is eigenlijk heel
nuttig, want daardoor besef je zo goed dat je totaal bent aangewezen op de genade en de almacht van de Heere.
Wat zijn we intens blij dat ze uiteindelijk haar ogen open deed, en dat ze heel voorzichtig iets mocht eten en af
en toe op de rand van het bed ging zitten onder begeleiding; en dat ze je kon aankijken en 'ja' zei op bepaalde
vragen en opmerkingen. Het was toen nog niet goed helder of ze allemaal besefte wat er gebeurd was. Maar de
Heere heeft genoeg lichtpuntjes gegeven om te blijven hopen en bidden voor verder herstel. Door de kinderen
werd een update-app gemaakt en werden we per dag op de hoogte gesteld van de situatie. Volgens mij heeft
Connie -zonder het te beseffen- nog nooit zoveel mensen met elkaar mogen verbinden in gebed en in de hoop op
God! Na een tijd van intensieve zorg, is Connie inmiddels overgebracht naar Rijndam in Rotterdam. Daar zijn ze
0.a. gespecialiseerd in het revalideren van mensen die hersenletsel hebben gekregen. Jan en de kinderen en alle
andere familie en vrienden, zijn erg blij dat ze daar naar toe kon, omdat de artsen dus hebben ingeschat dat ze
hier baat bij zou kunnen hebben. Het is nu natuurlijk wel wat verder rijden, nu Connie niet meer in Dirksland ligt,
maar in Rijndam (Rotterdam), maar wel om een verblijdende reden! Ze krijgt nu al geruime tijd intensieve
therapie, en telkens zijn er kleine stapjes voorwaarts. Op hoop van zegen bevelen we Connie in de handen van
de Heere en mogen we vragen: "Heere, zegen alle behandelingen en therapieén die ze daar zal gaan krijgen, en
wees haar genadig nabij naar lichaam en ziel!" Wilt u meeleven d.m.v. post? Het adres is: Rijndam - Neuro 2
kamer 205, Westersingel 300, 3015 LJ — Rotterdam.

Revaliderend

Woensdag 18 september verliep even totaal anders voor het echtpaar van der Bok dan ze hadden gedacht. Wat
begon met een eenvoudig boodschapje met de fiets, eindigde in de ambulance. Dhr. E.A. van der Bok viel van de
fiets en brak zijn heup. Echter, de volgende dag lag hij reeds met een nieuwe heup in het ziekenhuis in Dirksland.
Bijzonder dat hij deze operatie op zijn leeftijld zo goed heeft doorstaan. Inmiddels verblijft hij in Nieuw
Rijsenburgh om te revalideren, en hopelijk komt er een plekje vrij op de Vliedberg, op de afdeling kort durend
verblijf. Het zal wel de eerste of één van de zeer weinige verjaardagen zijn mw. A.H. van der Bok-Tanis (Aat),



zonder haar man heeft gehouden, toen ze zondag 22 september 89 jaar mocht worden! We wensen hem en hen
samen van harte Gods zegen toe en ook een voorspoedig herstel. Ook denken we aan hun schoondochter, die
donderdag (3 sept.) zou horen of ze in het ziekenhuis nog verder gaan met de therapie. Wat een zorgen en
bekommernissen... We zullen ze op de Heere werpen, zoals Hij ons Zelf opdraagt! Zie 1Pt.5:7.

Al weer thuis

Margo Leeflang (Hazersweg 6, 3253 XG) heeft kort geleden haar tweede staar-behandeling gehad en deze
ingreep is geslaagd. Het druppelen van de ogen moest wel even worden volgehouden, maar dit geeft al genoeg
reden tot dankbaarheid. Nadien is ze nog wel even met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht (woensdag
25 september als ik het me goed herinner), vanwege het feit dat ze zich heel erg verzwakt voelde. Na kort
onderzoek kon ze gelukkig weer snel terug naar huis en zal waarschijnlijk o.a. het kaliumtekort de oorzaak van dit
alles geweest zijn. De woorden uit Hosea 14: 3 - 5 richte uw hart tot de God van Israél, om Jezus wil!

Ernstig ziek

Zondag 29 september hoorden we dat de vader van Bert Hoek (Krijn Hoek) die nog maar kort geleden zijn vrouw
verloren heeft, nu echter nog een ernstige boodschap gekregen heeft: Er is bij hem acute leukemie vastgesteld.
Wat een schrik, ook voor Bert en Marleen en hun gezin. We wensen hen en de vader van Bert van harte sterkte
toe. De Heere is machtig, en ook genadig. We wensen hem toe zijn hoop en verwachting op de Heere te stellen!

Onder behandeling

En vergeet u ook Cockie en Wiek van 't Zelfde niet? We wensen haar en hen samen de voortdurende nabijheid en
ondersteuning van de Heere toe, tijdens en na de kuren die ze ontvangt. Laten deze woorden in uw/jullie harten
zijn, uit Psalm 38:9,10 en 22,23.

Getrouwd

Geerten Blonk & Leanne de Jong hebben donderdag 12 september 2024 elkaar het ja-woord gegeven. Ds. A. Kos
heeft hun huwelijk bevestigd om 14.30 uur in de Rehobothkerk, Olympiaweg 44 te Sommelsdijk. Hij kwam
daarvoor vanuit Lunteren, omdat hij een beroep heeft aangenomen naar die gemeente. Ds. Kos heeft hen de
woorden vanuit Jeremia 29:11 als trouwtekst meegegeven: 'Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk,
spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.' Op
verzoek van het bruidspaar heb ik hen de trouwbijbel mogen overhandigen. Mooi dat die gelegenheid werd
gegeven om dit in de hersteld hervormde gemeente van Sommelsdijk/Middelharnis te mogen doen. Het adres
van het bruidspaar is: Geerten & Leanne: Notenlaan 13, 3247 GH - Dirksland.

Getrouwd

Ivar Oosters & Liesette Grievink hebben donderdag 19 september elkaar het ja-woord gegeven. Hun huwelijk heb
ik mogen bevestigen om 15.30 uur in de Dorpskerk van Ouddorp, met de woorden uit het gebed van Paulus:
'Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt". Efeze 3:17.
Ouderling P. Egas heeft hen de trouwbijbel overhandigd. Het bruidspaar is in Ouddorp komen wonen. Het adres
is: Ivar & Lisette: Duinkerkerweg 3a, 3253AJ - Ouddorp. We wensen beide bruidsparen van harte Gods zegen
toe!

Huwelijk Wouter & Mathilde

We ontvingen een trouwkaart met de volgende tekst: Mede namens onze ouders delen wij mee dat wij -Wouter
Weesie & Mathilde de Jong- elkaar het jawoord geven op D.V. 14 november 2024. Wij willen Gods zegen vragen
over ons huwelijk in een dienst die geleid zal worden door ds. M. C. Schreur in de Hervormde gemeente in
Ouddorp. De dienst begint om 14.30 uur. U bent van harte uitgenodigd op onze receptie van 20.30-23.30 uur bij
Bistro Skal in Ouddorp. We hopen dat u er bij kunt zijn! Ons toekomstig adres: Tuinstraat 1, 3245 CV -
Sommelsdijk. Het is nog maar kort geleden dat haar zus Leanne getouwd is, en nu stapt er weer een dochter in
de huwelijksboot. Dat is heel wat voor familie de Jong. We wensen het aanstaande bruidspaar een goede vaart in
de huwelijksboot en een behouden aankomst!

Jubileum

Het echtpaar Kees en Gerrie Brand (Dorpstienden 1-p, 3253 AS) mocht donderdag 12 september 2024 maar liefst
55 jaar getrouwd zijn. Wat een tijd, en halve eeuw en nog vijf jaren daar boven op. Van harte gefeliciteerd en
Gods zegen voor de toekomst gewenst. Het getal 55 doet onmiddellijk denken aan Jesaja 55. Wat een hoofdstuk,
en uiteraard ook aan Psalm 55. Neem die woorden met jullie mee: Psalm 55:23 Werp uw zorg op den HEERE, en
Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele. En Jesaja 55: O alle gij
dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en
zonder prijs, wijn en melk! 2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor
hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich
verlustigen. 3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond
maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David!"

Jubileum

Het echtpaar Jan en Sjaan Nauta (Julianaweg 36, 3253 BL) mocht vrijdag 20 september 50 jaar getrouwd zijn.
Veel hebben ze allebei meegemaakt, zeker op het gebied van hun gezondheid, maar dit hebben ze toch mogen
beleven. Een gouden jubileum...! We wensen hen van harte toe, zoals in de voorbede genoemd, het goud, dat
beproefd is door het vuur, te mogen 'kopen' van de Hemelse Koopman uit Openbaring 3:18. Hij is niet alleen
Raadsman, Hij is ook de Redder, Die aan de deur staat en klopt. De Heere zegene jullie en Hij behoede jullie, met
jullie nageslacht. En psalm 50:15 is ook een gouden kleinood: "En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik
zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren." De Heere heeft veel nood en benauwdheden gegeven, maar ook vaak



genoeg heeft Hij uitgeholpen. Eer deze God, door Zijn Zoon te vertrouwen, en vervuld met Zijn Geest samen te
leven tot Zijn eer.

Nieuw ingekomen leden

We heten de familie Tanis hartelijk welkom in onze gemeente. Bijzonder dat nu drie gebroeders Tanis (Marco,
Arjan en nu ook Hans) elkaar zondags mogen ontmoeten onder de verkondiging van het Evangelie. Dat zal voor
Maart en Bets ook wel gedenkwaardig zijn. We wensen Hans & Leandra, en hun kinderen Elise (14), Mart (12) en
Agniek (10) van harte Gods zegen toe en hopen dat ze ook tot zegen mogen zijn. Hun adres zal u bekend in de
oren klinken, aangezien dit het ouderlijk huis was: Preekhillaan 6, 3253 V] - Ouddorp.

Belijdenis doen...?! en ben je (bijna) 18 jaar , of (veel) ouder?

Wil je je leven niet langer zonder de Heere Jezus leven? Besef je dat je de Heere Jezus nodig hebt voor de
vergeving van je zonden, en is het je verlangen om Hem te volgen en te belijden? Maar heb je soms ook zo'n last
van al die tegenstrijdige gevoelens, zodat je soms twijfelt: "heb ik de Heere wel echt lief? Kan ik Hem écht niet
meer missen? Ik weet nog zo weinig... ik heb nog zo veel zonden.. waar moet ik heen, wat moet ik doen?"
Precies, en dat alles moet je nu aan de Heere vertellen.

Stort je hart voor Hem uit en voeg je dan biddend bij de belijdenisgroep, met de bede: "Heere, ai maak mij Uwe
wegen door Uw Woord en Geest bekend en neig mijn hart en voeg het saam, tot de vrees van Uwe Naam. Kom,
en laten we dit seizoen dan samen op trekken! Dan zou ik zeggen: je kunt nog aanschuiven!

Elke dinsdagavond om 20.00 uur.

3x10
Tien wetten De tien geboden uit Gods wet, Exodus 20

Tien woorden... Johannes' preek van tien woorden: Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt..!
Tien letters: Een woord van tien letters, onthoud het heel je
leven:E EUWIGHETI D

Onderscheiden...

Wat een mooie dag hebben we ontvangen 14 september, de Open Monumentendag, en de ‘Goede doelenmarkt’,
en wel op zelfs vier fronten! De schilders die wat schilderwerk kwamen doen bij de pastorie mochten zich
verheugen over de zonneschijn. De mensen die achter een kraam stonden op de goede doelenmarkt, en de
kopers en geinteresseerden genoten eveneens van het weer en de ontmoetingen, en van de patat, de wafels, de
koffie enz. enzovoorts. Wat een geschenk!

En ook de kinderen en de leidinggevenden van de zondagsschool beleefden een zeer bemoedigende middag, om
met zo'n grote groep kinderen de start mee te maken van het nieuwe seizoen.

En toen kwam er nog iets moois... Wat een verrassing voor Cees en Jannie Grinwis. Nietsvermoedend nam Cees
zijn plaats in en zong hij de liederen, samen met het koor Obadja. Opeens kwam tijdens het pianospel en de
samenzang burgemeester mw. mr. A. Grootenboer binnen. "Wat heeft dit toch allemaal te betekenen?" dacht hij.

Toen zette William Klepper twee stoeltjes klaar, plaatste de lessenaar naar voren en nam Teun Grinwis het
woord. Na een kort referaat over de kerk en het orgel en haar (bouw)geschiedenis, zei hij dat het om nog een
reden een bijzondere dag was en vroeg daarom Cees en
Jannie plaats te nemen op die twee stoelen en sprak hij
Cees toe met veel waardering voor alles wat hij mocht
doen, juist ook voor onze kerkelijke gemeente.

En toen ging het gebeuren. Teun nodigde na zijn
toespraak burgemeester mw. Grootenboer uit om het
woord te voeren.

Na een lovende toespraak van haar, werd Cees koninklijk
onderscheiden!

Na een kort woord van ondergetekende, reageerde Cees
nog even heel spontaan op alles, inclusief een koste(r)lijk
gesprekje in de keuken over het hoe en waarom van al
die kopjes. Ook sprak hij zijn verwondering uit dat de
Heere hem tot op deze dag gespaard had, met verwijzing
naar Psalm 39. Wat hebben we allen genoten van de
gang van zaken, maar wat heeft dit een enorme
voorbereiding gekost, waarvoor we vanaf deze plaats een
woord van hartelijke dank en waardering uitspreken jegens Teun Grinwis.

Al met al was zaterdag een dag met veel reuring, gesprek, dynamiek en tal van ontmoetingen en gesprekjes.
Dankbaarheid past ons voor al het goede dat we deze dag ontvingen.

Ten slotte

Zondag 15 september hadden we 's morgens de voorbereiding op het heilig avondmaal, en 's avonds een zeer
ernstige en gunnende preek van ds. J.C. de Groot n.a.v. 1 Thessalonicenzen 5. Neem het ter harte gemeente,
neem het ter harte. De Heere legt Zijn Woord met klem op onze ziel, opdat we gereed zullen zijn voor Zijn komst!




Houd de woorden en de tekenen (en de smaak) vast van brood en wijn, alsook de machtige geschiedenis van
Samuél en het volk bij Mizpa (uit 1 Samuél 7) en zie op het Lam, want alleen dat zal de vijand verslaan, toen en
nu!

In deze maand oktober zijn we weer begonnen met de catechisaties en de doordeweekse samenkomsten.

Allen weer opgeroepen en uitgenodigd om de woensdagavonden vrij te houden om de onderlinge bijeenkomsten
en ontmoetingen waar te nemen.

En gedenk Israél ...! Verdiept u vooral in de nieuwsberichten over hen en hun omgeving.

St. Christenen voor Israél doet hierin goed journalistiek werk.

Zondag 6 oktober is het Israél-zondag. Ten diepste is het dat elke zondag, maar de eerste in oktober wel in het
bijzonder. In 1949, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israél, stelde de hervormde
synode een jaarlijkse Israél-zondag vast om daarmee gestalte te geven aan de liefde voor het volk Israél, te
bezinnen op de relatie van de Kerk met Israél én om te bidden voor het volk Israél. Het werd de eerste zondag in
oktober, want in die periode vallen de grote feesten in het Jodendom: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag,
Loofhuttenfeest.

Zondagochtend is er ook een doopdienst. Robert en Jasmijn Vermeulen mogen hun dochter Sofie ten doop
houden. Daarin gedenken we de trouw van God aan Zijn eigen volk Israél, maar ook dat Hij in Zijn
verbondsgenade de heidenen de genade-scepter toereikt!

Doe wat koningin Esther deed in Esther 5:2

En het geschiedde, toen de koning de koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn
ogen, zodat de koning den gouden scepter, die in zijn hand was, Esther toereikte; "...en Esther naderde, en
roerde de spits des scepters aan en roerde de spits des scepters aan."

Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur
Agenda, Deo Volente

Zondagsschool

Op zaterdag 14 september jl. was de startmiddag van de zondagsschool. De kids
hebben naar hartenlust kunnen spelen in de Ouddorpse speeltuin ‘De Flipjes’.
Na afloop hebben we met elkaar nog een patatje gegeten.

i L

Op zondagochtend 15 september jl. zijn we weer begonnen met ons zondagsschooluur. Als je er was, heb je een
welkomsttasje gekregen. In dit tasje zat onder andere een roosterboekje. Voor elke zondag staat er een korte
Bijbeltekst in. Als je de tekst hebt geleerd, krijg je een punt. Als je 20 punten hebt, heb je een boekenbon
verdiend. Dat is natuurlijk een goede stimulans om de tekst extra goed te leren. Maar, er is iets wat nog veel
belangrijker is: Als je Bijbelteksten uit je hoofd leert, bewaar je een schat in je hart! De woorden uit de Bijbel
zullen terugkomen in je gedachten op de momenten dat je het nodig hebt.

Ouders, help uw kind(eren) de Bijbeltekst aan te leren!

In dit nieuwe seizoen sparen we voor de actie ‘Wie gaat er mee?’, een project van de Zending Hersteld
Hervormde Kerk, voor een nieuwe bus voor het kinder- en jongerenwerk in Suriname.

Om kinderen en jongeren te bereiken met het Evangelie, moeten zij thuis opgehaald worden. De wegen zijn lang
en druk en mogelijkheden voor openbaar vervoer zijn er nauwelijks. De huidige bus van 17 jaar oud, is aan
vervanging toe. Met het gespaarde geld kunnen we helpen het kinder- en jongerenwerk in Suriname mogelijk te
maken, zodat de je opgroeiende generatie vertrouwd raakt met het Evangelie.



Catechisaties

Elke dinsdagavond

De tijden zijn net als vorig jaar:
18.30 uur: 12,13,14 en 15 jaar
19.15 uur: 16 en ouder

20.00 uur: Belijdenis catechisatie

Leesrooster BLG
We gaan weer verder in oktober met de Bijbel-leesgroep!

9 oktober  (avond 23) 1 Kronieken 1 — 16 Lukas 21 — 24
23 oktober  (avond 24) 1 Kron.17 — 2 Kron. 3 2 Korinthe 1 - 4

Weekdiensten

Komend seizoen 2024-2025 zullen we samen horen wat de Heere door Paulus heen tot de gemeente van Efeze
heeft gezegd. We proberen dan elke avond tijdens de weekdienst in de Bijbellezing één hoofdstuk per
woensdagavond te behandelen. De data zijn Deo Volente: 2 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 12
februari en 9 april. Op hoop van zegen!

Contactmiddag

woensdag 16 oktober. Op deze eerste contactmiddag zou het mooi zijn als we een keer iets bijzonders doen.
Daarom is het plan om de middag te besluiten met een brood met soep maaltijd. Aanmelden is daarom handig.
Dat kan via mcschreur@kliksafe.nl of telefonisch, of via app of sms: 06-20905676. Voor de pauze zal er een
inleiding gehouden worden en na de pauze hopen we weer iets te bekijken.

Om alvast te noteren: D.V. 4 december hoopt dhr. Jaap Tanis te komen om ons wat te vertellen en te laten
zien over de zeevisserij. We zullen zorgen dat er dan ook iets van vis (kibbeling) te eten is!

Vrouwenkring “Sola Fide”

We hopen op maandag 21 oktober de Bijbelstudie over "Ruth” te vervolgen met als thema: “"De aankomst in
Bethlehem en het verdriet van Naomi” (Ruth 1: 19-22). Na 10 jaar komt Naomi terug in Bethlehem, dit keer
samen met haar schoondochter Ruth. Is dit Naomi......vragen haar oude bekenden zich verbaasd af......zonder
man en zonen, maar met een vrouw uit Moab? Naomi (=liefelijke) zegt dat ze haar Mara (=bittere) moeten
noemen, vanwege het kwaad dat de Almachtige haar heeft aangedaan. Dat is nogal wat dat Naomi God
verantwoordelijk houdt voor het leed dat haar is overkomen........ Denken wij, soms, ook zo? Hoopvol voor de
toekomst is dat Ruth met Naomi mee gekomen is en dat de gersteoogst is begonnen, God heeft weer voorzien
van brood in Bethlehem! In het laatste vers klinkt er weer hoop. Hoop is de grote veranderkracht in het leven van
mensen. Waar gehoopt wordt, kan God Zijn genade laten stromen! Later zal blijken dat Naomi en Ruth een plekje
hebben in het grote heilsplan van God tot redding van jood en heiden. Allen weer hartelijk welkom. Aanvang
19.30 uur, in de Morgenster.

Jeugdwerk 12-15 Jeugd

Voor onze jongeren van 12 tot en met 15 hebben we momenteel geen club of verenigingswerk. We zijn op zoek
in onze gemeente wie zich daar voor wil inzetten en voor deze groep de leiding en organisatie op zich wil nemen.
Het is een groot gemis dat we deze groep niet hebben in een o zo belangrijke fase van hun leven en voor de
toekomst van onze gemeente. Als u of jij dit wil gaan oppakken en zoiets heel moois aan de opbouw van Gods
kerk en onze gemeente wil bijdragen, dan graag van je laten horen bij de dominee of de jeugdouderling.

16+ Jeugd GO4Christ

De kop is er af. Afgelopen zondag hebben we de eerste 16+ jeugdbijeenkomst gehouden met de gezamenlijke
kerken. Het was een bijzondere en ook historische bijeenkomst om zo over kerkmuren heen onze oudere jeugd
bij elkaar te zien. De eerste keer was bij de Doopgezinde Gemeente. Na kennismakingen stond Efeze 4:1-6, ik
zou willen zeggen 'uiteraard’, ter bespreking. De eenheid en verbondenheid van Gods Kerk in Christus Jezus,
ondanks alle verschillen die door mensen bedacht zijn.

Volgende Bijbelstudie is op zondag 20 oktober bij de Gereformeerde kerk, vervolgens is het bij ons in de kerk op
zondag 17 november. Tenslotte gaan we dan half december naar de hervormde gemeente van Goedereede.

Tussendoor hopen we af en toe wat leuke activiteiten met elkaar te gaan doen. De eerste activiteit is bowlen, op
vrijdag 18 oktober, vertrek om 19.00 uur. Zie ook Instagram @go4christ. Opgeven voor 10 oktober i.v.m. de
reserveringen. Dit kan ook direct bij Gabi op 06-28373717.

Gebedsmoment

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 25 oktober 19:00 uur gehouden worden in ‘de
Morgenster’. Allen weer hartelijk welkom.

Activiteitencommissie

Terugblik fietstocht

Maandag 19 augustus werd onze jaarlijkse fietspuzzeltocht gehouden. U heeft hiervan de opbrengst nog te goed.
Het mooie bedrag van € 1.111,00 werd hiermee opgehaald! We willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft
gegeven, hartelijk bedanken!


mailto:mcschreur@kliksafe.nl

Vleesactie

Ook dit najaar verkopen we weer vlees van Puur Vers. Er is weer een mooi assortiment samengesteld met onder
andere rollade, kip, gehakt, varkenshaas en spek waar u uit kunt kiezen. Op de poster in deze Kleine Kracht ziet u
de vleessoorten en de kosten die voor deze actie zijn geselecteerd. Bestellen kan t/m zaterdag 2 november via
activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl, met een belletje naar 06-16257487 of een appje naar 06-15282494.
Ophalen van de bestelling kan op de herfstmarkt in de Morgenster op 9 november tussen 10.00 uur en 14.00 uur.

INSAMENWERKING MET PUUR VERS ORGANISEERT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE:

§ ) maaoNovEMEER2024  gem
0 g
" VLEESACTIE

Afhalen op zaterdag 9 november 2024 - 10.00 - 14.00 uur
Hervormde Cemeante Quddorp - Westatraat 2
€ 0616257487 ]
® 06815282494
Bestellen via . ACTIVITENTENCOMMISSIE@HERYOAMUOUDDORE NL

Herfstmarkt in de Morgenster

Na de gezellige en geslaagde markt in november 2023, houden we op zaterdag 9 november van 10.00 —
14.00 uur wederom een herfstmarkt in de Morgenster.

We verkopen onder andere kaas van Dammers, aardappelen, ui, eieren, honing, advocaat en niet te vergeten,
emmertjes huisgemaakte erwtensoep.

Onze mooie collectie kerstkaarten en wenskaarten.

Ook worden er tweedehands spullen verkocht en is er aan de kinderen gedacht.

Daarnaast zullen we ook fruit en stoofperen verkopen en heeft u de gelegenheid om het bestelde vlees op te
halen. We hopen u te ontmoeten om gezellig een kopje koffie te drinken met wat lekkers erbij of voor een
broodje met een lekkere snack; uiteraard alles tegen een kleine vergoeding die geheel ten goede komt aan de
kerk.

(Bak)hulp gezocht voor de herfstmarkt

Voor de herfstmarkt zoeken we wat mensen die ons willen helpen bij de verkoop. Dit mag ook voor een paar
uurtjes. Het is geen lange dag dus we hopen dat er wat mensen tijd vrij kunnen maken om er gezellig bij te zijn.
Zonder hulp kunnen we acties als deze helaas niet organiseren. Daarnaast zoeken we nog wat mensen die
lekkere cake, koek of taart voor de verkoop willen maken. Wilt u ons helpen op deze dag of wat lekkers bakken,
neem dan contact op met Marlies Schollaart (06-10067546) of Mathilde van Splunder (06-20378356).



Verdere plannen

Op de vergadering van 3 september jl. hebben we nog een paar acties bedacht voor de rest van dit jaar. Half
december hopen we weer de kerstpostactie te doen waar ook diverse producten gekocht kunnen worden en 31
december hopen we, als het lukt, weer de oliebollenactie te houden.

Vrijwilligersapp

Wilt u betrokken zijn bij de acties van de activiteitencommissie? Wellicht was u nog niet bekend met onze
WhatsApp-groep voor vrijwilligers. In deze groep plaatsen we een oproep als er hulp nodig is bij een activiteit en
delen we details van wat er moet gebeuren. Wilt u ook in de groep, doe dan even een berichtje naar één van de
leden van de activiteitencommissie.

Kerkrentmeesters

Als college van kerkrentmeesters hebben we de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de erediensten. In het
kader hiervan hebben we het Calamiteiten plan een update gegeven. Ook is er een aantal mensen beschikbaar
die hulp kan bieden bij een calamiteit. Deze personen zitten gewoon op hun eigen zitplaats. Mocht er iets
gebeuren, kunt u de koster om hulp roepen. Hij zorgt dan voor de coérdinatie. Er zijn ook een aantal (nieuwe)
hulpmiddelen aangeschaft. Onder andere een handzamere brancard en een noodvoorziening voor bij het orgel.
Deze worden binnenkort opgehangen. Voor verdere informatie of als je wilt aansluiten bij de EHBO groep kan je
contact opnemen met 1 van de kerkrentmeesters.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 augustus is het volgende ontvangen:
Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters 1.511,82
Bijdrage predikantsplaats 1.264,45
Kerk naar Buiten 106,00
Concert 190,00
Fietspuzzeltocht 169,50
Giften per bank en contant 825,00
Kerkbalans 2.122,34
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer € 6.189,11
Diaconie

Giften per bank 100,00

Stg. Kimon, 4 aug. 428,80

GZB zomercollecte, 11 aug. 411,90

Kerkelijk verenigingswerk, 18 aug. 300,50

Diaconie, 25 aug. 182,75

Zondagsschool tbv Rwanda 299,50

GZB zangavond 1 aug. 180,00

GZB zangavond 15 aug. 455,00

GZB verkoping boerenlanddag 964,15

GZB augustus 118,50

Totaal diaconie €3.441,10
Kerkrentmeesters en diaconie samen €9.630,21

Waarde ingeleverde collectemunten € 876,00
Verjaardag fonds 2024

Stand vorige keer 612,50
Ontvangen 50,00
Totaal € 662,50

Ledenadministratie

Verjaardagen
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

1 oktober ~ 78 jaar, Mevr. Sj. van Damme Rustburg 3, 3253VK.
4 oktober ~ 86 jaar, Mevr. N.M. Padmos-Mierop Oosterweg 9, 3253BR.
5 oktober ~ 80 jaar, Mevr. W.P. van Venrooij-van Eersel Havenweg 19, 3253XC.
8 oktober ~ 74 jaar, Mevr. C.J. Tanis-Tanis Emmaweg 28, 3253BD.
9 oktober ~ 94 jaar, Mevr. K. Mastenbroek-van der Veer Vliedberglaan 104, 3253VT.
14 oktober ~ 78 jaar, Dhr. C.D. Brand Dorpstienden 1 P, 3253AS.
15 oktober ~ 89 jaar, Mevr. M. Keyzer-Buyk Koolweg 30, 3253LH.
18 oktober ~ 72 jaar, Mevr. A.C. de Graaff-van der Spaan Hoge Pad 61, 3253BH.
21 oktober ~ 74 jaar, Mevr. M.J. van der Velden-Hoek Oude Nieuwlandseweg 4¢.
25 oktober ~ 79 jaar, Mevr. J. Ghijsels-Prins Blauwesteen 6, 3253EM.



27 oktober ~ 75 jaar, Dhr. J.M. Bilkes Blauwesteen 8, 3253EM.
31 oktober ~ 76 jaar, Dhr. W. van der Klooster Wittestraat 5, 3253XM.

Uitgeschreven
- Mevr. L. de Jong
Ingeschreven
- Dhr. M. Westerweele
- Dhr. K. Overbeeke
Verhuisd
- Mevr. P.A. de Jong-van Rossum van Hazersweg 38 naar De Gracht 24.
- Mevr. M.C. Blokland van Hofdijksweg 1 naar Hermansweg 8.
- Mevr. K. Vrekke-Voogd van Spaanseweg 10 naar Dorpstienden 1r.
- Mevr. B. Mackloet van Dorpsweg 74 naar Beatrixweg 24.

Voor onze jongeren

Twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Artikel 10: Vergeving van de zonde.

Heb jij last van zonde in je leven?

Dingen waarvan je zegt: dat had ik toch beter niet kunnen doen.

Best vaak kom ik erachter dat wat ik aan het doen ben, tegen Gods wil ingaat.
Egoisme, zelfingenomenheid, boosheid, negatief denken en ga zo maar door.

Zonde is een onderdeel van ons bestaan.

God heeft het zo nooit gewild.

Wat is het dan mooi om dan psalm 103 te lezen.

Er worden door David grote woorden gebruikt.

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
God vergeeft en wil vergeven!

Elke dag opnieuw mag jij naar Hem toe gaan, met al je tekortkomingen en je fouten.
En ook al weet Hij wat Hij van ons kan verwachten, God blijft geduldig en liefdevol.
Je mag vertrouwen op Zijn beloften.

Ook al voel jij dit niet altijd zo, toch mag je weten dat God het heeft beloofd.

Hij belooft je de vergeving van de zonde door het bloed van Zijn Zoon Jezus.

Puzzel
Streep de woorden weg en maak van de dertien
letters die overblijven nog een woord D |V|IL|E|JA|S]|I M
HIA|N|AIN|J|A|E
Azarja paleis RIE|N|D|W|Z[E|T
Daniel sommige MlivioplilAlEILIE
eten vis K|D|L|R|[E|E|H|N
geloof vlees olLI|IJIIlElT|LI|IS]|V
Hananja vriend N|A|R|D|E|NJ|I|R
heerlijk wet I [ N|A|R|G|S|E|I
koning wijn N|D|Z|O|R|G]|L]JE
land wijs G|E|L|O|O|F|A|N
Melzar woord E|T|E|W|D|S|P|D
Misael zorg S{IO| M M|T|G|E]|N

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail:
jeannetmeijer@hotmail.com

Zending & Evangelisatie

Dagboek Handvol koren 2025

b In 1917 gaf de GZB voor het eerst het dagboek ‘Een handvol koren’ uit, toen nog als
gz scheurkalender. Nu, 107 jaar later, bestaat: ‘Een handvol koren’ nog steeds!

Zendingscomfissie Ouddorp

Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. Elke dag biedt
maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. Bovendien komt de winst (€8 per
verkocht dagboek) volledig ten goede aan de zending. De prijs is hetzelfde als vorig jaar. Voor een dagboekje
met maar liefst twee overdenkingen per dag is € 14,95 zeer voordelig!


mailto:jeannetmeijer@hotmail.com

De totstandkoming van het dagboek kan alleen met behulp van de enorme inzet
van honderden vrijwilligers. 52 Predikanten, zendingswerkers en jongerenwerkers
schrijven de overdenkingen en overal in het land zetten leden van zendings- en
thuisfrontcommissies zich in om de verkoop tot een succes te maken.

Als zendingscommissie benaderen wij binnenkort alle mensen, die het dagboek in
eerdere jaren ook kochten weer met deze nieuwe editie.

Maar als u het dagboek nog niet eerder hebt aangeschaft, is het mogelijk om dat te
doen via een e-mail, handvolkoren@solcon.nl of een appje naar 0637437715
Vermeld dan uw adres, zodat we het dagboek bij u thuis kunnen bezorgen.

Van harte aanbevolen!
Hartelijke groet van uw zendingscommissie

Dank

Shadoe in Oeganda

Samen met mijn zus Daniélle heb ik op 21 september 20 kilometer gefietst voor de stichting Shadoe in Oeganda.
We zijn overweldigd door de reacties én steun aan deze actie vanuit de Hervormde gemeente in Ouddorp en we
hebben het prachtige bedrag van €4213,45 opgehaald.

Met het geld wat is opgehaald kunnen levens in Oeganda veranderen (www.shadoe.nl).

Via deze weg willen we graag iedereen bedanken die aan deze actie heeft bijgedragen. Hartelijke groet, Arend

van Holten



mailto:handvolkoren@solcon.nl
http://www.shadoe.nl/

Kerkdiensten

Zondag 13 oktober 2024
9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. T.W. van Bennekom, Goes
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 20 oktober 2024
9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal
Collecte: 1e Stichting RealTime. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 27 oktober 2024
9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. G.H. Molenaar, Genemuiden
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 3 november 2024
9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1e GZB Najaarscollecte. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

Oppasrooster oktober 2024

13 oktober — Corrien en Eline

20 oktober — Julia en Emma

27 oktober — Myrthe, Rebecca en Emma v/d Giessen
3 november — Nelie, Femke en Rhodé

Zanguurtje

Zondag 6 oktober zal het maandelijkse zanguurtje weer gehouden worden na de avonddienst. Het thema voor
deze keer is: Israél.

Volgende maand zal het zanguurtje op DV 3 november gehouden worden met als thema Leven in dankbaarheid.
Iedereen is weer van harte welkom om met elkaar mooie Psalmen en liederen te zingen tot eer van God.
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Vrouw tot Vrouw

D.V. zaterdag 12 oktober in Middelharnis

Locatie: De Hoeksteen, Middelharnis
Inloop: 14.30 uur, sluiting 19.30 uur
Entree: € 15,-

Prachtige wandelroute
Tussenstop bij kaasboerderij
Soep en broodjes

Zangmoment in sfeervolle kerk

Trek jij je wandelschoenen aan?

Meer info en aanmelden:

vrouwtotvrouw.nl/herfstwandeling




Streekbijeenkomst Hervormde Mannenverenigingen Goeree-Overflakkee, NW Brabant en
Zeeland.

Op DV donderdagavond 10 oktober 2024 wordt er een streekbijeenkomst van de
Hervormde mannenverenigingen van Goeree-Overflakkee, Noord West Brabant en
Zeeland belegd in het Hervormd verenigingsgebouw te Sirjansland aan de

A n Kerklaan 2 Na het afhandelen van enkele huishoudelijke zaken zal door ds. M.C.
Schreur uit Ouddorp, een inleiding worden verzorgd

Thema: “Hoe ben je zoon, man en vader(?) binnenshuis en buitenshuis, in de (eind)tijd en in de
eeuwigheid?”

De aanvang van de vergadering is 19:45 uur, inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Na de pauze
wordt de inleiding in bespreking gegeven en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Niet alleen de
leden van de mannenverenigingen met hun partners zijn welkom, maar ook belangstellenden worden
van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.
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Kijk snel op

komoverenhelp.nllkleding

Tweedelypnds
geeft
aundeten
een nieuwe
kavns

Als stichting Kom over en help zamelen we al jarenlang kleding in ten behoeve van onze ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa.
Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Dankzij de inkomsten via kledinginzameling kunnen bijvoorbeeld kinderen naar
school of naar een dagopvangcentrum. Ze krijgen daar een voedzame warme maaltijd en dat levert blije gezichten op!
Doneer je kleding aan het goede doel

Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever je gebruikte kleding bij ons in! Zo draag je bij aan de hulp aan mensen die
leven in armoede én krijgt je kleding een goede bestemming. Door jouw kleding naar een inzamelpunt van Kom over en help te
brengen kun je verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in landen als Oekraine Armenié en Moldavié! Tweedehands
geeft anderen een nieuwe kans!

Wij hebben voor u de volgende kledinginzamelpunten in de buurt geselecteerd:
Rini Hameeteman, Geleedststraat 4, 3253 BE OUDDORP ZH

We hopen op uw bereidwilligheid om zo ook (opnieuw) een bijdrage te leveren aan naasten die leven in kwetsbare
omstandigheden.

Monica Burger

mburger@komoverenhelp.nl

Kleine Kracht 19¢ jaargang

Stand vorige keer 1.989,00
Aan giften 115,00
Totaal € 2.104,00

Het laatste nummer van de 19¢ jaargang Kleine Kracht

Dat het contactblad gewaardeerd wordt zien we terug in de giften

die we elke keer mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Was u er nog niet aan toegekomen om een gift te geven en u overweegt om alsnog een gift
over te maken voor het 19¢ jaargang dan kan dat op: NL87 RABO 0341 670707. Of via de QR-
code.




Laat Hervormingsdag niet verloren gaan!

Donderdag 31 oktober 2024
Dorpskerk Weststraat 2 Ouddorp
Aanvang 19.30 uur

Wat herdenken we op Hervormingsdag?

Wat betekent Hervormingsdag voor ons?

We mogen deze avond vanuit
Bijbels perspectief het antwoord
vinden op wat de reformatie ons
ook nu nog te zeggen heeft.

N .

Predikanten van Ouddorp,
Goedereede en Stellendam zullen
aan deze avond meewerken.

Er is een overdenking (meditatie)
en een declamatie, samen zingen
en luisteren naar muziek.
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Ook het bekende Lutherlied zal
niet ontbreken.

Bij de uitgang is er een collecte
voor de Stichting
“In de rechte straat”.

Tirs

U bent van harte welkom.

Het herdenken waard -

“"Hervormingsdag is het herdenken waard. Om te verwonderen hoe de genade van God
weer op de voorgrond kwam te staan. Om te beseffen dat er éen katholieke kerk is. En
om in gezamenlijkheid de ander, die vervreemd is van God en Zijn woord, mee te laten

delen in de rijkdom van het Evangelie.”

Hans van Hoof
Directeur Stichting IRS



