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Overdenking 

“Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1:29-b 

U kent dat lied vast wel dat nog wel eens gezongen werd/wordt in de lijdenstijd. 

Is dat, is dat mijn Koning? -  Dat aller vaad’ ren wens? 

Is dat, is dat zijn kroning?- Zie, zie, aanschouw den Mens! 

Moet Hij dat spotkleed dragen, - dat riet, die doornenkroon? 

Lijdt Hij dien smaad, die slagen? - Hij, God, uw eigen Zoon? 
 

Het lied geeft de verwondering aan van iemand die zich afvraagt hoe de Heere Jezus nou de lang verwachte 

Messias kan zijn als Hij zo bespot wordt en zo moet lijden. 

Maar dan komt dat volgende couplet: 
 

Ja, ik kost Hem die slagen, - die smarten en dien hoon; 

ik doe dat kleed Hem dragen, - dat riet, die doornenkroon 

Ik sloeg Hem al die wonden, -voor mij moet Hij daar staan, 

ik deed door mijne zonden-Hem al die jamm’ren aan 
 

Het wonder van de plaatsvervanging wordt bezongen, in het besef dat de dichter zelf die slagen en die spot en 

doornenkroon verdiende en wie kon dat beter aankondigen en verkondigen dan Johannes de Doper? Johannes 

was in Bethabara, aan de overzijde van de Jordaan waar hij doopte. Hij kreeg de vraag wie hij was en hij heeft 

het hen gezegd: ‘Ik ben de Christus niet.’ En dan, de volgende dag gebeurt het. Johannes ziet de Heere Jezus 

naar zich toe komen. Onmiddellijk zegt hij: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!”  

 

Men zegt dat wel eens tegen elkaar om elkaar geestelijk te helpen en ook in de preek wordt het wel gezegd, maar 

de vraag kan leven bij mensen: Hoe doe ik dat dan? Bedoelt Johannes alleen maar: “Kijk daar heb je de Heere 

Jezus?” Alsof hij alleen maar wilde dat de mensen wisten wie het was? Nee, Johannes bedoelt meer dan dat. Het 

gaat er niet alleen om dat ze Hem zintuigelijk zien, maar dat woordje ‘Zie’ vraagt om aandacht, het zegt: ‘Let 

op’ en ‘Geef acht op wat hier staat en wat hier gebeurt!’ Het is precies hetzelfde werkwoord (dus ook in het 

Grieks!) als in Openbaring 3:20 ‘Zie’ Ik sta aan de deur en Ik klop… Johannes wijst van zichzelf af naar de 

Heere Jezus, alsof hij hen wil toeroepen: Dat is Hem, kijk naar Hem, want het gaat niet om mij. Al mijn werk is 

slechts bedoeld om jullie voor te bereiden op Zijn komst, de komst van de lang beloofde Messias, de Zaligmaker, 

de Zone Davids. Alleen Hij kan Zich over jullie ontfermen en alleen Hij kan jullie verlossen door Zijn 

Goddelijke liefde en genade. (Jesaja 63:9-b). 

 

En dat is nu precies wat u nodig hebt. Afzien van uzelf! Dat wil zeggen: STOP om uzelf af te vragen of u iets 

heeft, iets geestelijks, iets goeds, iets heiligs, WAT HET OOK IS, maar iets waarvan u denk dat u het aan de 

Heere kan geven kan en waarvan Hij zou kunnen zeggen: Omdat u dàt hebt, kan Ik u tegemoet komen met Mijn 

vergevende liefde en genade. 

 

Wat u hebt gedaan en meegemaakt, brengt u dichterbij de genade…. NEE… dat is onmogelijk. Het enige dat u 

echt zal helpen, het enige waardoor uw zonden kunnen worden verzoend en vergeven is de volkomen betaling 

van een ander, van De Ander, namelijk: de bloedprijs die de Heere Jezus betaald heeft. En waarom zegt 

Johannes dan: Zie het Lam Gods….!? Waarom vergelijkt hij Jezus met een Lam? 
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Waar wordt in de Bijbel nog meer iemand vergeleken met een lam? De profeet Jesaja heeft dat beschreven in 

hoofdstuk 53, vers 6 en 7: “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de 

HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als dezelve geëist werd, toen werd Hij 

verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat 

stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.”  En wat moest een Israëliet 

doen als hij gezondigd had en vergeving en verzoening wilde?  

 

Hij kwam bij de priester met een offerdier, bijvoorbeeld met een lam, en dan ging de priester het lam slachten, en 

zo werd er voor zijn zonden betaald.  

MAAR…. Eerst moest er iets gedaan worden, waardoor de betaling van het offer van het lam ook werkelijk een 

betaling zou zijn: hij moest zijn hand op het hoofd van het offerdier leggen! Daarmee deed hij belijdenis van zijn 

zonden en bracht hij zijn zonden als het ware over op dat offerlam. Daarmee erkende hij: dat lam moet geslacht 

worden, omdat ik de doodstraf verdien, maar dat lam gaat in mijn plaats! En waarom staat er dan: Dat het Lam 

Gods dat de zonde der wereld wegneemt? (of wegdraagt)  

Dan moeten we denken aan de grote verzoendag als de hogepriester ging offeren voor het volk. Eerst moest hij 

een jonge stier en twee rammen voor zichzelf offeren, maar daarna offerde hij twee geitenbokken voor het volk. 

De ene bok werd geslacht en daarvan werd het bloed in het heilige der heilige gesprengd op het verzoendeksel 

van de ark. Daarna nam de priester de andere geitenbok en dan moest hij zijn beide handen op het hoofd van het 

offerdier leggen en op die manier moest hij al de zonden en ongerechtigheden van het volk op dat dier leggen en 

hun zonden belijden. Daarna moest die bok door iemand de woestijn ingestuurd worden. Waarom? Leviticus 16 

vers 22 zegt: ‘Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen; en hij zal 

dien bok in de woestijn uitlaten.’ Die ene bok werd geslacht om te tonen: dit is de bloedprijs die betaald moet 

worden, en de andere bok zegt: Kijk, daar gaan onze zonden… ze worden weggedragen, de woestijn in, ze gaan 

het woeste land in van de dood, om nooit meer terug te keren, want die bok kon nooit meer levend terugkeren uit 

de woestijn. 

 

En zo is de Heere Jezus het Lam van God, omdat Hij Hem ten brandoffer en gegeven heeft, en als zonde-offer 

geschonken heeft. Zo lief had God de wereld dus, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, als het Lam Gods gegeven 

heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, op dat offerlam, dat Lam Gods vertrouwt, niet verderve, niet verloren zou 

gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Johannes 3:16. En wat moet ik dan doen? 

HOE ZIE IK DAN OP DAT LAM VAN GOD? 

Stel u voor: iemand heeft vreselijke misdaden gepleegd en heeft zich daardoor diep, zeer diep in de schulden 

gestort. Hij neemt een advocaat om deze zaak met hem te bespreken. 

En dan komt de grote verrassing? Deze advocaat blijkt zijn oude schoolvriend te zijn van vroeger. Deze oude 

schoolvriend, was eerst een zeer succesvolle zakenman. Daarna ging hij rechten studeren en al gauw werd hij 

een zeer veel gevraagd jurist. Hij was door zijn bedrijf reeds multi-miljardair geworden. Dan zegt de advocaat: 

“Als we in de rechtszaal staan, en de rechter spreekt uiteindelijk zijn vonnis uit, dan zal hij ten laatste vragen of 

jij als beklaagde nog een laatste woord wil spreken ter verdediging.” Dan zegt de advocaat: “als de rechter dat 

vraagt, dan kijk je naar mij!” En zo gebeurt het. 

De rechtszaak is daar en de rechter speekt het vonnis uit, een zeer zware boete en een lange gevangenisstraf. En 

dan zegt de rechter: “Heeft u als beklaagde nog iets te zeggen ter verdediging?” Dan kijkt de man in de richting 

van de advocaat en met een hulpeloze, maar ook met een verwachtingsvolle blik ziet hij op de advocaat. 

Smekend kijkt de schuldige misdadiger de advocaat aan. Het is zo stil in de rechtszaal dat je een spelt kunt horen 

vallen. 

Waarom zegt de man niks? Hij kijkt alleen maar. Smekend staart hij naar de advocaat, zoals hij gezegd had te 

doen, maar de advocaat zegt nog niets. Hij laat die man maar staren… maar dan, als de veroordeelde man bijna 

ten einde raad is, dan opeens neemt de advocaat het woord en spreekt de rechter aan. “Edelachtbare, mijn cliënt 

is schuldig en ik kan niets aan voeren om zijn misdaden te ontkennen of te verontschuldigen. Mijn cliënt is 

geheel schuldig en verdient uw vonnis ten volle, maar zag u hoe hij mij aankeek? Hij verwachtte alles alleen nog 

maar van mij, en met zijn smekende blik keek hij mij aan, en in het besef van zijn misdaden deed hij het enige 

dat hem kom helpen: hij vertrouwde op mij; ik was nog zijn enige toevlucht. En daarom spreek ik hem vrij, niet 

omdat hij niet schuldig is, maar omdat ik alles zal betalen wat hij schuldig is. Ik sta borg voor hem!” 

En tot ieders verbazing vroeg de advocaat: “Hoeveel moet mijn cliënt betalen om van zijn straf te worden 

ontheven?” De rechter bekijkt de documenten met de aanklacht en spreekt: “zes-en-dertig miljoen, vierhonderd-

drie-en-tachtig duizend euro.” Waarop de advocaat antwoordt: “Dat bedrag zal ik u deze dag nog betalen, zodat 

alle schuldeisers betaald kunnen worden. En hierop spreekt de rechter de misdadiger vrij. 
 

En daar staat hij… de misdadiger. Hij kijkt weer naar de advocaat… en met gebroken stem en in totale 

verslagenheid roept hij hem met tranen in zijn ogen toe: “Dank u, dank u, dank u….!” 

Dan buigt hij zijn hoofd en snik het uit: “Waarom bent u zo goed voor mij…?” En dan neemt de rechter het 

woord en hij richt zich tot de vergeven misdadiger, wiens schuld betaald is, en zegt: “Weet u waarom uw 

advocaat zo goed is voor u? Omdat ik deze advocaat heb aangesteld en hem geboden heb iemand vrij te pleiten, 

die op hem op deze manier zou aankijken. En weet u wie deze advocaat is? Hij is mijn zoon…!” Kijk, en zo zegt 

de Heere Jezus in Johannes 6 vers 40: “En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die 

den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten 

dage.” Zo moet u zien op het Lam van God! 

En zoals de Israëlieten in Egypte moesten vertrouwen op het bloed van het lam, dat ze op de beide zijposten en 

op de bovendorpel van de deur hadden gestreken, zo moeten wij vertrouwen op het vergoten bloed van het Lam 

Gods, de Heere Jezus, Die aan het kruis van Golgotha stierf. Want de HEERE Zèlf had gezegd: Als ik het bloed 

zal zien, dan zal Ik voorbij gaan. Zie Exodus 12:13) Alleen dan, maar ook alleen dàn zou de Engel het huis 



voorbij gaan en de eerstgeborene niet doden. (Al was het de oudste van een Egyptisch gezin!) Zie dus op het 

Lam van God, kijk naar Hem, zoals de mensen die gebeten waren door de slangen in de woestijn, zagen op de 

koperen slang. En wat staat er in Numeri 21? 

“En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo 

zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.” En dat beeld gebruikt de Heere Jezus, om Nicodemus 

duidelijk te maken wat geloof is: “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon 

des mensen verhoogd worden; opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

Johannes 3:14,15. Snapt u het?  

Kom, zing dan ook dat laatste couplet mee:  
 

O Jezus! Man van smarten, - Gij aller vaad’ren wens, 

herinner aller harten - ´t aandoenlijk: ‘Zie, de mens!‘ 

Laat mij toch nooit vergeten - die kroon, dat kleed, dat riet; 

dit trooste mijn geweten: - ´t is al voor mij geschied! 

 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

Uit de pastorie  

 

Ziekenhuisopnames 

Mw. Margo Leeflang (Hazersweg 6) is enkele dagen (dinsdag 10 - vrijdag 14 februari) opgenomen geweest in 

het ziekenhuis in Dirksland. Het zal best apart zijn geweest voor Margo om in het ziekenhuis waar je zo lang 

hebt gewerkt (bij de receptie), nu zelf een patiënt geweest te zijn. Vanwege verzwakking, aanhoudende moeheid, 

benauwdheid en bloedverlies, heeft ze enkele goede behandelingen ondergaan. Fijn dat ze weer op haar eigen 

stekje mag zijn. “Ik riep tot U, ik zeid': o HEER', Gij zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer;” Ps.142. 
 

Familie Venneman werd ook opgeschrikt. Woensdag 11 februari werd mw. A. Venneman opgenomen, omdat ze 

ernstig verzwakt was en vanwege een longontsteking. Ze krijgt nu antibiotica en hopelijk hoeft ze niet al te lang 

te blijven. Samen met haar man mogen ze al een tijdje dankbare bewoners zijn van het Schelphoekje, maar ze 

zijn erg op elkaar aangewezen en kunnen elkaar niet missen, ook vanwege hun trouwe zorg voor elkaar. De 

Heere zij hen samen nabij en geve weer spoedig herstel en verkwikking en herstel. “Welzalig hij, die al zijn 

kracht, En hulp alleen van U verwacht, Die kiest de welgebaande wegen.” Ps. 84. 
 

Meeleven met 

We blijven Rein & Ina Kleine gedenken in verband met de grote verandering in hun leven, maar tegelijkertijd 

zijn we samen met hen dankbaar voor de manier waarop ze mogen worden omringd door liefde en zorg. Een 

woord van dank naar de nichten Corina en Gerrie die zich met veel liefde en zorg inzetten en hebben ingezet om 

hen beiden te helpen. Na het ziekenhuisbezoek begin januari in Rotterdam (om te onderzoeken of ze wat kunnen 

doen aan de slagader in zijn nek), is Rein uiteindelijk vanuit Dirksland naar Nieuw Rijsenburgh gegaan en daar 

heeft hij inmiddels alweer enkele weken een plekje op kamer 49, afdeling B2. Ina is woensdag 21 januari naar 

Bestenwaerd (WG 119, kamer 2) verhuisd (omdat ze in Nieuw Rijsenburgh, afdeling Sperwer, slechts tijdelijk 

kon blijven). In Bestenwaerd zal ze verblijven totdat er een plek, hetzij op de woongroep in Nieuw Rijsenburgh 

of elders. Voorlopig is er dus nog wel het een en ander te regelen en te wachten. Ook hierin geldt: 'Werp al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u!' maar dat is al duidelijk gebleken!  

Het was wel vreemd uiteraard voor Ina om vanuit de Bestenwaerd (en deels in Nieuw Rijsenburgh) haar 85e 

verjaardag te vieren. Maar ondanks dat het roer van het levensschip zo plots is omgewend, overheerst overgave 

aan de Heere en dankbaarheid voor hoe de Heere hen samen tot nog heeft geleid en bewaard! En wat was het me 

een vreugde om te zien dat de rechterarm en het rechterbeen van Rein al weer behoorlijk bewogen konden 

worden! Er zal heel ‘afgetherapiet’ worden! Houd moed hoor. “Geen vader sloeg met groter mededogen -Op 

teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,- Dan Israëls HEER op ieder, die Hem vreest; - Hij weet, wat van Zijn 

maaksel zij te wachten!” En Hij weet ook dat wij in onszelf maar zwak van moed en klein van krachten zijn. 
 

Wat fijn dat Nel van den Andel weer thuis mag zijn! Ook hopen we dat Wim (na de operatieve ingreep aan zijn 

gezicht, vanwege een huidvlek (vorm van melanoom) verder geen ernstige nawerkingen of bijwerkingen zal 

ervaren. Ook bij dit alles, geldt: Zalig hij, die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft. 
 

Mw. Coby Rooijers verblijft nog steeds in de Vliedberg voor revalidatie in verband met de beschadiging aan 

haar kniegewricht. Langzaam maar zeker, en na veel therapie geleidelijk mag ze haar knie iets meer belasten, 

maar het blijft oppassen. Al met al duurt het dus best een hele tijd, maar uiteraard kun je beter lang(er) blijven, 

dan weer te snel naar huis mogen en uiteindelijk nog verder van huis te zijn. We wensen haar met haar man 

Marcel toe kracht en moed te ontvangen om nog even vol te houden. “Mijn hulp is van den HEER alleen, Die 

hemel, zee en aarde, Eerst schiep, en sinds bewaarde.” Ps.121. 
 

Wachtend op een oproep 

De familie Van der Giessen is kortgeleden verhuisd en wat heerlijk dat ze het naar hun zin hebben, na een zeer 

drukke tijd natuurlijk. Fijn dat het hen bevalt op de nieuwe stek aan de Havenweg 23. Ja, prachtige buurt 

natuurlijk:). Toch zijn er ook wat zorgen in verband met hun dochter Emma. Binnen 2 of 3 maanden krijgt ze 

een ingreep aan haar hart, omdat ze al jaren last heeft van hartritmestoornis (SVT). Maar de laatste tijd zijn er 

meer klachten. Na verder onderzoek in het ziekenhuis, heeft de cardioloog vanwege de uitslag daarvan hen 

medicatie voorgeschreven. Ze zijn nu in afwachting van een oproep voor het Sophia ziekenhuis in 

Rotterdam. Zeer waarschijnlijk zal er een hartkatheterisatie moeten plaatsvinden. We wensen Emma alsook 



Pieter & Petra (met zus Merith en broer Joas) van ganser harte sterkte en Gods zegen toe. Alles wat met het hart 

(als de 'motor' van het lichaam) te maken heeft voelt spannender dan andere zaken. Sterkte Emma en neem deze 

worden mee en bewaar ze in je hart! "Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u 

met getrouwigheid. En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op 

den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken."  En voor de reislustige Merith: Een behouden aankomst 

weer in Ouddorp! Neem de toevlucht tot de Bewaarder van Israël!  
 

Geboren 

Op maandagmiddag 19 januari 2026 werden Wouter en Mathilde verblijd met de geboorte van een dochtertje! 

Wat een geschenk, en wat een opluchting, na toch wel een moeitevolle zwangerschap. Het is niet makkelijk 

geweest voor Mathilde, maar alles is goed gegaan. De Heere zij gedankt! Het geboortekaartje vermeldt: "Jij bent 

een wonder, door God bedacht - Met liefde en zorg tot leven gebracht Een kostbaar geschenk, puur en klein - 

Wij mogen jou papa en mama zijn! Met blijdschap en dankbaarheid laten wij weten dat God ons een dochter 

heeft gegeven: Marielle Anja. Wij noemen haar: Merel  -16.10 uur / 3575 gram / 51 cm- Trotse ouders: Wouter 

& Mathilde Weesie Tuinstraat 1- 3245 CV Sommelsdijk". De kleine Merel is inderdaad (zoals gezegd op het 

kaartje) een door God bedacht wonder, en wat een bijzondere en gezegende verantwoordelijkheid heeft de Heere 

jullie toevertrouwd. Jullie mogen haar opvoeden. Gode zij dank hebben jullie het allerbeste opvoedings-Boek 

van de hele wereld in huis. Daar staat alles in wat jullie nodig hebben om jullie dochtertje op te voeden tot eer 

van haar Schepper, Die Zijn Zoon gaf Die het gezegd heeft: Laat de kinderkens tot Mij komen! Wouter & 

Mathilde: van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie alle drie!  Verder wensen we jou Mathilde extra 

sterke toe, omdat ik begreep dat je 25 februari wordt geopereerd, omdat je galblaas wordt weggehaald. Fijn dat 

de dagen daarna Wouter even thuis kan zijn. Zoals besproken hopen we dat de doopdienst van Merel D.V. 

zondag 8 maart kan zijn, maar als dat nog niet lukt, in verband met deze operatie, geen probleem, dan zoeken we 

een latere datum voor de doopzondag.  
 

Overleden 

Op 23 januari 2026 overleed mw. Lena Egas-Vermaas. De rouwkaart vermeldt: Ik zal dan gedurig bij U zijn... 

Psalm 73 vers 12 (berijmd).  "Dankbaar dat zij zo lang in ons midden is geweest, delen wij u mede dat de Heere 

op Zijn tijd tot Zich heeft genomen, in de gezegende leeftijd van 92 jaar, onze zorgzame, altijd biddende moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Lena Egas - Vermaas, weduwe van Jan Anthonie Egas. Geboren: 

Sliedrecht 6 april 1933 - Overleden: Ouddorp 23 januari 2026.” We wensen haar zoon Piet en zijn vrouw Ellen 

(met hun kinderen Johan, Jenny, Eline, Harmen en Paul) en ook haar zoon Martin en zijn vrouw Caroline (met 

hun kinderen Marit en Toon, met hun Cootje in liefdevolle herinnering). Daarbij werd ook in liefdevolle 

herinnering haar derde zoon Jan-Anton herdacht. We wensen hen allen met de (achter)kleinkinderen de zegen 

van de Heere toe. Donderdag 29 januari 2026 werd om 14.00 uur de rouwdienst gehouden in uitvaartcentrum De 

Drechtstreek in Sliedrecht (van waaruit ook haar man is begraven). Haar beide zonen verzorgden een in 

memoriam en ook kleindochter Marit deelde nog enkele persoonlijke herinneringen aan haar oma. Daarna 

hebben we samen nagedacht over Psalm 25 (Mijn ogen zijn gedurig op den HEERE ...Aanzie mijn ellende, en 

mijn moeite, en neem weg al mijn zonden), waarbij we ook enkele regels uit Psalm 73 en enkele verzen uit 

Johannes 10 hebben betrokken. Wat een zegen om te horen hoe haar beide zonen haar leven kenschetsten. Lena 

Vermaas was een meisje dat al vroeg onder de indruk was van Gods heiligheid. Ze was ijverig en gehoorzaam, al 

vond ze het jammer dat ze niet verder kon leren, omdat ze moest helpen in de winkel bij haar ouders thuis. Ze 

trouwde met Anthonie Egas en ze woonden in Sliedrecht. Ze kregen drie zonen en wat een slag was het voor 

haar dat haar jongste zoon Jan-Anton verongelukte (vanwege een spookrijder). Voor Jan-Anton was het eeuwige 

winst, maar voor Lena en haar man een groot gemis. Veel donkerheid en verdriet kwam in haar leven, maar toen 

ze zekerheid kreeg over het behoud van haar overleden zoon, kwam langzaam aan ook in haar hart en leven de 

blijdschap weer terug en ook de geestelijke zekerheid. Met veel liefde en ijver zorgde ze voor haar kinderen en 

het huishouden. Ze ontving ook veel vreugde over de geboorte van haar klein- en achterkleinkinderen. Zo heeft 

ze veel jaren geleefd met haar man en kinderen in Sliedrecht, totdat ze vanwege de ernstige ziekte van haar man 

naar Ouddorp kwam, en na het verlies van haar man (29 oktober 2021) overleed ze uiteindelijk in de Vliedberg 

(woongroep 106, kamer 3) op 92 jarige leeftijd. Ze was altijd trouw aanwezig bij de weeksluiting en bij het 

kerkbezoek in de verschillende kerken. De laatste tijd kon ze echter amper meer praten, maar zo nu en dan kwam 

er een woord. Wat was het rijk dat ze uiteindelijk zelf antwoord gaf op de vraag van haar zoon Piet, toen hij 

vroeg of ze nog wat moesten zingen. En toen kwam haar antwoord, heel duidelijk: 'k Zal dan gedurig bij U zijn! 

Met die herinnering in onze gedachten, hebben we afscheid van haar genomen tijdens de rouwdienst. Bij het graf 

hebben we Psalm 23 gelezen en heeft zoon Piet nog een dankwoord uitgesproken. Terug in het rouwcentrum 

heeft ouderling Nagtegaal afgesloten door enkele verzen te lezen uit Johannes 14 en nog kort het woord te 

richten tot de familie en de belangstellenden en sloot hij af met gebed. Nogmaals wensen we ouderling Egas (die 

met veel liefde en zorg haar zo vaak heeft bezocht) en zijn vrouw Ellen, en broer Martin en zijn vrouw Caroline 

en de klein- en achterkleinkinderen de nabijheid, de troost en de genade van de Heere toe bij het verlies van hun 

(schoon)moeder en oma Lena. Leeft u mee met de familie? (Fam. P. Egas, Marijkeweg 7, 3253 BN-Ouddorp.) 

 

We gedenken de familie Grinwis (Zeebrekersweg 23) omdat de zwager van Aat onlangs is overleden. We 

wensen haar samen met Teun sterkte en dat ze tot steun en zegen mogen zijn voor hun zus. Zo gaat het in het 

leven, hoe ouder je mag worden, hoe meer verliezen je ook moet lijden. Het komt dan allemaal wel dichter bij. 

'Gelijk het gras is ons kortstondig leven, Gelijk een bloem, die op het veld verheven". Dat is zeker waar! Maar 

ook: "Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, In eeuwigheid altoos dezelfde wezen". Ps. 103. Die gunst 

en genade zij jullie vertroosting! 
 



We gedenken ook de rouwende familie Op 't Hof in verband met het overlijden van Ds. Willem Jan op 't Hof, op 

vrijdag 16 januari 2026 in Gameren. Ds. Op ’t Hof werd 78 jaar. Willem Jan op ’t Hof werd op 20 oktober 1947 

in Rotterdam geboren. Na zijn theologiestudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht werd de hervormde gemeente 

Hedel in 1973 zijn eerste gemeente. Van 1979 tot 1989 diende hij onze gemeente in Ouddorp (die toen bestond 

uit zo'n 4000 leden). In 1989 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een proefschrift over 

Nederlandse vertalingen van puriteinse geschriften. Daarna ging hij aan de slag in de hervormde gemeente 

Nederhemert. Na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland sloot ds. Op ’t Hof zich in 2004 met zijn 

kerkenraad aan bij de Hersteld Hervormde Kerk. In 2005 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar 

geschiedenis van het gereformeerd piëtisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verbonden aan het Hersteld 

Hervormd Seminarie.  Van 2007 tot 2013 diende hij de hersteld hervormde gemeente Elim op Urk, waarna hij 

met emeritaat ging. Van 2017 tot aan zijn sterven diende hij als voorganger van de Vrije Hervormde Gemeente 

in Driedorp. Dat is al met al een moeilijke tijd geweest. Samenvattend zouden we kunnen zeggen: De Heere 

heeft de zaak in Zijn eigen Hoger Beroep opgelost. De rouwdienst voor ds. Op ’t Hof heeft vrijdag 23 januari 

plaatsgevonden in Nederhemert, waarna de begrafenis plaatsvond in Brakel. We wensen de weduwe Op 't Hof 

van harte Gods zegen, nabijheid en vertroosting toe, samen met haar kinderen en heel haar nageslacht en verdere 

familie!  
 

Huwelijk 

We kregen een trouwkaart van Sem Dijkshoorn (Parklaan 30, 3253 CA Ouddorp) en Charlotte Smithuis 

(Vliedberglaan 167, 3253 VT Ouddorp).  

Op de voorzijde van de kaart staat vermeld: 'Sem & Charlotte are getting married' 13 maart 2026. Op de 

binnenzijde staat vermeld: Uitnodiging - 13 maart 2026 hopen wij in het huwelijk te treden. Verheugd nodigen 

wij u uit voor deze belangrijke dag in ons leven. U bent van harte welkom om de kerkelijke inzegening en 

aansluitend de receptie bij te wonen. Aanvang kerkdienst: 14.00 uur - Locatie Maartenskerk (Dorpskerk), 

Weststraat 2 te Ouddorp. We wensen het bruidspaar en de wederzijdse ouders van harte Gods zegen toe bij het 

toe leven naar deze dag. Het bruidspaar heeft ons op de hoogte gesteld van het feit dat ze op deze korte termijn 

wilde gaan trouwen, aangezien zij samen een kindje verwachten. In verband daarmee hebben ze voor de 

kerkenraad schuldbelijdenis gedaan, zoals we ook van te voren hadden besproken, aangezien zij dit nieuwe leven 

hebben ontvangen voordat ze elkaar liefde en trouw beloofd hebben (voor de wet en in de kerk) en in die zin dus 

vooruitgegrepen hebben op het huwelijk. Als kerkenraad waarderen we het dat ze bereid waren via deze weg 

toch te komen tot een kerkelijke huwelijksbevestiging en ik ben dankbaar dat ik jullie huwelijk mag bevestigen. 

Inmiddels mogen we elkaar al verschillende jaren kennen Sem, en het is me een vreugde dat ik in de afgelopen 

jaren heb mogen kennismaken met heel jullie gezin, zowel met je ouders, als met al je broers en zussen (vanaf je 

oudste broer Thomas (die als eerste belijdenis mocht doen) tot je jongste broertje Joseph, die je ouders met 

Pinksteren 2022 in onze gemeente ten doop mochten houden). Charlotte ken ik uiteraard een stuk korter, maar 

via de catechisatie-avonden hebben we elkaar zeker beter leren kennen. Van harte hoop ik dat jullie op Ouddorp 

een plekje zullen kunnen vinden, maar dat zal vast niet eenvoudig zijn. Sem & Charlotte, we wensen jullie als 

aanstaand bruidspaar, alsook de wederzijdse ouders van harte Gods zegen toe. De Heere zij jullie Koning, 

Redder en Bewaarder en dat de doorboorde handen van de Heere Jezus zowel om jullie, als ook om jullie kindje 

mogen zijn! Gemeente, leeft u met hen mee? 
 

59e verjaardag 

Op D.V. 3 maart 2026 hoop ik 59 jaar te worden. Voor mijn eigen gevoel al ontzettend oud, want ik voel me af 

en toe nog 19… maar ja, ik ben toch echt 40 jaar ouder. Het idee dat ik op 3 maart dus mijn 60e levensjaar inga, 

is echt nog niet te bevatten voor me. Hoe dan ook, net als in voorgaande jaren wil ik mijn verjaardag graag met u 

en met jou vieren en gedenken en wel op vrijdagavond 6 maart. Inloop vanaf 19.45 uur. Graag bieden we u 

koffie (thee etc.) met vlaai of gebak aan en wat later op de avond een glaasje fris en voor de liefhebbers een 

toefje 'Oudurpse Affekoat'. Rond negen uur hebben we een kort moment van bezinning (o.a. met samenzang). 

Daarna vervolgen we de verjaardag, waarbij ook nog wat warme hapjes worden geserveerd. Dus bij deze bent u 

en zijn jullie (ook catechisanten en jongere kinderen) allen uitgenodigd. Jong en oud, allen hartelijk welkom van 

uw en jullie dominee! 
 

Uit de pastorie en ten slotte 

De veertig-dagen tijd is alweer aangebroken en we gaan langzamerhand weer richting Goede Vrijdag, de 

betaaldag! In de morgendiensten zal dat zeker aan de orde komen; in de avonddiensten reizen we nog een tijdje 

met Paulus mee. Goede reis! 

Zondag 15 februari jl. zijn we als gezin naar Harskamp geweest in verband met de doopdienst van onze 

kleindochter Leona (van onze zoon Benjamin en zijn vrouw Martine). De geschiedenis van Noach die met zijn 

gezin uit de ark kwam en de HEERE brandoffers bracht en de belofte die de HEERE hen gaf, moge hen en ons 

tot troost zijn. De kleine Leona kreeg de tekst mee: “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!” uit 

Johannes 1:29-b. 

Op 14 december 2025 werd dat onze kleinzoon Boaz gedoopt is (van onze zoon Rick en zijn vrouw Nicolien) in 

Veenendaal door ds. M.W. Westerink. Zijn dooptekst was Johannes 10:14 “Ik ben de goede Herder; en Ik ken de 

Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel 

Mijn leven voor de schapen.” Wat een vreugde om te zien dat de Heere in de doop Zijn Naam over de 

kleinkinderen uitroept, zodat ze zo vroeg mogelijk de toevlucht leren nemen tot de God van hun doop, zodat de 

zegening van Abraham ook tot hen zal komen! Zie Galaten 3:14. We wensen zowel Benjamin & Martine alsook 

Rick & Nicolien van harte Gods zegen toe, samen met de het broertje en de zusjes. 



Zo gaan we als gemeente verder de toekomst in. Als deze nieuwsbrief uitkomt, zitten we (alweer bijna) weer in 

de lentemaand..! Wat de toekomst brengen moge... Op nationaal gebied zijn er ontwikkelingen. We hebben 

(bijna) een nieuwe regering. Internationaal hoor je steeds meer over 'Geo-politieke spanningen', een veelgehoord 

woord deze dagen. In zekere zin hebben we hier in Nederland nog makkelijk praten, maar je zult maar 

voortdurend alert moeten zijn op het alarmsignaal. In Israël weten ze bijna niet beter, maar er zijn inmiddels al 

heel wat landen waar oorlog of oorlogsdreiging is. En dan nog Iran....! 

Je snapt David steeds beter: "Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat ons toch in de hand des 

HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen." 2 

Sam.24:14. Wees dan ook gij bereid... Zorg dat er olie in uw lamp zit. Of denkend aan de preek van ds. 

Kleinbloesem onlangs: Weet je zeker dat je op het goede fundament staat? Neem die ernstige en welgemeende 

nodiging ter harte waar hij mee afsloot, om je aan de Heere Jezus Christus toe te vertrouwen! Ten laatste wensen 

we de eenzamen en de rouwenden, de zieken, de ouderen en jongeren sterkte toe in alle dingen van het leven, of 

het nu op school is, op werk, of op stage, thuis, of in een zorginstelling, van harte Gods genade en nabijheid toe. 
 

Hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 

Gemeente nieuws 

 

Bezoekbroeders 

In onze gemeente maken we dankbaar gebruik van het feit dat er ook bezoekbroeders zijn die meegaan met de 

ambtsbroeders op huisbezoek. Voor alle duidelijkheid goed om nog even te noemen dat de broeders Cees 

Grinwis (Preekhillaan 12) en Moos Aleman (tijdelijk Molenblok 15) onze bezoekbroeders zijn. Voor pastorale 

zaken heeft ieder uiteraard zijn eigen wijkouderling. 
 

Gemeenteavond 

Op 18 maart houden we dus onze gemeenteavond. We beginnen om 19.30 uur in de Morgenster en we hopen op 

uw en jouw komst om samen weer een indruk te krijgen van het gemeenteleven. Ook zijn dit de avonden waar u 

uw en jij jouw vragen kunt stellen. Uiteraard kunnen wij wel proberen antwoorden te geven op alle vragen, maar 

kunnen we als kerkenraad niet alles oplossen en regelen, maar dat zult u begrijpen. Verder hoeft u natuurlijk uw 

vragen niet een jaar lang op te sparen, want u mag altijd via een ingezonden brief ons als kerkenraad 

aanschrijven met uw vragen en/of opmerkingen. We hopen op een nuttige en gezegende avond, maar zeker ook 

dat het goed en gezellig mag zijn om elkaar te ontmoeten! Wel- KOM-Wel! 
 

Oekraïense pastor Victor 

Wat was het goed om zondag 25 januari na de morgendienst even kennis te kunnen maken met pastor Victor uit 

de Oekraïne. Het was fijn dat broeder Duifhuizen hem even introduceerde en ook een en ander kon vertellen 

over het leven en werken aldaar. Zo komt het opeens een stuk dichterbij. Bijzonder dat vertaalster Marije (als ik 

haar naam goed schrijf) op deze manier ene brug kon slaan. 'Groot is Uw trouw o Heer' hebben we hen nog 

toegezongen. Het raakte Victor diep dat er mensen zijn vanuit een ander land, die als broeders en zusters om hen 

heen staan. Dat was zeker een bijzondere bemoediging. Zo gaat het Woord voort, niet alleen toen in Athene, 

maar ook nu in Mykolajiv, de gemeente van broeder Victor. 
 

Actie Kerkbalans 2026 

Alle gemeenteleden zijn weer aangeschreven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. De eerste toezeggingen 

hebben we inmiddels ook binnen, waarvoor hartelijk dank! Ben u het nog vergeten, dan bij deze een herinnering. 

We hebben geprobeerd de drempel zo laag mogelijk te maken door ook een digitaal toezeggingsformulier te 

maken. Een link hiervan is verstuurd via de liturgie app, maar is ook te vinden op de website onder het kopje 

Kerkelijke bijdrage. Alvast bedankt voor uw gift! 

 

Agenda, Deo Volente 

Zondagsschool  
We zitten in de lijdensweken. We denken er dan aan hoe de Heere Jezus geleden heeft 

en aan het kruis is gestorven. Misschien denk je: was dat echt wel nodig? Ja, dat moest! 

Zo droeg Hij de straf voor de zonden. Daardoor is er vergeving en eeuwig leven voor 

wie in Hem gelooft! 3 dagen nadat Hij gestorven was is Hij opgestaan. Hij leeft eeuwig! 

Wat een wonder! Hieraan denken we als het Pasen is.  

Op maandag 6 april, tweede Paasdag, vieren we dit samen met de eredienst. 

Om 9.15 uur zal de morgendienst beginnen met de zondagsschool tot 9.30 uur. 

Dan is er een kortere eredienst, ook na de eredienst hebben we als zondagschool 

een moment om de Opstanding met elkaar te vieren van 10.45 uur tot ongeveer 

11.00 uur. De te zingen liederen zullen jullie in de maand maart ontvangen bij 

de zondagschool. 

Zult je ze dan goed gaan oefenen zodat we dan tot eer van God mogen zingen 

met elkaar? Wil jij muziek maken, laat het weten voor 6 maart aan Andrea! 

Geven jullie aan papa en mama door dat ze de zondagschool ouderapp goed in de gaten moeten houden! Daarin 

komt informatie t.z.t. van 2e paasdag. 

Nodig jij iedereen uit: Vaders, moeders, opa’s, oma’s, andere belangstellenden zijn zeker welkom om dit 

Paasfeest met elkaar te vieren en stil te staan bij Gods lijden en sterven. 
 



Vrouwenkring ‘Sola Fide’ 

Er zijn alweer heel wat avonden van het kring seizoen voorbij. Maandag 2 maart hopen we weer samen te 

komen in De Morgenster. Aanvang 19.30 uur. Deze avond denken we na over Handelingen 16:1–26, 

Bijbelstudie 7, met als thema: “Het evangelie bereikt een nieuw werelddeel.” Lucas zoomt in op een vrouw: 

Lydia, Zij is afkomstig uit de stad Thyatira in de provincie Lydië, gelegen in Klein Azië. Blijkbaar heeft de 

handel haar in Filippi gebracht. Ze is purperverkoopster. Purper is een dure vloeistof, die alleen rijken zich 

konden veroorloven. Lydia zal een sleutelpositie gaan innemen in de gemeente van Filippi. In Handelingen 

16:40 lezen we dat de gemeente in haar huis samenkomt. Mogelijk zijn alle vrouwen, die Paulus toespreekt tot 

geloof gekomen! Hoe geloof in het hart van een mens ontstaat, valt moeilijk uit te leggen. Toch wordt daar in de 

bekering van Lydia iets van zichtbaar. God opent het hart, Paulus verkondigt en Lydia luistert. Wat maakt Lydia 

tot voorbeeld voor ons vrouwen van nu? Wat kunnen wij van deze geschiedenis leren? D.V. maandagavond 30 

maart hopen we als kring onze Paasviering te houden. Meer informatie volgt hierover. Alle vrouwen van harte 

welkom. 
 

Tienerclub Follow Me 

Vrijdag 27 februari hopen we weer gezellig met z’n allen bij elkaar te komen. Wat we 

precies gaan doen is ook voor ons als leiding nog een verrassing. Want…deze avond 

wordt georganiseerd door twee leden van onze club!!! Ben je net zo benieuwd als ons? 

Kom dan zeker, en neem gerust iemand mee!!! Jullie zijn welkom in “De Morgenster” 

vanaf 19.15 uur zodat we om 19.30 uur kunnen gaan starten! Om 21.30 uur hopen we 

de avond met elkaar af te sluiten. Noteer ook alvast 13 en 27 maart in jullie agenda!! 

Wij als leiding hopen jullie allemaal weer te ontmoeten. Ook de tieners die nog nooit zijn geweest zijn van harte 

welkom om onze clubavonden te bezoeken. 
 

Contactmiddag  

Vorige keer hebben we op de contactmiddag kunnen genieten van foto’s van het oude Ouddorp. Wim Grinwis 

heeft bij de foto’s een levendige beschrijving gegeven van het geheel. Voor de presentatie hebbende samen kort 

nagedacht over de oude en de nieuwe tempel bij de herbouw onder leiding Ezra. Ook vanaf deze plaats nogmaals 

een woord van dank dat dhr. Grinwis op korte termijn deze presentatie wilde verzorgen. 

De komende contactmiddag zal gehouden worden op woensdag 4 maart. 

Ook deze keer mogen we weer een gastspreker verwelkomen. Deze keer hoopt mw. Cokky de Visser een 

presentatie te verzorgen over het werk van St. Hulp Oost-Europa. Na de meditatie houden we een korte pauze en 

gaan we luisteren en kijken naar wat ons verteld en getoond wordt. Vanaf half drie staat de koffie klaar in de 

Morgenster. Ook gasten van buiten de gemeente heel hartelijk welkom! (maar dat wist u al). 
 

Bijbelleesgroep (BLG) 

De BLG avond van 18 maart komt te vervallen in verband met de gemeenteavond! Voor woensdag 1 april staat 

genoteerd:  Psalmen 126 – 140   en Efeze 1 – 6. We heten u en jullie allen hartelijk welkom op deze avond. 

Aanvang 19.45 uur. De avond van 1 april is alweer de laatste avond van het seizoen. 
 

Creaochtend 

Donderdag 19 maart, creaochtend in de ‘Morgenster’ Hervormde gemeente Ouddorp. Iedereen, van onze 

gemeente, buiten onze gemeente is van harte welkom! We beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie met wat 

lekkers, daarna gaan we haken, breien, borduren of wat u maar wilt. Om 12.00 uur gaan we kibbeling en een kop 

mosterdsoep eten, en sluiten rond 12.45 af. Om deel te nemen aan deze morgen vragen we € 12,50 en de 

opbrengst is voor het zendingswerk van de GZB. Alleen kibbeling en soep om 12.00 uur? Dat kan ook. Opgeven 

i.v.m. aantal te bestellen kibbeling, kunt u bij: Aat Pikaart 06-50574789. 
 

Censura Morum en Bezinningsavond 

Woensdagavond 25 maart wordt er van 19.00 tot 19.20 uur in de consistoriekamer Censura Morum 

gehouden, aansluitend om 19.30 uur bent u welkom op de bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal in 

de Morgenster. 
 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 27 maart 19:00 uur gehouden worden in ‘de 

Morgenster’. Allen weer hartelijk welkom.  

 
 

Activiteitencommissie 

Verkoop gebakken vis 11 april 2026 

Op zaterdag 11 april organiseren wij een gezellig verkoop van heerlijke, vers gebakken vis! U bent van harte 

welkom tussen 10:00 en 14:00 uur om een lekker portie vis te komen halen. Naast de gebakken vis is er ook de 

gelegenheid om samen een kopje koffie of iets anders te drinken. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en 

even bij te praten. Daarnaast zijn we nog bezig om die dag ook nog andere lekkernijen aan te bieden. 

Komt u ook langs? We hopen op een mooie en smakelijke ontmoeting! 
 

Kom naar de Jaarmarkt  

Het duurt nog even maar als activiteitencommissie zijn we al weer druk met de invulling voor de jaarmarkt op 

D.V. vrijdag 15 mei, vergeet deze datum niet in uw agenda in te vullen. We doen ons uiterste best om op deze 

markt een gevarieerd aanbod aan kraamhouders aan te bieden, zodat er voor ieder wat wils te vinden is. Om 

hiervoor te zorgen staan wij altijd open voor ideeën of ondernemers die graag op de markt aanwezig willen zijn. 



Weet u iemand, of bent u zelf iemand, die we kunnen benaderen, neem dan contact op met een van de leden van 

de activiteitencommissie. De markt is uiteraard ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en de onderlinge 

verbondenheid te voelen met jong en oud! We hopen u allemaal deze dag te mogen verwelkomen! 
 

Aanmelden vrijwilligers Jaarmarkt 

We zijn ook weer op zoek naar hulp voor de markt: vele handen maken licht werk! Het duurt nog even maar het 

is fijn als we uw naam alvast mogen noteren!. Ben jij/bent u op D.V. vrijdag 15 mei beschikbaar voor de hele 

dag of een dagdeel dan kunt u zich aanmelden bij Joëlle Grinwis 06-57193854. 
 

Inzameling tweedehands spullen, kleding en boodschappen  

Dit jaar zamelen we weer diverse spullen in voor de verkoop tijdens de jaarmarkt.  Tweedehands spullen (geen 

grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de tweedekanskraam, kleding en houdbare boodschappen voor 

de boodschappenkraam kunnen elke 1e zaterdag van de maand bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht worden. 

Mocht dit niet uitkomen, kan er altijd een ander moment in overleg besproken worden. U kunt hiervoor contact 

opnemen met Mathilde van Splunder, 06-20378356. 
 

Sponsoring Jaarmarkt 

Om de kosten die gemaakt moeten worden voor het organiseren van de Jaarmarkt zoveel mogelijk te drukken, 

hopen wij sponsors te kunnen vinden. Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u zich melden bij een van de leden van 

de activiteitencommissie of een bedrag overmaken op IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25 t.n.v. 

Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. sponsoring Jaarmarkt. Mocht u vanuit uw bedrijf 

willen sponsoren dan is er ook de mogelijkheid om een factuur te ontvangen. 
 

Jaarplanning activiteiten 

We hebben inmiddels ook grotendeels onze jaarplanning, onder voorbehoud, rond. Zet u de data alvast in uw 

agenda? 

11 april – vis bakken  24 augustus – fietstocht 

15 mei – Jaarmarkt  10 oktober – Mosselavond 

11 juli – vleesactie                        12 december – inzameling kerstpost, kerstmarkt 

 

Ledenadministratie 
 

Verjaardagen 

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 

geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 
 

  5 maart ~ 75 jaar, Dhr. J.B. Bel Hectorstraat 20, 3054PC  Rotterdam. 

  6 maart ~ 73 jaar, Mevr. B. Nauta-Mierop Julianaweg 36, 3253BL. 

  7 maart ~ 91 jaar, Mevr. M.A. Eijs-Buren Molentienden 87, 3253VG. 

  7 maart ~ 74 jaar, Dhr. K. Grinwis Koolweg 31, 3253LH. 

  9 maart ~ 76 jaar, Mevr. C.C. Maaskant-Hageman Marijkeweg 32, 3253BP. 

10 maart ~ 74 jaar, Mevr. L.A. v/d Velden-van Zanten Van Kerkwijkhof 1. 3253XV. 

14 maart ~ 75 jaar, Mevr. N. van der Bok-Mierop Emmaweg 10, 3253BD.  

17 maart ~ 88 jaar, Dhr. R. Kleine Broekweg 2, 3253XB.  

20 maart ~ 80 jaar, Dhr. P. Breur Alexanderstraat 38, 3253BA.  

25 maart ~ 87 jaar, Mevr. A.L. Moerkerk-Breen Molenweg 18 A, 3253AM. 
 

Ingeschreven 

- Fam. Achterberg 

Overleden 

- Dhr. K. Overbeeke 

- Mevr. L. Egas-Vermaas 
 

Verantwoording van uw gaven 

 

Over de periode van 1 t/m 31 december 2025 is het volgende ontvangen: 
 

Kerkrentmeesterlijk beheer  

Kerkrentmeesters    1.877,75 

Instandhouding eredienst   1.602,80 

Activiteiten commissie   947,65 

Giften   3.337,50 

Zanguitvoering   135,00 

Kerkbalans         7.815,00 

Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 15.715,70  
 

Diaconie 

Gift   100,00 

Bible League, 7 dec. 472.86 

Stg Spaanse Evangelische Zending, 14 dec. 366,06    

GZB weekdienst, 17 dec.  240,81 

Diaconie, 21 dec. 262,56 

Stg. ZOA, 25 dec.  422,51 

Zondagsschoolactie, 26 dec  281,11 



Kerkelijk verenigingswerk, 28 dec. 322,61 

Steunfonds GB, 31 dec.  205,76 
 

Totaal diaconie            € 2.674,28  

Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 18.389,98 
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.435,50 
 

 

Kleine Kracht 21e jaargang 

Stand vorige keer  70,00 

Aan giften          160,00          

Totaal  € 230,00 

 

Verjaardag fonds 2025 

Stand vorige keer  1007,50 

Ontvangen     40,00 

Totaal € 1.047,50 
 

Voor onze jongeren 
 

Psalm 81 

‘Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.’ Een prachtige psalm voor biddag. Je mag je mond open doen; je 

mag bidden. Onze God belooft ons dat Hij geen bidder laat staan! Dat is wat je ouders telkens, al heel jong 

hebben meegeven. Misschien zit er nu wel een heel klein kindje bij je aan tafel, of ken je iemand die nog heel 

klein is. Dat kindje kan alleen nog maar huilen. Gelukkig weten de ouders precies wat er nodig is. Zo weet de 

Heere ook wat jij nodig hebt, maar Hij wil graag dat jij erom vraagt. Zo mag je alles wat je vandaag nodig hebt, 

en waar je morgen tegen opziet, aan Hem voorleggen. Vertel het Hem maar. Hij laat geen bidder staan, dus ook 

jou niet. 

 

Puzzel Biddag 

Op biddag vragen we de Heere om Zijn zegen. In deze puzzel gaat het ook over biddag, maar de uitkomst laat 

zien wat niet in de eerste plaats belangrijk is. Streep de lettergrepen van de volgende woorden uit Exodus 16 

(verhaal over het manna) weg. 

Je kunt nu van de tien lettergrepen die overblijven nog een zin maken uit Mattheus 4. 

 

aarde 

ontbrak 

bakken 

sabbat 

dagen 

verzamelen 

gomer 

vinden 

morgen 

weinig 

nemen 

woestijn 

 

 

 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: 

jeannetmeijer@hotmail.com 
 

Laat al mijn werk gezegend zijn, en geef mijn arbeid zin.  

Laat in mijn huis uw vrede zijn en zegen mijn gezin.  

Geef mij vandaag de rust en kracht voor elke taak die op mij wacht.  

Dat ik mij niet voor niets vermoei; breng alles wat ik doe tot bloei. 

 

Laat al mijn werk tot zegen zijn voor mensen om mij heen.  

Laat in mijn hart uw vrede zijn en werk zelf door mij heen.  

Maak mij als zout dat smaak verspreidt.  

Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,  

tot ieder woord en elke daad mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 

 

Laat al mijn werk geheiligd zijn, een dienst tot eer van U.  

Laat mij oprecht, integer zijn; een spiegelbeeld van U.  

Werk door uw Geest met kracht in mij, tot uw karakter groeit in mij.  

Voltooi het werk dat U begon, tot aan de dag dat Christus komt. 

 

 

brak de sab mens 

za zal bij brood 

al aar go mor 

leen den men stijn 

mer niet ver de 

bat le wei ont 

me ne bak ven 

ken nig vin da 
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http://?


Voor u gelezen 

 

Ontmoeting in de trein 

Wat goed dat de trein 's nachts rijdt. Dan kan ik gelijk wat uitrusten en slapen. Met deze gedachten stapt broeder 

Gennady in de trein. Het is dan wel geen slaapwagon, maar er zijn neerklapbare banken waarop je kunt slapen. 

Gennadi stopt zijn tas onder de stoel en maakt het zich zo comfortabel mogelijk. Hij is onderweg van Odessa 

naar Tsjernihov, wat meer dan 600 km is. In Tsjernihov zou hij lezingen geven op een jeugdbijeenkomst en op 

een ouderbijeenkomst, waarna hij de zondagse dienst in de plaatselijke kerk wil bijwonen. "Er liggen uitputtende 

dagen voor me, dus ik ga nu rusten," besluit Gennadi. Maar hij kan die nacht niet slapen... Een groep tieners met 

drie begeleiders stapt in zijn wagon. De jongens zijn erg enthousiast en luidruchtig. Ze beginnen verschillende 

spelletjes te spelen, rennen door de wagen en gooien appels naar elkaar. Gennadi is innerlijk geërgerd en boos: 

"Nu is de slaap voorbij!" Hij staat op het punt hen terecht te wijzen of zelfs te klagen bij de conducteur. "Maar 

wat heeft dat voor zin?" denkt hij. "Kinderen zijn kinderen. Ik moet een andere manier vinden om deze reis goed 

door te komen." Gennadi besluit kennis te maken met de jongens. "Hoe heet je?" vraagt hij aan de jongen naast 

hem. Sascha." Hoe oud ben je?" "Ik ben 12." - "En mijn naam is Andrej en ik ben 11," een andere spraakzame 

jongen mengt zich in het gesprek en vraagt: "En hoe oud bent u?" Gennadi stelt zich voor, vertelt over zijn 

familie en over zijn leven. Een voor een doen andere jongens mee en luisteren aandachtig. "Weet je, ik ben een 

gelovige en ik lees de Bijbel. Hierin zijn veel spannende verhalen te vinden. Zal ik je er iets over vertellen?" En 

Gennadi begint. Hij neemt de kinderen mee op Jozefs levensreis, hoe hij uit jaloezie door zijn broers wordt 

verkocht en naar Egypte gaat, hoe hij daar valselijk wordt beschuldigd en in de gevangenis wordt gegooid, hoe 

God hem er vervolgens uithaalt en hem de op één na machtigste heerser maakt na de farao. Hij vertelt 

vervolgens over Jona, die voor God wegloopt en vervolgens wordt opgeslokt door een grote vis. Gennadi vertelt 

de verhalen uitvoerig, met alle details. Al snel omringen alle 20 jongens hem. Ze luisteren graag. Tussendoor 

stellen ze vragen zoals: "Geeft God echt om ieder mens? Kon Hij zich niet gewoon van Jona afwenden? Waarom 

neemt Hij zoveel tijd voor Jona? – En is God vandaag echt geïnteresseerd in ons lot? Wil Hij weten hoe we 

leven? Controleert God ons en eist hij iets van ons?" Gennadi probeert vragen zo begrijpelijk mogelijk te 

beantwoorden en is blij dat deze jongens zo begripvol en nieuwsgierig zijn. Hij denkt dat het een sportclub of 

een groep studenten is, maar vraagt er niet precies naar. Wanneer de trein wat langer stilstaat in Kiev, gaan ze 

samen naar een kantine en drinken thee en koffie. Wanneer ze hun reis voortzetten, zetten ze hun gemeenschap 

voort en worden ze nog meer vrienden. In de late namiddag heeft Gennadi zijn bestemming bereikt. Hij wil de 

trein verlaten en ziet dat de groep jongens ook in Tsjernihov uit willen stappen. Ze nemen hartelijk afscheid als 

goede oude vrienden. De begeleiders - twee mannen en een vrouw - bedanken Gennadi dat hij de jongens bezig 

hield zodat zij in deze tijd konden uitrusten. Gennady is moe maar blij dat hij de jongens veel over Jezus heeft 

kunnen vertellen. Hij vertrouwt op God dat Hij hem de kracht geeft om zijn onderwerpen voor te dragen op de 

jeugdbijeenkomst en op de ouderbijeenkomst, en daarna aanwezig te zijn bij een broederbijeenkomst. Zo komt 

hij aan op zijn bestemming. Daar zegt de ouderling voorganger tegen hem: "Gennadi, morgen na de dienst willen 

we graag een weeshuis bezoeken waar we regelmatig evangeliseren. Een jeugdgroep zal zingen en muziek 

maken. Zou je met ons mee willen gaan en de bijbelles overnemen?" - "Graag!" antwoordt Gennadi. "Hoeveel 

kinderen en opvoeders zijn er? Koop alsjeblieft een reep chocolade voor iedereen." Wanneer de gelovigen de 

volgende dag bij het kinderhuis aankomen, zijn de kinderen al verzameld in de zaal. Plotseling gebeurt er iets 

wat niemand had verwacht. "Oom Gennadi! Oom Gennadi!" Met luide fluiten en hoera's stormen de kinderen 

naar "hun oom Gennadi”. Ze begroeten hem uitbundig en omhelzen hem. Gennadi is niet weinig verrast. Dit zijn 

de jongens die hij gisteravond in de trein heeft ontmoet! De broeders en zusters van de lokale gemeente kijken 

vol verbazing toe naar het stormachtige welkom, terwijl de verzorgers van de trein veelbetekenend glimlachen. 

De gemeenschap in het weeshuis verloopt uitstekend. De kinderen luisteren heel aandachtig.  

Later vragen de broeders en zusters van de plaatselijke gemeente: "Broeder Gennadi, de halve wereld kent u!" – 

"Nee, nee, we hebben elkaar alleen in de trein ontmoet." En Gennadi vertelt hen in detail hoe het hem onderweg 

verging. "Ik heb een belangrijke les geleerd uit deze ervaring. Bij elke ontmoeting met mensen, hoe moeilijk 

ook, moet ik me gedragen als een christen, als een kind van God, eervol, ordelijk en correct. Als ik deze jongens 

had berispt of bij de conducteur had aangeklaagd en hij misschien zelfs de politie had gebeld, hoe zou ik me 

vandaag schamen! Ik heb misschien slaap opgegeven, mijn tijd opgeofferd en misschien wat gezondheid 

verloren, maar ik heb er geen spijt van!" Lieve kinderen, ook jullie kunnen nu al kleine getuigen van Jezus zijn. 

Wees vriendelijk voor iedereen en word niet boos. Laat bij elke ontmoeting een goed spoor achter! 

 

Zending en Evangelisatie 
 

GZB 125 jaar 

De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) werd op 6 februari 1901 in Utrecht opgericht. Wat 

toen klein begon, is in 125 jaar uitgegroeid tot een organisatie die wereldwijd meewerkt aan 

Gods missie. Al die tijd weten we ons geroepen om het Evangelie te delen, in woorden én 

daden, geleid door de opdracht van Jezus Christus in Mattheüs 28:19. We danken God voor 

Zijn trouw, dwars door alles heen Onze missie is al die jaren hetzelfde gebleven: mensen 

bereiken met het Evangelie, in woorden én daden. Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in 

geloof. Feliciteert u ons met een jubileumgift? Alleen met uw steun kunnen we doorgaan met onze roeping om 

het Evangelie te delen. Jubileum gift kan via de site van de GZB. Vermeld dan: (bij bankoverschrijving: 

Jubileum) IBAN: NL63 ABNA 0476 3954 29. Of een gift via envelop in de collectezak, met vermelding 

jubileum GZB. Hartelijk dank.  



 
 
 
 
 
 

Ben je op zoek naar bezinning op belangrijke vragen uit het leven?  
Doe je dit graag samen met andere mannen? Bezoek dan één van onze mannendagen.  
Met elkaar grondig bezinnen in een ontspannen sfeer. Op initiatief van de hervormde en christelijke 
gereformeerde mannenbonden wordt voor de regio Zuid de jaarlijkse themadag gehouden op zaterdag 28 
maart 2026. Het thema is: “Gaan aan Gods hand” met de deelthema’s “Gods hand in het lijden” en “Gelovig 
omgaan met het lijden”.  
Sprekers zijn: Ds. J. Lohuis (hervormd Scherpenisse) en Ds. J.M.J. Kieviet (CGK Barendrecht).  
De bijeenkomst vindt plaats in het Hervormd Verenigingsgebouw DeWingerd, Nieuwepad 1 te 4691 BP Tholen.  
Inloop is om 9:30 uur.  
Aanvang is om 10.00 uur.  
Het einde is om 13:00 uur, met aansluitend een eenvoudige gratis lunch.  
Er is een collecte voor de onkosten. Advies € 20,00 pp.  
Voor deelname aan de lunch graag aanmelden op de site: https://www.mannenthemadagen.nl. Inlichtingen bij 
de heer T. Grinwis tel. 0187-681980  

 

Kerkdiensten 
 

Zondag 1 maart 2026  

  9:30 uur: prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas 

18:00 uur: ds. A.L. Molenaar, Ameide 

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 8 maart 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur Doopdienst? 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Stichting Real Time. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Woensdag 11 maart 2026 Biddag voor gewas en arbeid 

14:30 uur: ds. M.C. Schreur 

19:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Diaconie biddagcollecte. 2e Kerk biddagcollecte.  
 

Zondag 15 maart 2026  

  9:30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam 

18:00 uur: ds. G.R. Mauritz, Den Bommel 

Collecte: 1e Gereformeerde Bond Leerstoelfonds. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 22 maart 2026 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Voorbereiding Heilig Avondmaal 

18:00 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk 

Collecte: 1e Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 29 maart 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilig Avondmaal 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur, Dankzegging / Nabetrachting Heilig Avondmaal 

Collecte: 1e Stichting Timotheos. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Vrijdag 3 april 2026 Goede Vrijdag 

19:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Stichting Gave. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 5 april 2026 Eerste Paasdag 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: dr. J. van Eck, Lexmond 

Collecte: 1e Palliatieve Zorg Calando. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Maandag 6 april 2026 Tweede Paasdag 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur         

Zondagsschool aanvang 9.15 uur, zie bericht zondagsschool elders in de nieuwsbrief  

Collecte: 1e Stichting Real Time. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Oppasrooster maart 2026  

  1 maart – Miranka en Myrthe    29 maart – Myrthe en Annelein van koppen  

  8 maart – Annelein en Eline      5 april   – Jasmijn, Emma en Rhodé 1e paasdag 

11 maart – Nelie (Biddag)          6 april   – Willeke en Elise 2e  paasdag  

15 maart – Rebecca en Elise   

22 maart – Elma en Erika 
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Ter ere van het 125-jarig jubileum brengt de GZB een uniek magazine uit: Vuur! 
Voor € 12,50 ontvang je een kleurrijk magazine van 128 pagina’s, boordevol verhalen uit Gods wereldwijde 

kerk. Laat je inspireren en meenemen op zendingsreis. 
 

Voor € 20,00 ontvang je niet alleen een prachtig exemplaar voor jezelf, maar ook een tweede om cadeau te 
geven. Zo laat je anderen delen in het werk dat God wereldwijd doet. Meer dan de helft van de opbrengst gaat 

direct naar het werk van de GZB. 
 

Je kunt je bestelling doorgeven aan: Zendingscommissie GZB Ouddorp 06 37437715. 
Je krijgt Vuur! voor Pinksteren thuisbezorgt en kunt dan betalen via een QR-code of contant. 

 

Bestel Vuur! én laat juist ook met Pinksteren het vuur voor zending branden. 
 

 


