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Overdenking 

Paas-vrucht! 

En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de 

doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Romeinen 6:13 

 

Stel je voor dat je aan het eind van je leven, alles overzag en zou verzuchten: 'O, als ik het over kon doen, 

dan... ' Je overziet je jonge onbezorgde jaren, je puberjaren, misschien je getrouwde levensjaren, je werk, je 

studie, je hobby, je vrijetijdsbesteding, je gepensioneerde leven, je ouder worden, je eenzame jaren, je 

ziekte(n), maar ook je geluk, je liefde, maar anderzijds ook je boosheid, je wrok, je haat, je driften, je 

toegeven aan de zonden... echt alles, en je beseft: dit is het einde, hier stopt het en HET KAN NIET MEER 

OVER! 

 

Ik weet nog dat we vroeger met schoolzwemmen, -ik was een jochie van een jaar of elf denk ik- in het 

zwembad in het diepe mochten gaan zwemmen, drie meter vijftig diep. En later mochten we van de hoge 

duikplank. Ik ging het trapje op. Ach, vanuit het water leek die hoge duikplank nog niet zo heel hoog, maar 

toen ik al hoger en hoger klom, leek het wel tien meter hoog. Als je dan aan de beurt was, en je dacht: ik 

doe het toch niet, dan ging je gewoon terug, het trapje weer af. Voelde wel als een afgang natuurlijk, maar 

alles beter dan zo'n vreselijke diepte in te moeten springen. 

Maar als je voor de sprong in de diepte van de eeuwigheid staat, dan kun je niet meer terug. Het is de mens 

gezet te sterven en daarna het oordeel.  

Je kunt er niet voor kiezen om niet te sterven. 

Wat een zegen, wat een genade, een onbegrijpelijk grote en onverdiende genade, als je weet: ik val niet in 

een duistere diepte van een onbekende eeuwigheid, van een eeuwige dood, maar als ik sterf, dan val ik in 

de armen van mijn Zaligmaker! 

Maar als je je leven over kon doen, wat dan? 

Als je kon opstaan uit de dood, en alles opnieuw kon doen, hoe zou je dan omgaan met je Bijbel? Met je 

lichaam? Met je tijd? Met je mede medemens?  

 

Weet je wat een Paas-vrucht is? 

Als je een christen bent (dus niet alleen zegt te zijn, maar het ook werkelijk bent) dan ben je met Christus 

opgestaan uit de dood! Dan ben je als uit de dood weer levend geworden, alsof je je leven over doet, en 

toch heel anders. Ten diepste doe je het niet over, maar dan begint het leven pas; het is een leven dat je nog 

nooit geleefd hebt! Voordat je tot geloof kwam, was het een leven waarin je jezelf tot een wapen van 

ongerechtigheid stelde. Je dacht en denkt: het is mijn tijd, mijn lichaam, mijn leven, mijn hart, ziel, kracht 

en verstand, maar nu zie je het, het is alles van HEM! 
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Maar al die zonden dan die je gedaan had? Waar zijn die? Aan het kruis, in Christus met de vloek getroffen 

en door Gods toorn verbrijzeld; ze zijn in het graf, en daar zullen ze voor eeuwig blijven. Ja maar, de 

zonden die ik na mijn bekering gedaan heb, waar zijn die? Die liggen ook al in het graf, daar is ook al voor 

betaald. De betaling ligt vast in het vrijspraak-document, met bloedinkt geschreven: VOLDAAN ! Want 

het is volbracht! 

Nee, niet om dus maar raak te zondigen, maar juist om de zonde nog meer te haten, omdat je beseft wat 

Christus gekost heeft om te kunnen vergeven. 

En nu? Een nieuw leven! Vanaf nu alles samen met Christus Jezus.  

Trouwens, je bent altijd een wapen: òf een wapen van ON-gerechtigheid, òf een wapen van GE-

rechtigheid. Wat wil je zijn? een wapen in de klauw van de satan, of een wapen in de doorboorde handen 

van Jezus, de Christus, de Messias?! 

Wat een (eeuwige) armoede om te sterven als wapen van ongerechtigheid, maar wat een (eeuwige) rijkdom 

om elke dag weer op te staan, in het besef: ik ben opgestaan tot een nieuw leven, omdat Hij mij mee heeft 

getrokken uit de dood en uit de duistere tredmolen van mijn ik-zucht, omdat de Heere Jezus wilde betalen 

op Golgotha, want deze paas-vrucht groeit in een met bloed gedrenkte bodem.  

Van harte een gezegende Pasen toegewenst, vol van de paas-vrucht: elke dag, als uit de dood opgestaan 

zijnde, als wapen van gerechtigheid in Gods hand! 

 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

Uit de pastorie  

 

Mee leven met 

Op vrijdag 20 maart mochten René & Margretha Aleman (Broekweg 11) gedenken dat zij 12½ jaar 

getrouwd mochten zijn. We wensen hen met dit koperen huwelijksjubileum van harte Gods zegen en dat de 

Heere het jubileum nog mag verdubbelen in jaren voor hen en hun kinderen. Er zal vast en zeker een mooie 

foto-shoot gemaakt zijn door Margaretha, dat is haar zeker toevertrouwd.  
 

We blijven ook meeleven met een echtpaar Rein (Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271, 3245 VP 

Sommelsdijk) & Ina Kleine (Bestenwaerd Essenlaan 101, 3247 GG Dirksland). Onlangs vierde Ina voor 

het eerst in haar leven haar verjaardag in een verzorgingstehuis, en afgelopen week was dat ook zo voor 

Rein. Hij mocht zijn 88e verjaardag gedenken. De leeftijdspsalm is een lied met veel donkerheid en 

moedeloosheid, maar… Heman roept de HEERE wel aan als de God van zijn heil! Zo breekt zelfs in die 

psalm, het licht door de duisternis heen, en we wensen hen samen toe dit dat licht in rijke mate hun hart en 

leven mag vervullen en doordringen, óók -of juíst- in deze omstandigheden! Laat ons hen in het gebed 

gedenken, nu ze in afwachting zijn van hoe het verder zal gaan/moeten, en of ze bij elkaar geplaatst kunnen 

worden, met de zorg die afgestemd is op beider situatie. De HEERE Die een pad maakte door de Schelfzee, 

bane ook nu voor hen een weg. 
 

We gedenken ook het echtpaar Wim & Nel van den Andel (Jonkerstee 22), hopend dat de naweeën van het 

vallen spoedig verdwenen mogen zijn en dat we haar weer spoedig in de kerk mogen verwelkomen, op hun 

vertrouwen stekje. 
 

Wiek van ’t Zelfde werd dinsdag 24 maart onderzocht aan zijn hart in het EMC. Hij mocht op de dag van 

de lente, 21 maart, zijn 78e verjaardag gedenken. Van harte Gods zegen voor de toekomst, naar lichaam en 

ziel, samen met Cocky! 

Mw. M.J. (Margo) Leeflang (Hazersweg 6) is onlangs weer door haar rug gegaan. Pijn en ernstige 

vermoeidheid spelen haar parten. Het is makkelijk gezegd dat je je leeftijd in acht moet nemen, hoewel dat 

natuurlijk helemaal waar is, maar het lost ook verder niks op. Pijn is pijn en moe is moe, en eenzaam is 

eenzaam. MAAR.. denk aan dat lied: 'Daar is een Helper groot van kracht, Steeds bereid. Hij hoort als 

Vriend naar elke klacht, Steeds bereid. Is ook uw weg soms steil en ruw, Roep Hem te hulp, Hij zoekt naar 
u. Hij was voorheen, ook is Hij nu: Steeds bereid. Hij kent de nooden van uw hart! Jezus leeft! Hij weet uw 

wenschen, deelt uw smart! Jezus leeft. Werp al uw zorgen op Hem vrij, Hoor naar de stem, die noodigt blij: 
„Komt, gij vermoeiden, komt tot Mij!” Jezus leeft! Al met al volgde er toch weer een ziekenhuisopname, 

maandag 30 maart is zij vanuit het ziekenhuis Bethesda naar het zorghotel in de Vliedberg gegaan, in 

afwachting van een permanent verblijf aldaar in een appartement. Margo, neem het ter harte: 'Hun geeft Hij 
moed en krachten, die hopend op Hem wachten!' Gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord. Uiteraard is het 

verlaten van je zo geliefde stekje aan de Hazersweg een hele stap terug; toch mogen we zeker ook de zorg 

van de Heere zien in het feit dat je een plekje mag ontvangen in de Vliedberg, waar je hopelijk mag ervaren 

met zorg en liefde omringd te worden.  

Ook dat is Dieu Donné! 
 

Maandag 9 maart mocht mw. J.M. (Coby) Roijers - Hoogenboom (Hoge Pad 2c, 3253 BJ) na een lange 

periode van revalidatie in de Vliedberg weer naar huis! Wat fijn om weer helemaal thuis te zijn, al moet ze 

wel voorzichtig aan blijven doen uiteraard. Haar man Marcel kan inmiddels de Vliedberg ook op zijn 

duimpje vanwege al de trouwe bezoeken aan Coby. We wensen hen samen van harte Gods zegen toe en 

ook een voorspoedig verder herstel. 



 

Het echtpaar Wouter en Mathilde Weesie-de Jong heeft een heel traject achter de rug van zorg en moeite 

van vòòr- en na de zwangerschap. De doopdienst kon daarom nog geen doorgang vinden. Ook heeft de 

galblaasoperatie helaas nog niet tot gevolg gehad dat ze zich daarna steeds beter en fitter zou voelen.  

Toch wil ze proberen om in de maand april de doopdienst door ter laten gaan. 

Bidt u mee voor haar herstel? Leeft u mee? Tuinstraat 1- 3245 CV Sommelsdijk". 
 

We leven mee met het bruidspaar Sem & Charlotte Dijkshoorn-Smithuis. Hun trouwtekst zij hen tot zegen 

uit Johannes 4:7-b waar de Heere Jezus zegt: 'Geef Mij te drinken!' Wat was het mooi om met zovelen in 

Landwinkel Keizer in Stellendam nog even te mogen napraten en elkaar te kunnen ontmoeten en te 

feliciteren. Inmiddels al weer veilig aangekomen vanuit uit Spanje vanwege de 'honeymoon'. De Heere zij 

jullie nabij! 
 

We zijn dankbaar dat onze broeder ouderling Piet Egas, weer hersteld is van zijn jicht. Vele lange jaren 

heeft hij zich intensief ingezet in de scheepvaart, en dan vooral in de machinekamers en dat heeft ook wel 

zijn tol geëist met betrekking tot zijn gestel. Nog niet zo heel lang geleden heeft ook hij uiteindelijk af 

mogen zwaaien, en hoewel hij nu en dan nog wel eens een keer zal invallen, mag hij nu dankbaar genieten 

van de rust. Fijn broeder, dat jij ook op de vrijdagen leiding mag geven aan de gemeente om de mensen te 

verzamelen in de 'machinekamer' van het gemeenteleven: het gebed! Dank ook voor het vele pastorale 

werk dat je deed en doet! De Heere zegene jou en Ellen in de toekomst en ook jullie nageslacht. 
 

Ook voor onze oud-ouderling, broeder Cees Grinwis is de tijd van de pensionering aangebroken. Vele jaren 

heeft hij met zorg en liefde mogen werken bij Sjaloom-zorg, en hoewel hij een hartverwarmend afscheid 

mocht ontvangen, lijkt het me toch niet meevallen, om zo maar opeens het arbeidzame leven voorgoed 

achter je te moeten laten, vooral ook omdat er zo'n goede band mocht zijn met de bewoners van Sjaloom. 

Toch roepen we elkaar toe: tel je zegeningen, één voor één, ook de zegen van het feit dat je in zoverre de 

gezondheid mag hebben, dat je dit mee kunt maken. Dank ook voor het pastorale werk dat je mag blijven 

doen als bezoekbroeder en je huismeester-werk een vervolg heeft in de Morgenster! Ook wensen we jou 

samen met Jannie en jullie nageslacht van harte Gods zegen voor de toekomst. 
 

David Visser ( 8 jr.) heeft woensdag 11 maart een ingreep ondergaan aan zijn voet in het ziekenhuis. De 

Heere zij hem en het gezin Visser nabij. Vooral als je kinderen nog zo jong zijn, zou je zo graag met ze 

willen ruilen als ze een operatie tegemoet gaan. De Heere is de hemelse Medicijnmeester, laat Hem 

besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet. Laat je naam je herinneren aan de goede Herder, de Zone 

Davids! Vader en moeder Visser (en David!) zijn blij en vast ook dankbaar dat inmiddels alles achter de 

rug is en dat het goed gaat met hun zoontje. David (en iedereen) Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, die 

Jezus heeft, die heeft genoeg! 
 

Gedenkt u ook als gemeente de familie Venneman Schansweg 43 - 3253 VL? Hun beider leeftijd en zorgen 

vanwege hun gezondheid eisen hun tol. Natuurlijk is het fijn om via de kerkomroep de kerkdiensten mee te 

horen en zien, maar wat denken ze met heimwee terug aan de tijd dat ze samen in de kerk konden zijn. 

Voorlopig gaat dat echt (nog) niet. Meeleven zal hen goed doen! 
 

Nog wachtend op een oproep  

Zoals u in de vorige Kleine Kracht kon lezen wacht Emma (Havenweg 23) een ingreep aan haar hart, 

omdat ze al jaren last heeft van hartritmestoornis (SVT). Er zal binnen niet al te lange tijd ook weer een 

operatie aan haar hand moeten plaatsvinden, maar dat zal gebeuren na de ingreep aan haar hart. Al met al 

best veel zorg in haar jonge leven. Het is een zegen dat ze er best ontspannen mee om mag gaan, maar 

onzekerheid, ook over de datum van de ziekenhuis opname, lijkt me toch heel wat. Emma, heel veel sterkte 

voor de komende tijd en Gods zegen voor hart zen ziel! 
 

Afwezigheid predikant (Conferentie van de Banner of Truth - Engeland) 

Van D.V. maandag 20 tot en met donderdag 23 april ben ik afwezig vanwege het bezoek aan een 

predikanten conferentie in Engeland (Yarnfield, zo'n 50 kilometer ietwat links boven Birmingham). Het 

onderwerp en thema van deze conferentie is Revival (opwekking / réveil). Aan de conferentie van vorig 

jaar bewaar ik zeer goede herinneringen, zowel aan de lezingen als aan de ontmoetingen met internationale 

collega's. Dus, bij gezondheid en op hoop van zegen, zal ik dan dus niet in Ouddorp maar in Engeland zijn. 

Voor pastorale zaken kunt u uw wijkouderling benaderen. 
 

Verjaardag  

Allen hartelijk dank voor uw komst, attenties en/of meeleven op welke manier dan ook, in verband met 

mijn verjaardag; dat heeft me bijzonder goed gedaan. Cor en Marja Pikaart weer zeer hartelijk dank voor 

jullie medewerking in de bediening! 
 

Ten slotte 

Als u en jij dit exemplaar van ons maandblad 'Kleine Kracht' ontvangt, dan is het al (bijna) Pasen! Zeven 

lijdensweken zijn er alweer voorbij. De ontzagwekkende donkere, maar ook heerlijke werkelijkheid van 

Golgotha, zal plaats maken voor de grootste triomf die ooit behaald is op aarde: De overwinning over de 



dood, de zonde en de duivel! Wie wil je volgen? Een overwonnen verliezer die je alleen maar de duisternis 

in wil trekken met als gevolg de eeuwige dood, of De Overwinnaar Die je het goede wil geven, genade en 

zegen, met als gevolg de eeuwige heerlijkheid? Moet je nog lang denken? Wat erg...! Doe de Heere Jezus 

Christus niet nog langer verdriet, en geef je over! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u en 

jullie allen, thuis, in het ziekenhuis, in de zorginstelling, onderweg, op zee of waar dan ook! 

  

Hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 

 

Gemeente nieuws 

 

Kerkrentmeesters Actie Kerkbalans 

De Actie Kerkbalans 2026 heeft zover al het mooie bedrag van 58.000 euro opgebracht, waarvoor alle 

gevers en toezeggers hartelijk dank! Vergeleken met vorig jaar is dit nog wel iets lager, maar we zien altijd 

in de loop van het jaar nog diverse giften binnen komen. Is deze actie aan uw aandacht ontsnapt, dan bij 

deze een herinnering.  

 

Verlopen periodieke giften 2020 

Zoals u zich wellicht herinnert hebben we in 2020 een grote wervingsactie gehad met het oog op het 

toenmalige beroepingswerk van ds. Schreur. De minimale duur van een periodieke gift met 

belastingvoordeel is 5 jaar en daarom zijn het afgelopen jaar en dit jaar een deel van de periodieke giften 

verlopen. Als u een gift heeft uit die tijd zullen we u persoonlijk benaderen met de vraag of u een nieuwe 

gift wilt afsluiten, als u daar zelf nog niet het initiatief toe genomen heeft. In de achterliggende 5 jaar is het 

gemiddelde prijspeil met ruim 25% gestegen, zo ook dus onze lasten als kerk, maar als het goed is, is uw 

inkomen ook gelijkmatig meegestegen. Iets om over na te denken als u een nieuwe gift afsluit.  

 

Opening Smaak en Blokje 

Uiteraard is dit stukje niet bedoeld om reclame te maken voor een horecaondernemer/onderneming, maar 

wel om te laten weten dat het heel bijzonder is dat Brian Hameeteman een dappere aanhouder is, die samen 

met hulp van velen (en in het bijzonder van zijn ouders) mee mocht maken dat zijn zaak officieel geopend 

werd op donderdag 12 maart 2026, onder grote belangstelling overigens! Brian werd toegesproken door 

zijn moeder Arjanne, en vanuit Sjaloom zorg, vanuit het ziekenhuis waar Brian in zijn jonge jaren vele 

malen naartoe is geweest, en ook nam Brian zelf het woord om de menigte toe te spreken. Bij de 

persoonlijke dankwoorden van Brian richting zijn ouders en vriendin voelde iedereen aan hoe sterk die 

band was en is! Na de openingsceremonie kon iedereen een kijkje nemen in de lunchroom en zich verbazen 

over de hoeveelheid LEGO die daar voorradig was. Mooie ontmoetingen en bijzondere gesprekken hebben 

daar reeds plaatsgevonden die donderdag! Dat de lunchroom nog vele mensen met elkaar in contact mag 

brengen en dat het voor de medewerkers van Sjaloom en voor de bezoekers en alle anderen een 

gelegenheid mag zijn van gezelligheid en vreugde, maar ook om oog en hart krijgen en te houden voor de 

naaste, onder Gods hoede en zegen! 

 

Gemeenteavond 

Graag willen we ook iedereen bedanken die aanwezig is geweest op de gemeente avond, of die daar in 

meegedacht hebben. Een woord van dank richting mijn broeders voor het organiseren en het leiden van de 

avond; broeder Tanis voor het gespreksleider willen zijn en het organiseren van een heel persoonlijk 

onderdeel (met betrekking tot wat Chanelle deelde), broeder Nagtegaal en broeder Duifhuizen en in 

verband met het vertellen over de terugblik en de vooruitblik, broeder Cees Grinwis voor de update van de 

zendings-commissie (en vergeet u allen niet het gedenkboekje “Vuur” te bestellen i.v.m. de 125e 

verjaardag van de GZB); Mathilde Splunder dank voor haar verhaal over de activiteitencommissie, die met 

grote vlijt weer veel geld bijeen heeft gesprokkeld door allerhande acties! Ze zijn nog hard op zoek naar 

mensen die weer willen helpen met de jaarmarkt.  

 

Zondagsschool  

Op maandag 6 april, tweede Paasdag, gedenken we de opstanding van de Heere Jezus samen met de 

eredienst. Om 9.15 uur zal de morgendienst beginnen met de zondagsschool tot 9.30 uur. Dan is er een 

kortere eredienst, na de dienst hebben we als zondagschool nog een moment om te, zingen en teksten op te 

zeggen. Nodig jij iedereen uit: Vaders, moeders, opa’s, oma’s, andere belangstellenden zijn zeker welkom 

om dit Paasfeest met elkaar te vieren en stil te staan bij het lijden en sterven en de opstanding van de Heere 

Jezus. 

 

Koffiemoment  

Op 2e paasdag is er na de viering van de zondagsschool, koffie/thee of fris te gebruiken in de Morgenster. 

Allen van harte uitgenodigd in dit moment van ontmoeting. 

 

 

  



Agenda, Deo Volente 

Zondagsschool    

De Kleine kracht komt uit wanneer we Pasen vieren.  Met de 7 Lijdenszondagen en 

Goede Vrijdag gedenken we samen met elkaar de kruisiging van de Heere Jezus. 

Met 1e en 2e Paasdag de Opstanding, U zij de Glorie, Opgestane HEER! Hij droeg 

de straf voor onze zonden, daardoor is er vergeving en eeuwig leven wie in Hem 

gelooft!  In de maand april is er 2 x zondagschool: 12 en 19 april, we zien jullie 

graag verschijnen. Daarna is het 2 weken meivakantie en starten we weer 10 mei. 

Kinderappèl 

We mochten met een kleine groepje van de zondagsschool kinderen naar Kinderappèl gaan in Waarder op 

zaterdag 21 maart. Kleine impressie: na een warm ontvangt zongen we prachtige liederen in de mooie kerk 

en luisterden we naar de verkondiging over Stefanus! Met de pauze genoten we van lekkers en maakten we 

een knutsel, schreven een postkaart of ontrafelde een moeilijke code.. Na de pauze zongen we wederom 

mooie liederen van en zo ook het thema lied van Stefanus: 

Stefanus getuige, van Gods eigen Zoon 

Moet om Jezus sterven dat is nu zijn loon. 
 

Stefanus getuige, roept de HEERE aan 

Ziet de Hemel open en zijn Heiland staan. 
 

Stefanus getuige, mag bij Jezus staan 
Uit de stenenregen naar de Hemel gaan. 

En dat met meer dan 200 kinderen dat was genieten dat snapt u wel. Ook luisterden we naar bijzondere 

verhalen van de SDOK (Stichting Ondergrondse Kerk) We hebben genoten, dankten God dat we dit 

mochten meemaken en we weer veilig thuis kwamen. We hopen volgend jaar wederom te gaan, misschien 

gaan jullie ook mee? Het is van 6-12 jaar. Alvast allemaal een fijne meivakantie toegewenst. 
 

Hartelijke groet alle meesters en juffen van de zondagsschool 

 

Tienerclub Follow Me 

Vrijdag 10 april hopen we weer met z’n allen bij elkaar te komen. Wat we gaan doen 

blijft nog even een verrassing. Jullie zijn welkom in “De Morgenster” vanaf 19.15 uur 

zodat we om 19.30 uur kunnen gaan starten! Om 21.30 uur hopen we de avond met 

elkaar af te sluiten. (Vrijdag 24 april vervalt i.v.m. de vakantie). Noteer ook alvast 

D.V. 30 mei in jullie agenda voor de slotdag. En voor de tieners die werken…vraag 

zeker vrij, want deze dag willen jullie niet missen!! We hopen dat we weer zoveel 

mogelijk tieners mogen ontmoeten!! 

Groetjes van de leiding 

Vrouwenkring ‘Sola Fide’ 

Op maandag 13 april hopen we weer samen te komen in De Morgenster. Aanvang 19.30 uur. Bijbelstudie 

8, Handelingen 17: 1-4 en 17: 10-12 en 17: 15-34 Thema: Paulus en de filosofen. Wanneer wij het 

evangelie met anderen willen delen, mogen wij geen onnodige barrières opwerpen, zoals bijvoorbeeld te 

moeilijk taalgebruik of gebrek aan gastvrijheid en aandacht. Laagdrempeligheid is echter niet hetzelfde als 

water bij de wijn doen. Van Paulus leren we dat hij zelfs in de eerste toespraak aan de Atheners het oordeel 

van God ter sprake brengt: God zal de wereld oordelen door een Man die Hij daartoe aangesteld heeft. 

Verkondiging is geen bangmakerij maar moet wel een eerlijke boodschap zijn. Als het evangelie ‘geen 

ontzagwekkende’ boodschap meer is, is het misschien wel een aantrekkelijk verhaal, maar worden er geen 

mensen tot berouw gebracht en tot de vreugde van de vergeving der zonden. Hoe kunnen wij, net als 

Paulus, met anderen praten over wat wij geloven? Hoe kunnen wij iemand het Woord van de Heere 

uitleggen zonder iets weg te laten? Durven wij ook de moeilijke delen van de Bijbel eerlijk te benoemen? 

Hoe kunnen wij aansluiten bij iemands leefwereld zonder de waarheid te veranderen? En wat doen wij als 

iemand negatief reageert of spot? Alle vrouwen van harte welkom! 
 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 24 april 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 

 
 

Laatste contactmiddag (met soep en brood maaltijd!) 6 mei?! 

We proberen nog een laatste keer een contactmiddag te organiseren ter afsluiting van het seizoen en deze 

keer willen we dat ook graag combineren met een brood- en soepmaaltijd. 

Het is nog even kijken wanneer dat zou kunnen, maar wellicht is 6 mei een goede optie, dus noteer deze 

datum vast met potlood in uw agenda! 

Jong en oud: vanaf half drie staat de koffie weer klaar in de Morgenster.  

Hartelijk welkom! 

 



Activiteitencommissie 

Verkoop gebakken vis  

Op zaterdag 11 april organiseren wij een gezellig verkoop van heerlijke, vers gebakken vis! U bent van 

harte welkom tussen 10:00 en 14:00 uur om een lekker portie vis te komen halen. Naast de gebakken vis is 

er ook de gelegenheid om samen een kopje koffie of iets anders te drinken. Wellicht met iets lekkers erbij. 

We hebben boterkoek, cake en heerlijke puddingbroodjes. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en 

even bij te praten. Komt u ook langs? We hopen op een mooie en smakelijke ontmoeting! 

 

Commissieleden 

Gerco heeft afscheid genomen van de activiteitencommissie. We zijn hem enorm dankbaar voor alles wat 

hij de afgelopen jaren heeft gedaan! We zijn blij te mogen melden dat Erika Achterberg de commissie komt 

versterken. 

Aanmelden vrijwilligers Jaarmarkt 

We zijn ook weer op zoek naar hulp voor de markt: vele handen maken licht werk! Het duurt nog even 

maar het is fijn als we uw naam alvast mogen noteren!. Momenteel hebben we nog niet genoeg 

vrijwilligers om de dag door te komen, dus we hopen nog op aanmeldingen. Ben jij/bent u op D.V. vrijdag 

15 mei beschikbaar voor de hele dag of een dagdeel dan kunt u zich aanmelden bij Joëlle Grinwis 06-

57193854. 
 

Inzameling tweedehands spullen, kleding en boodschappen 

Dit jaar zamelen we weer diverse spullen in voor de verkoop tijdens de jaarmarkt.  

Tweedehands spullen (geen grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de tweedekanskraam, 

kleding en houdbare boodschappen voor de boodschappenkraam kunnen bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) 

gebracht worden. U kunt voor vragen hierover contact opnemen met Mathilde van Splunder, 06-20378356. 
 

Uitzoeken kleding 

Op woensdagavond 13 mei starten we om 19.00uur in de Morgenster met het uitzoeken van de kleding die 

we gekregen hebben voor de verkoop. Helpt u ook mee? Vele handen maken licht werk! 
 

Hulp gezocht voor het opzetten van de kramen 

Op donderdag 14 mei willen we de kramen voor de markt weer opzetten. Ook halen we alvast de spullen 

op bij familie Meijer en zetten we alvast wat spullen klaar in de Morgenster, zodat we die op 15 mei 

makkelijk naar buiten kunnen brengen. Dit is ons eerdere jaren goed bevallen, omdat het op de ochtend van 

de markt zelf al druk genoeg is. Wilt u ons weer helpen? We starten om 13.15uur en met genoeg hulp is de 

klus snel klaar! 
 

Lekkers voor catering en verkoop 

Voor onze jaarlijkse markt doen wij nog een beroep op u! Wij zijn nog op zoek naar gemeenteleden die iets 

lekkers willen bakken voor bij de koffie. Denk aan cake, koek of ander heerlijk gebak – alles is van harte 

welkom. Ook zelfgemaakte producten zoals advocaat, jam of iets dergelijks ontvangen we graag voor de 

verkoop. Wilt u ons helpen om er samen een mooie en smakelijke markt van te maken? We zouden dat 

enorm waarderen! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wilt u uw producten op 15 

mei vóór 9.00 uur meenemen naar de markt? 
 

Fotoshoot tijdens de markt 

Jij Bent Waardevol, en dat mag worden vastgelegd. Tijdens de jaarmarkt wordt de zaal van de kerk voor 

één dag omgetoverd tot een studio. Even weg van de markt, een plek waar je mag binnenstappen zoals je 

bent. Met liefde leg ik een tijdloos en puur portret van je vast. Geen ingewikkelde poses, maar een 

ontspannen moment met aandacht voor wie jij bent. De minisessies zijn per persoon te boeken en duren 

ongeveer 10 minuten. Je ontvangt een professioneel bewerkt portret digitaal. Geschikt voor jong en oud. Of 

je nu al vaker bij mij voor de camera stond of voor het eerst komt kennismaken je bent van harte welkom. 

Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten en een waardevolle herinnering voor je te mogen maken. Voor meer 

informatie of het boeken van een Fotoshoot stuur dan een bericht naar 0652266725 Liefs, Margretha (M A 

Fotografie) 

 

Sponsoring Jaarmarkt 

Om de kosten die gemaakt moeten worden voor het organiseren van de Jaarmarkt zoveel mogelijk te 

drukken, hopen wij sponsors te kunnen vinden. Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u zich melden bij een 

van de leden van de activiteitencommsie of een bedrag overmaken op IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25 

t.n.v. Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. sponsoring Jaarmarkt. Mocht u vanuit 

uw bedrijf willen sponsoren dan is er ook de mogelijkheid om een factuur te ontvangen. 

 

Adopteer een kraam 

Mocht u uw steentje bij willen dragen, dan is er een mogelijkheid om voor €15,- een kraam te sponsoren. 

Ook bedrijven kunnen al vanaf €25,- sponsoren, graag in dit geval uw bedrijfslogo mailen naar 

activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl, dan wordt u op ons sponsorbord genoemd. Adopteren kan 

door het bedrag over te maken op ons rekeningnummer IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25 t.n.v. 



Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. adoptie kraam of door de brievenbus op 

Molenblok 15. 
 

Jaarmarkt vrijdag 15 mei 

We hopen, naast de vrijwilligers, ook heel veel gemeenteleden op onze Jaarmarkt van vrijdag 15 mei te 

ontmoeten. De markt start om 9.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Er zijn veel kraampjes met allerlei 

producten: handgemaakte keramiek, bakmixen, babykleding, kaarten, tuinplanten, kaas, fruit, gezondheids- 

en huishoudproducten, sieraden, speelgoed, boeken, de tweede handskleding en spullen, brocante 

enzovoorts. Ook het evangelisatieteam is weer aanwezig. En na het succes van de kinderactiviteiten vorig 

jaar, is ook het kinderplein dit jaar er weer.  

U kunt heerlijk neerstrijken op ons terras met wat lekkers te drinken en een heerlijk bakje kibbeling, wafel, 

broodje hamburger, patat of iets lekkers bij de koffie. Kortom voor elk wat wils, iedereen is van harte 

welkom en wij kijken uit naar uw komst! 
 

Ledenadministratie 
 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op 

stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 
 

  2 april ~ 82 jaar, Mevr. E. den Hollander-Lagerwall Dirkdoensweg19, 3253AD. 

  2 april ~ 76 jaar, Mevr. K. Meijer-Klepper Dorpsweg 39 A, 3253AG.  

  3 april ~ 78 jaar, Mevr. J. Bakelaar-Klepper Oosterweg 19, 3253BR.  

  5 april ~ 81 jaar, Mevr. H.G. Bremer Westvoorn 3, 3253BZ. 

  7 april ~ 70 jaar, Mevr. A.M.J. Meijers-van Brummen Ireneweg 3, 3253BK. 

10 april ~ 72 jaar, Dhr. L.P. Zeelenberg Hazersweg 22, 3253XG.  

17 april ~ 87 jaar, Mevr. M.J. Bos-Hoogendoorn Vliedberglaan 103, 3253VT. 

19 april ~ 74 jaar, Mevr. L.M. Moerkerk-van Koppen Julianaweg 6, 3253BL. 

19 april ~ 79 jaar, Dhr. N.K. Strik Broekweg 20, 3253XB.  

23 april ~ 78 jaar, Dhr. K.J. Mierop Geleedststraat 8, 3253BE. 

25 april ~ 77 jaar, Dhr. W. Meijer Dorpsweg 39 A, 3253AG.  

26 april ~ 83 jaar, Dhr. A. Klepper Dorpstienden 1 b, 3253AS.   

 

Ingeschreven 

- Mevr. Z. ‘t Mannetje 

Uitgeschreven 

- Mevr. N. Noordzij-Venneman 

- Dhr. M. Maliepaard 

- Mevr. S.J. Maliepaard 

- Mevr. A.E. van Andel 

Overleden 

- Mevr. H. Tieleman-Tanis 

- Dhr. W.J. Bakelaar 

- Mevr. M.N. Kastelein-Tros 

- Mevr. M. van Damme-Hameeteman 

 

Voor u gelezen 

 

Spurgeon schrijft 

'Kom elke dag tot Christus, zoals u die eerste dag tot Hem kwam. ‘O, maar toen was ik alleen maar een 

zondaar!’ Welnu, nu bent u toch niet veel anders? U zult ontdekken dat u het beste gewoon kunt komen 

zoals die eerste keer.   ‘Maar ben ik nu inmiddels geen ervaren heilige?’ Ja, ja, dat geloof ik best, maar ik 

merk altijd dat ik, als ik mijn mooie ervaringskleed aantrek, lijk op die hofdame met die lange sleep. Het 

kan niet anders of iemand zal daar een keer op trappen en dan is die gescheurd. Ik kom het liefst tot Jezus 

zoals die eerste keer. Stel dat de duivel tegen me zegt: ‘U bent geen kind van God.’ Dan zeg ik: ‘U weet 

daar weinig van, hoewel u weet dat u er zelf geen van bent.’ ‘Maar,’ zegt hij dan, ‘u kent de Heere niet.’ 

‘Aha,’ vraag ik hem dan, ‘wat ben ik dan wel?’ Hij antwoordt: ‘U bent een grote zwarte zondaar.’ Dan, als 

een Luther, sla ik met zijn eigen zwaard zijn hoofd eraf, net zoals David bij Goliath deed, want dan zeg ik 

hem: ‘Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken en ik ga naar de Zaligmaker van 

zondaren toe, gewoon om mijn vertrouwen weer op Hem te stellen, zoals in het begin.’ Meestal gaat de 

duivel dan weg als ik hem dat zeg.  

Er is niets wat de ziel meer versterkt dan nog eens naar de koperen slang te kijken, nog eens een duik in de 

fontein van het bloed te maken of ons nog eens te goed te doen aan de onuitputtelijke voorraad die voor ons 

is weggelegd in de persoon van onze Heere.’  (einde citaat van Spurgeon) (Zie: 

www.vormingvoorelkedag.nl ) 



 

Geloof meer in Gods liefde en macht dan in uw eigen gevoelens en ervaringen. Christus is uw rots, en niet 

de zee met haar eb en vloed! Samuel Rutherford 
 

Satan geeft Adam een appel en neemt hem het paradijs af. Let daarom bij alle verleidingen niet op wat hij 

aanbiedt, maar op wat we zullen verliezen. Richard Sibbes 

Ofwel: Zo blijkt dat satan ons van alles aanbiedt, maar ons niet zegt wat hij neemt.  

Christus zegt (door Hizkia heen) Geeft de HEERE de hand en komt tot Zijn heiligdom! 2 Kron.30 

En: Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte sneeuw. Jes.1.  

 

Verantwoording van uw gaven 

 

Over de periode van 1 t/m 31 januari 2026  is het volgende ontvangen: 

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  

Kerkrentmeesters    1.109,15 

Bijdrage energie  915,65 

Giften   635,00 

Kerkbalans         6.510,00 

Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 9.169,80   
 

Diaconie 

Gift     75,00 

GB steunfonds, 1 jan. 202,95 

Kerkelijk verenigingswerk,4 jan.  201,35    

Stg. Herleving Gebed voor Israël, 11 jan.  307,65 

GZB weekdienst, 14 jan.  122,00 

Stg. Steun Messias belijdende Joden, 18 jan.  219,40 

Diaconie, 25 jan. 288,45 
 

Totaal diaconie            € 1.416,80  

Kerkrentmeesters en diaconie samen             € 10.586,60   
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 925,50 

 

Over de periode van 1 t/m 28 februari 2026  is het volgende ontvangen: 

Kerkrentmeesterlijk beheer  

Kerkrentmeesters    1.278,15 

Bijdrage energie  844,60 

Giften   1.512,50 

Kerkbalans         14.487,50 

Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 18.122,75   
 

Diaconie 

Gift     175,00 

Kerkelijk verenigingswerk, 1 febr.  284,95    

Stg. Bible League, 8 febr.  312,95 

GZB weekdienst, 11 febr.  196,40 

Stg. Kerkdiensten Hernesseroord, 15 febr.  396,75 

Diaconie, 22 febr. 336,35 
 

Totaal diaconie            € 1.702,40  

Kerkrentmeesters en diaconie samen             € 19.825,15   
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 997,50 

 

Verjaardag fonds 2026 

Stand vorige keer  0,00 

Ontvangen januari 145,00 

Ontvangen februari    65,00 

Totaal € 210,00 

 

Kleine Kracht 21e jaargang 

Stand vorige keer  230,00 

Aan giften januari 404,00 

Aan giften februari          225,00          

Totaal  € 859,00 

 



Voor onze jongeren 
 

Onverstandig en traag  

Somber lopen twee mensen over de weg. Hun hoofd zit vol met indrukken van de afgelopen week. Hoe 

mooi was de week begonnen met de veelbelovende intocht, maar vrijdag was Jezus gestorven aan het kruis. 

Alle hoop op de Verlosser vervlogen. De sabbat hebben ze verdrietig, zwijgend met de andere volgelingen 

doorgebracht. Nu gaan ze terug naar hun oude leven. Daar lopen ze, op weg naar Emmaüs. Plotseling loopt 

er een Man met hen mee. Kleopas verteld Hem verdrietig wat er gebeurd is. Ook van de vrouwen, dat zij 

engelen gezien hadden, die zeiden dat Jezus leeft. Sommigen zijn direct gaan kijken. Maar Jezus zagen ze 

niet. Dan neemt de Man het woord: ‘O onverstandigen en tragen van hart! Dat je niet geloofd al wat de 

profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?’ En dan bij 

het breken van het brood worden hun ogen geopend. De Heere is waarlijk op gestaan, Hij leeft! Lezen: 

Lukas 24 vers 13: 32 en Jesaja 53. 
 

Puzzel Pasen  

Alle antwoorden van deze puzzel zijn te vinden in Johannes 19 en 20. 

 

Van links naar rechts:  

1. Maria was de vrouw van ……. ( Joh. 19:25). 

3. De discipel die Jezus liefhad en Petrus zagen de …… 

in het graf liggen. 

4. Pilatus zegt: "Opdat gij wetet, dat ik in Hem geen …… 

vinde". 

6. Maria Magdalena vraagt: "Zeg mij, waar gij Hem …… 

hebt". 

8. Het lichaam van de Heere Jezus werd gebonden in 

…… doeken met specerijen. 

9. Van Nicodémus lezen we: Die des …… ook tot Jezus 

eerst gekomen was. 

Van boven naar beneden: 

1. De krijgsknechten vlochten een …… van doornen. 

2. Ze vulden een …… met edik. 

3. Op de eerste …… van de week ging Maria naar het 

graf. 

5. De andere discipel liep sneller …… Petrus. 

7. De Heere Jezus moest een …… en een purperen kleed 

dragen. 

8. De Griekse naam voor de rechterstoel van Pilatus (Joh. 

19:13). 

 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: 

jeannetmeijer@hotmail.com 

 

 

Zending en Evangelisatie 
 

Alvast voor uw agenda  

Zendingsmiddag-avond 20 mei met John en Marjan 

Lindhout uit Nicaragua 

‘Het emotioneert me telkens weer hoe mensen in nood 

God groot maken’ 

“Door naast de mensen te gaan staan, tijd te hebben, te 

luisteren, er te zijn, met elkaar te lachen en te huilen, 

ontvang ik heel veel vreugde,” vertelt Marjan Lindhout. 

Met haar man John en hun tienerdochter woont ze in 

Latijns-Amerika. Het begrip ‘ontvangen’ kreeg hier 

voor haar een nieuwe lading. En het land ervaart ze als 

een warme deken om zich heen. Graag wil de familie 

dit met ons delen, daarom nu al vast deze oproep! Van 

harte welkom. Aanvang 19.30 uur.  
 

 

 

 

     1.     2.      

                

                

                

3.          4.     5. 

                

6.     7.     8.      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

     9.           

mailto:jeannetmeijer@hotmail.com


Zending ’s middag voor onze kinderen DV. 20 mei 

 
De middag begint om 16.00 uur en zal ongeveer 17.30 uur afgelopen zijn. 

Welkom in de Morgenster. 

Neem gerust een vriend of vriendin mee! 

En.... na het luisteren, gaan we nog lekker samen eten! 

 

 

 

GZB 125 jaar 

De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) werd op 6 februari 1901 in Utrecht opgericht. Wat toen klein 

begon, is in 125 jaar uitgegroeid tot een organisatie die wereldwijd meewerkt aan Gods missie. Al die tijd 

weten we ons geroepen om het Evangelie te delen, in woorden én daden, geleid door de opdracht van Jezus 

Christus in Mattheüs 28:19. We danken God voor Zijn trouw, dwars door alles heen Onze missie is al die 

jaren hetzelfde gebleven: mensen bereiken met het Evangelie, in woorden én daden. Zodat mensen 

wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof. Feliciteert u ons met een jubileumgift? Alleen met uw 

steun kunnen we doorgaan met onze roeping om het Evangelie te delen. Jubileum gift kan via de site van 

de GZB. Vermeld dan: (bij bankoverschrijving: Jubileum) IBAN: NL63 ABNA 0476 3954 29. Of een gift 

via envelop in de collectezak, met vermelding jubileum GZB. Hartelijk dank.  

 

Kerkdiensten 
 

Zondag 12 april 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 19 april 2026  

  9:30 uur: ds. J.C. de Groot, Rotterdam 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Gevangenenzorg Roemenië. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 26 april 2026 Doopdienst? 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 3 mei 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. D.J. Budding, Waarder 

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk.  2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Oppasrooster april 2026  

12 april – Miranka en Myrthe   

19 april – Rebecca, Elise en Rosalynn 

26 april – Annelein, Erika en Emma 

03 mei   – Nelie, Annelein van koppen en Rhodé  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter ere van het 125-jarig jubileum brengt de GZB een uniek magazine uit: Vuur! 
Voor € 12,50 ontvang je een kleurrijk magazine van 128 pagina’s, boordevol verhalen uit Gods wereldwijde 

kerk. Laat je inspireren en meenemen op zendingsreis. 
 

Voor € 20,00 ontvang je niet alleen een prachtig exemplaar voor jezelf, maar ook een tweede om cadeau te 
geven. Zo laat je anderen delen in het werk dat God wereldwijd doet. Meer dan de helft van de opbrengst gaat 

direct naar het werk van de GZB. 
 

Je kunt je bestelling doorgeven aan: Zendingscommissie GZB Ouddorp 06 37437715. 
Je krijgt Vuur! voor Pinksteren thuisbezorgt en kunt dan betalen via een QR-code of contant. 

 

Bestel Vuur! én laat juist ook met Pinksteren het vuur voor zending branden. 
 


