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Volgende nieuwsbrief D.V. 2 mei  2025.  

 
Overdenking 

Ik heb u bij uw naam geroepen!  
Jezus zeide tot haar: Maria! Johannes 20:16a. 
Maria rouwt. 
Wat is rouwen eigenlijk? Dat is ervaren dat er een deel van jezelf is weggenomen, wat je helemaal niet kunt en 
wilt missen. Rouwen is pijn ervaren in het diepst van het hart.  
Alles is kleurloos. Je leven lijkt stil te staan en machteloos kijk je toe hoe toch alles doorgaat. In de rouw zit soms 
ook een schreeuw, een kreet van opstand, van geestelijke agressie tegen de wreedheid van het leven, (of van de 
dood beter gezegd), een noodkreet ook van hulpeloosheid en boosheid op God.  
Maar ook angst: hoe moet je verder zonder hem of haar? 
 

Wat doet Maria?  

Ze gaat naar het graf. Logisch, dat is de plek waar haar Geliefde nog het meest dichtbij is. 
Daar staat ze. Ze huilt. Haar geliefde Meester bevrijdde haar van zeven duivelen!  
Hij gaf haar leven ware betekenis. Hij gaf haar zaligheid, vrede, vergeving en bevrijding! 
En nu? Dood. Weg. Hij is niet meer.  

]  
Ze wil Hem terug.  
Mensen zeggen soms: Hij of zij zou zelf niet meer terug willen, maar de liefde laat zich niet besturen door de 
rede en verdriet en rouw al helemaal niet.  
Rouwen kost tijd. Maar niet alleen tijd. Het kost ook nabijheid. 
Van wie? Van die engelen bij het graf? Nee, van Jezus Zelf! 
Zo werd de rouw van Maria omgekeerd in vreugde. 
 

Maria geeft een bijzonder antwoord op de vraag van de 'Hovenier'. 
'Ze hebben mijn Heere weggenomen...' 
Als je zo verdriet hebt, dan rouw je anders. Dan rouw je samen met Hem Die meer nabij kan zijn dan wat en wie 
dan ook! Maar als Hij Zelf ook weg of weggenomen is, dan is rouw bijna de dood zelf. En daarom klinkt toch ook 
in de rouw, de lokroep van deze Jezus: 'Geef Mij je tranen van rouw, maar geef Mij ook wat Mij het meest 
verdriet doet: je zonden.' 
 

Wat een ontzaglijke en overweldigende liefde en heerlijkheid ligt er opgesloten in die ene roepstem, als de Heere 
Jezus haar naam noemt: 'Maria...!' 
Maar als je die liefde nou niet voelt? 
Als je denkt: voor mij hoeft het allemaal niet meer... Waar doe ik het allemaal nog voor?  
Als God zo is dat Hij van mij iets afneemt wat zo dierbaar was, wat kan er dan nog meer gaan gebeuren? Wat 
gaat Hij me nog meer afpakken?' 
 

Wacht, wacht, denk zo niet, alsjeblieft! Deze gedachtegang is als een rode lap voor die duivelse stier. Wat wil hij 
je graag zo laten denken. Kom, we gaan samen naar Golgotha.  
Luister eens en kijk eens: Zie je die Man, zie je dat silhouet van dat kruis?  
Hoor je die angstschreeuw? 'Mijn God, Mijn God, WAAROM hebt Gij Mij verlaten?'  
Zie je dat bloed langs de kruispaal naar beneden druppen? 
Dat is Gods antwoord op de zonde, op de dood en het oordeel. 
 

Vanaf het kruis klonk een roep in doodsnood, maar in deze graftuin klinkt uit diezelfde mond een opdracht vol 
genade: 'Ga heen naar Mijn broeders..!' Johannes 20:17. 
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Op rouw is ten diepste maar één antwoord: je begeven in de nabijheid van Hem Die de dood als het oordeel op 
de zonde op Zich nam.  
Deze Jezus zegt tot allen die bij Hem schuilen, ook in de rouw: 'Vrede zij ulieden!  
En toen Hij dat zei, toonde hij hun Zijn handen en Zijn zijde.' vers 20.  
Niet ter verdringing van de emoties (want Jezus huilde bij het graf van Lazarus!) , ook niet als eindpunt van de 
rouwverwerking, maar omdat er een Woord voor de wereld is, ook voor de wereld in rouw.  
Luister maar naar Asaf (en dat zegt hij ook als hij bezwijkt) Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te 
wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen. ( Psalm 73:28 ) 
Dat heeft Maria ook begrepen en gedaan ..! 
Hoe ze daartoe kwam? 
De Heere Jezus riep haar bij haar naam: "Maria". 
Het zijn de woorden van Zijn Vader uit Jesaja 43:1  
Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u 
verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 

 

Ds. M.C. Schreur  

Uit de pastorie  

 
Meeleven met 
-Nel van den Andel heeft maandag 24 maart een hartkatheterisatie ondergaan, maar er hoefde geen stent 
geplaatst te worden. Ze gaan u nog verder onderzoeken waar de vermoeidheid door veroorzaakt wordt. We 
wensen Nel en Wim, die 2 april mochten gedenken 60 jaar getrouwd te zijn, van harte zegen toe!  
 

-Dhr. Piet Venneman (Schansweg 43 - 3253VL Ouddorp) werd dinsdag 25 maart opgenomen in het ziekenhuis 
Bethesda in Dirksland, in verband met een acute longontsteking. Dankbaar dat het beter met hem gaat, is de 
zorg nog niet voorbij. We wensen hem en zijn vrouw van harte toe in de overgave aan de Heere te mogen 
verblijven, hetzij in het ziekenhuis of straks hopelijk en Deo volente weer thuis in het Schelphoekje.  
 

-We denken aan Martine Tanis, in verband met haar dubbele nekhernia. Dat is zeker niet makkelijk! Als vrouw 
van een ouderling, komt er vaak nog een schepje boven alle drukte op. We wensen je wijsheid toe, ook om te 
weten waar je je daarvoor kunt en moet laten behandelen. Dat valt meestal niet mee tegenwoordig met al die 
wachtlijsten! Sterkte gewenst en Gods zegen en nabijheid, juist ook in deze situatie. 
 

-Op de dag dat deze nieuwsbrief uitkomt, is Janneke Bezuijen al geopereerd aan haar voeten. We hopen dat het 
tot nut en zegen mag zijn! 
 

Voort leven we mee met Nico & Willeke Ras, omdat hun onlangs geboren zoontje Joël door een virus tijdens de 
zwangerschap aan één oor doof is geworden. Behandeling zal volgen als het mogelijk is om verdere schade aan 
het gehoor te beperken. Wat een zorgen!  
 

-Wat een zegen was het voor Joke Akershoek om met de Avondmaalsdienst weer in de kerk te zijn. Ze is 
herstellende van twee valpartijen, redelijk kort achter elkaar. Maar, je hebt mogen smaken en zien dat de HEERE 

goed is! 
 

-Broeder Cees Grinwis heeft weer lange tijd moeten wachten, maar donderdag 20 maart was er dan toch 
eindelijk een uitslag. Uit nader onderzoek bleek dat er toch kankercellen aanwezig zijn bij de lymfklieren, de 
zogenaamde lymfoom. Dat kunnen uitzaaiingen zijn van de eerdere Non-Hodgkin (nog van 2013). Toch is er ook 
voorzichtig goed nieuws, en dat is dat deze kwaadaardige cellen 'slapende cellen' zijn, en daarom is er voorlopig 
nog geen behandeling nodig. Wel moet hij goed onder controle blijven. Dus enerzijds reden tot dankbaarheid, 
maar voor de toekomst is waakzaamheid geboden en mogen we met Cees en Jannie meebidden dat deze cellen 
niet actief zullen worden. Onze tijden zijn in Zijn hand; dat geeft troost, maar ook afhankelijkheid, en dat is 
precies wat we nodig hebben. 
Van harte sterkte broeder, samen met Jannie en de (klein)kinderen, met hun geliefden!  
 

Overleden 
Op zondagochtend 2 maart 2025 overleed mw. Ina van Damme (voorheen wonend aan de Rustburg 3 in 
Ouddorp) in de leeftijd van 78 jaar. Haar officiële naam was Sjorzina, maar ze is beter bekend als Ina. Op vrijdag 
7 maart 2025, hebben we de rouwdienst gehad in de Dorpskerk. Na een veelbewogen leven, stierf ze uiteindelijk 
in de Vliedberg op die bewuste zondag, nadat ze vele vele weken in het ziekenhuis in Dirksland had gelegen. Ach, 
wat een verhuizingen die laatste maanden en weken van haar leven. Van ziekenhuis naar Nieuw-Rijsenburgh en 

weer terug naar Dirksland en uiteindelijk nog de laatste verhuizing naar de Vliedberg. Helaas heeft ze haar 
nieuwe appartement in de het Schelphoekje niet meer mogen bewonen. Zoals in de rouwdienst gezegd, gaat het 
uiteindelijk ook niet om een plekje hier op aarde, maar om een plekje in het Vaderhuis! Maar hoe kom je daar? 
Hoe krijg je daar een plek? Daar hebben we samen over gesproken in het ziekenhuis, maar daar hebben we het 
ook in de rouwdienst over gehad. De rouwdienst werd voorafgegaan door een in memoriam en persoonlijke 
woorden door zoon Ronald en kleindochter Anne. Daaruit bleek dat moeder en oma een grote plaats innam bij de 
kinderen en kleinkinderen, maar niet alleen bij hen, ook bij zeer veel meelevenden, zoals bleek uit de grote 
belangstelling tijdens het condoleren, en ook bij de begrafenis. Ina was een zeer gastvrije vrouw en hoewel ze 
veel meegemaakt heeft, bleef ze haar opgewekte karakter houden. Op 20 april 1981 (op tweede Paasdag) deed 
ze in de hervormde kerk van Goedereede geloofsbelijdenis bij ds. M. Aangeenbrug. (Martine had deze 
gedenkplaat nog!) De Heere zegene de gesproken woorden en dat de Psalm 130 en de gelijkenis van de Heere 
Jezus over de farizeeër en de tollenaar (en vooral diens gebed: "O God wees mij zondaar genadig!") tot eeuwig 
nut mogen zijn. Bij het graf sprak uitvaartondernemer Krijn Breen nog een dankwoord uit namens de familie en 
verlieten we de begraafplaats weer richting de Morgenster, terwijl de voorjaarszon ons bijna deed vergeten dat 



het nog winter was...! We wensen dochter Martine met haar man Joop, en zoon Ronald met zijn vrouw Yvonne, 
en de kleinkinderen Jeanine & Elbert, Anne & Joeri, Marije & Martijn, en Vedra, van harte Gods zegen toe! 
 

Overleden 
Op donderdag 13 maart 2025 overleed mw. Kaatje Mastenbroek-van der Veer op de leeftijd van 94 jaar in haar 

appartement in de Vliedberg. Sinds 25 mei 2008 was ze weduwe van Jacob Mastenbroek.  
We gedenken Marrie en Moos Aleman, alsook Anja en Chris Keizer, en Jaap Mastenbroek, alsook de dochters 
Miranka en Moniek met hun geliefden en kinderen.  
Dinsdag 18 maart jl. heeft de rouwdienst plaatsgevonden in de Hervormde kerk te Sommelsdijk en hebben we 
nagedacht over de bede uit Psalm 25:8 "Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer!" de 
versregels die haar leven zo typeerden. Ze was een geboren 'Sommelsdieker' en daarom heeft de rouwdienst 
(met aansluitend de begrafenis) ook van daaruit plaatsgevonden. Kaatje was iemand met het lampje op haar rug, 
en had vaak weinig licht voor zichzelf en durfde ook niet ten Avondmaal. Op 11 april 1976 deed ze belijdenis toen 
ze 48 jaar oud was bij dominee Vergunst in de Hervormde kerk van Middelharnis. Haar belijdenistekst was  
Kolossenzen 2 vers 6 en 7: "Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; 
Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in 
hetzelve, met dankzegging." Ze mocht een voorbeeld voor haar kinderen zijn en op het laatst sprak ze op haar 
sterfbed dat de Heere haar Heil was. Dàt zij haar kinderen tot troost! Bij het graf sprak Marrie nog een 
dankwoord namens de familie en in het kerkelijk centrum Vita Nova heeft ouderling Nagtegaal de 
rouwplechtigheid afgesloten. De Zone Davids zij jullie allen nabij, juist ook in de komende tijd! 
We wensen dochter Marrie met Moos en dochter Anja met Chris, en zoon Jaap, en de kleinkinderen de nabijheid 
van de Heere toe. Hij zij jullie nabij en dat Hij zien zal op jullie allen in gunst van boven! 

 

Overleden 
Op dinsdagmiddag 25 maart 2025 overleed Margré Maliepaard-Nuij. Het dringt nog niet goed door... Margré is er 
niet meer.. Wat is haar naam vaak genoemd, in de voorbede, in de gesprekken en nu is ze er niet meer..! 
MAAR... op de kaart stond deze Psalm geciteerd: D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;  'k Was 
uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; Gij zijt verlost; God heeft u 
welgedaan. (uit psalm 116:4). En die woorden blijven naklinken: Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. 
Op de rouwbrief stond vermeld: Met groot verdriet geven wij u kennis dat, na een ernstige ziekte, door de Heere 
uit ons midden is weggenomen mijn liefhebbende vrouw, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, dochter 
en schoondochter Grietje Neeltje Nuij  - Margré - echtgenote van Marinus Maliepaard - in de leeftijd van 41 jaar. 
Sterke de Heere ons in dit smartelijke verlies. En daaronder de namen: Marinus en de kinderen: Arjen en Elize, 
Wilmer en Emma, en Sijanne; familie P. Nuij en familie J. Maliepaard. Haar woonadres was Rustburg 14 te 
Ouddorp, maar ze overleed in hospice Calando te Middelharnis. 
Wat een lijdensweg heeft ze achter de rug; wat een onderzoeken, en dan die zware operatie in het begin in 
Rotterdam. Zo ging het maar door; en dan die controles om de drie maanden.. en toen de zware slag: er waren 
toch weer kwaadaardige cellen gevonden bij de aanhechting van de (buis)maag en de slokdarm. Het duurde niet 
lang, of ze kreeg te horen in Rotterdam dat ze haar niet meer konden helpen en al spoedig werd ze overgebracht 
naar Dirksland, om de laatste (levensverlengende) behandelingen te kunnen krijgen. Maar ook dat ging al 

spoedig niet meer en uiteindelijk kwam ze in Calando terecht. Zeker, de zorg was daar geweldig, de aandacht en 
de liefde, maar hoe mooi ook, hoe ruim en fijn die kamer op de hoek, je ligt in een hospice... Wat een meeleven 
heeft ze mogen genieten, op allerlei manieren, appjes, spraakberichten, zelfs met gebeden, stapels kaarten, 
bezoeken en telefoontjes, het voorlezen uit de boekjes van Corrie ten Boom (wat heeft ze dat gewaardeerd 
Piet!), mensen die de wens-ambulance geregeld hadden en zoveel andere dingen, ach noem maar op! Dat is 
allemaal heel erg fijn geweest, maar het allermooiste en allerbeste is geweest dat ze de Heere nodig had en dat 
ze zelfs bang was, dat als ze zou genezen, ze de Heere niet meer nodig zou hebben. Alles wat voor de 
rouwdienst gezongen zou moeten en mogen worden, heeft ze zelf aangereikt, ook Psalm 27, en in overleg met 
haar mocht Mattheüs 14 er ook bij. Zeker was het een hevige strijd om haar gezin los te moeten laten, haar man 
en twee zonen en haar enige dochter, maar de Heere heeft haar bij haar hand gevat, en hoewel er rondom haar 
levenseinde veel moeite en zorg is geweest, heeft dat alles niet kunnen verhinderen om haar einde tegemoet te 
zien met dapperheid en verlangen. We kunnen het niet beter verwoorden dan die berijmde Psalm 73: 13 Bezwijkt 
dan ooit, in bitt're smart`, Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed, Mijn rots, mijn 
deel, mijn eeuwig goed !  En ook die woorden uit vers 12: 'k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en 
pijn; U al mijn liefde waardig schatten, Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten! Zo is ze heengegaan, ziende op 
Christus. Soms weer verzonken in de golven, maar dan weer uitgered door de Heere. Zij is verlost... maar 
Marinus blijft als weduwnaar achter... de kinderen zonder moeder, de (schoon)ouders zonder (schoon)dochter en 

voor ome Kees en tante Mieneke zal het niet minder een gemis zijn, en voor zoveel andere familieleden, vrienden 
en vriendinnen. Alstublieft, gedenk hen allemaal! Dat een gedurig gebed vanuit de gemeente mag opgaan: 
HEERE, breid Uw vleugelen uit over haar gezin, ook en juist nu! Margré kan niet meer voor hen bidden; zullen we 
gezamenlijk de fakkel van de voorbede overnemen? 
Gedenkt u het rouwende gezin (aan de Rustburg 14, 3253 VK Ouddorp) 
Marinus, Arjen (met zijn vriendin Elize), Wilmer (met zijn vriendin Emma) en Sijanne! 
 
Cor & Marja Pikaart 
Onze koster Cor Pikaart en zijn vrouw Marja Pikaart-Grinwis hopen maandag 7 april 30 jaar getrouwd te zijn. 
Volgens de officiële benamingen wordt dat een jubileum van parel(moer) genoemd. We wensen jullie van ganser 
harte toe om samen met jullie kinderen allemaal de parel van grote waarde te mogen zoeken en vinden, om eens 
in te gaan in de lichtstad met paarlen poorten. De Heere zij gedankt voor alles wat Hij reeds gegeven heeft aan 
liefde en trouw, alsook aan kracht en gezondheid, om niet alleen zorg te mogen dragen in het gezin, maar ook in 
de gemeente. Elke zondag mag je de deuren van het eeuwenoude bedehuis wagenwijd open zetten, om jong en 



oud te nodigen. Dat je nog lang een dorpelwachter mag zijn, om samen met Marja de Heere de lof en eer te 
geven die Hem toekomt, omdat Hij trouw is van geslacht tot geslacht! 
Aansluitend feliciteren we Cor Pikaart en Corné Grinwis, die zaterdag 1 maart 2025 jl. respectievelijk 12½ jaar 
koster en hulpkoster zijn geweest van de Dorpskerk, voor de hervormde gemeente van Ouddorp! Een koperen 
jubileum! De HEERE zij alle eer, want Hij gaf hen beiden de gezondheid, kracht en ook de lust om het werk van 
een dorpelwachter te mogen doen. Als gemeente zeggen we hen zeer hartelijk dank voor het vele werk dat zij al 
die jaren mogen doen en we hopen dat ze dit nog lang mogen doen. Soli Deo Gloria! 
 
Terugkoppeling Gemeente avond (en een dringend verzoek) 
Graag willen we in de volgende Kleine Kracht een terugblik doen op de gemeente avond. Het is deze keer door 
een samenloop van (drukke) omstandigheden niet gelukt om dat voor het april nummer nog rond te krijgen. 
Maar, dat houdt u dus te goed! 

 

Eén ding kunnen we alvast wel meedelen: Als kerkenraad zouden we het op prijs stellen om weer met het 
Avondmaal uit de avondmaalsbeker te kunnen drinken. Ook is er al nagedacht over een opstelling waarbij we 
toch meer met elkaar om één tafel zitten. Wij beseffen echter heel goed dat sommige mensen toch liever -om 
allerhande redenen- gebruik blijven maken van de kleine plastic bekertjes, zoals we gedaan hebben. Daarom is 
onze vriendelijk en dringend verzoek vanuit de kerkraad: Wilt u ons laten weten of u liever uit de kleine plastic 
bekertjes drinkt in plaats van uit de Avondmaalsbeker, dan kunnen wij aan de hand van het aantal mensen, 
nadenken over hoe we die mogelijkheid kunnen bieden. Dus wilt u dat aan ons doorgeven? U kunt dit aangeven 
bij de scriba, broeder Christian van Huizen. 
 
Ten slotte 

De Heere alle eer voor de Avondmaalszondag die we mochten ontvangen. Al was de dienst door een rouwrand 
omgeven, toch was het een zegen om in het huis van God te mogen zijn, ook in de avonddienst met de gehele 
familie Maliepaard en de familie Nuij. We werpen al onze zorgen en waarom-vragen in dat ene woord van de 
Heere Jezus: "Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!" Hij werd verlaten, opdat Hij ons nimmermeer 
zou verlaten!  
Zo moet de verkondiging voortgaan en daarom wensen we ds. M.C. van den Hoorn  (die zondagochtend 9 maart 
bevestigd mocht worden door ds. J.A.C. Olie) een rijke en gezegende tijd toe in de gemeente van Ooltgensplaat 
(samen met zijn vrouw en kinderen) en dat de tekstwoorden uit zijn intredepreek (Doch wij prediken Christus, 
den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; maar hun, die geroepen zijn, 
beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods, 1 Korinthe 1:23 en 24) zijn 
blijvende lijfspreuk zal zijn voor de alle dagen van zijn wonen en werken in Ooltgensplaat en in de toekomst!  
Ook onze vriend en broeder ds. G.R. Mauritz (die het beroep naar de gemeenten Stad aan 't Haringvliet en Den 
Bommel mocht aannemen) wensen we van harte Gods zegen toe. Er was blijdschap, dankbaarheid en 
verwondering voor de beide kerkenraden en gemeenten dat ze dit bericht mochten krijgen. Ds. Mauritz mag zijn 
netten gaan uitwerpen op een nieuw arbeidsveld. We wensen hem en zijn vrouw en dochters alles toe wat ze 
nodig hebben om de gemeente van Randwijk los te gaan laten en te zijner tijd zich te gaan vestigen op de 
nieuwe werkplek!  

En zoals eerder geschreven in de Zaaier, maar ook hier: nog een woord van hartelijke dank voor het meeleven in 
verband met m'n 58e verjaardag. De avond in de Morgenster heeft ons, ook als gezin, heel erg goed gedaan!  
Voorts richten wij onze blik op Goede Vrijdag en de laatste drie Heilsfeiten: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.  
Jong en oud: Leer de zeven kruiswoorden maar uit je hoofd, met het gebed Heere breng ze in mijn hart! 
 

Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 
Gedicht  
De dichter Rhijnvis Feith kent u vast van het bekende lied: `Jezus Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van 
ons hart’.  
Hij schreef echter nog een prachtig lied, en dat gaat als volgt: (met hier een daar een kleine spellings-update)  
 

Waartoe toch al dat angstig schromen? - Komt twijfelzucht ons ooit te sta’? 
Wie moet niet als een zondaar komen, -  Niet enkel leven door gena’? 
O zalig hij, die, uit zijn noden - Tot Jezus en zijn heil gevloden, 
Daar dank'bre liefdetranen schreit! - Op ’t woord des Vaders te vertrouwen, 
En door ’t geloof den Zoon t’ aanschouwen - Is hier de weg tot heiligheid. 

 

Geen heiligheid wordt hier gevonden, - Die niet op deze wortel groeit; 
Hieraan is alle deugd verbonden, - Die immer voor den hemel bloeit. 
Vergeefs is al het moed'loos duchten, - Vergeefs ’t wanhopig kermen, zuchten, 
Niets buiten Jezus heelt de smart; - De vrees van een geprangd geweten 
Moog naar Gods wet uw daden meten, - ’t Geloof alleen vertroost het hart. 

 
’t Geloof, ja, leert ons heilig leven, - Daar ’t plicht uit dankbaarheid betracht, 
Maar ’t werken kan die rust niet geven, - Waar naar de ziel zo hijgend smacht. 
Hoe diep g’ uw schuld voor God moogt voelen, - De zonde zal steeds feller woelen, 
Zo lang gij niet op Jezus ziet. - Richt, waar g’ ook henen wilt, uw gangen, 
Als zondaar moet gij gunst ontvangen, - Uw eigen deugd verdient die niet. 

 
Ach! zal dit boze vlees nog woelen, - Wanneer mijn laatste stond genaakt, 
En zal ik stervend nog gevoelen, - Dat zonde mij ellendig maakt! 



Maar, o mijn Vader! wat moog wijken, - Uw vast verbond zal niet bezwijken, 
Uw eed wordt nooit van kracht beroofd, - Uw Zoon voldeed aan Uw bevelen, 
Volbracht Uw wet in al haar delen; - En ik, ik heb in Hem geloofd. 

 
O Gij, die onze schuld wou boeten - Door Uwe gadeloze pijn, 
O Heiland! leer mij aan Uw voeten - In eigen oog een zondaar zijn. 
Met al mijn deugd, bij al mijn werken, - Vind ik geen’ troost, die mij kan sterken, 
Geen hoop, dan die ik op U bouw: - Op Uw genade zal ik leven, 
Op Uw gena’ de doodsnik geven, - O Heer! aan Wie ik mij vertrouw. 

 

Gemeente nieuws 

Gemeente BBQ 
Ook dit jaar worden we als gemeente weer van harte uitgenodigd in de tuin van de pastorie voor de jaarlijkse 
gemeente BBQ. Deze avond zal gehouden worden op DV. vrijdag 20 juni. Reserveert u deze datum alvast in uw 
agenda? Verdere info volgt nog via het kerkblad en de gemeente app. 
 

Bericht van de commissie zanguurtje 
Een aantal jaren hebben we het maandelijks zanguurtje met elkaar gehouden.  
Het is een goed, mooi en verbindend moment om zo samen tot Gods eer te zingen. 
Op de laatste vergadering hebben we als commissie geconcludeerd dat het (vaste) groepje zangers klein 

geworden is en ook dat de groep muzikale begeleiders is geslonken. 
We zouden het erg fijn vinden voor het behoud van het zanguurtje als er meer muzikanten betrokken zouden 
zijn. Daarom een oproep: Wie zou met zijn of haar muziekinstrument mee willen werken aan het zanguurtje? U of 
jij kunt zich melden bij één van de onderstaande personen. Mede aan de hand van reacties op deze oproep zullen 
we verder nadenken hoe (vaak) we in de toekomst het zanguurtje vormgeven. 

Vriendelijke groet, 
Joke Akershoek, Pieter van der Giessen en Marlies Schollaart. 

 

Kerkrentmeesters  
Op de gemeenteavond hebben we de financiële positie van de gemeente uitgelegd. Er werd stilgestaan bij de 
inkomsten en hoe we daarin een mooie groei zien over de afgelopen jaren (zo'n 3% per jaar gemiddeld). Tegelijk 
moesten we concluderen dat de inflatie over de afgelopen jaren nog hoger is geweest, namelijk zo'n 5% 
gemiddeld, ofwel 25% over de afgelopen 5 jaar. Dit zorgt er dus voor, dat als deze trend doorzet we op termijn 
een steeds groter wordend tekort zullen zien. Ongeveer 5 jaar geleden waren we bezig met het verhogen van de 
predikantsplaats van 60% naar 80%, dit hebben we toen bereikt door uw vrijgevigheid, veelal door een 
periodieke gift vast te laten leggen. Een periodiek gift wordt voor minimaal 5 jaar afgesloten en dat betekent dat 
er dit jaar een groot aantal verloopt. Indien mogelijk zien we dit als een mooi moment, om rekening houdend 
met bovenstaande, een nieuwe periodieke gift vast te laten leggen.  

Het voordeel van de periodieke gift vast laten leggen is dat deze volledig aftrekbaar is van uw 
inkomstenbelasting! Ook kan er een combinatie van een periodieke gift met een bepaalde hoeveelheid 
collectemunten worden afgesproken, zodat u via de collecte zelf de doelen kunt sturen. Bijvoorbeeld een 
periodieke gift van 1000 euro per jaar, waarvoor u dan 6 zakjes collectemunten ontvangt ter waarde van 360 
euro.  
 

Daarnaast hebben we stilgestaan bij de wens van de kerkenraad om de predikantsplaats verder uit te breiden van 
80% naar 100%. Tot mei 2024 had de dominee nog een aanstelling van 20% voor pastoraal werk in de 
gemeente van Sirjansland, maar sinds dat verlopen is, is de inzet in onze gemeente eerder 100% dan 80%. Als 
we deze stap willen maken dan stijgt het jaarlijkse tekort van zo'n 12.000 euro afgelopen jaar naar ongeveer 
28.000 euro per jaar. Om dit tekort te dichten hebben we als Kerkrentmeesters het volgende plan in gedachten: 
• Ongeveer 1/3 van dit bedrag hopen we op te halen door het rendement op ons spaargeld te verhogen, 
door bijvoorbeeld een deel voor langere periode vast te zetten, of met laag risico profiel te beleggen (niet in 
aandelen!). 
• Ongeveer 1/3 hopen we op te halen door voor de komende 4 jaar een subsidie bij de Gereformeerde 
Bond los te krijgen. 
• De overige 1/3 zouden we dan willen halen uit hogere inkomsten uit de gemeente 
Op deze manier hopen we een officiële toestemming te krijgen van de landelijke kerk om van een 80% naar een 

100% predikantsplaats te kunnen gaan. 

We doen deze oproep met schroom en weten ook dat lang niet voor iedereen mogelijk is. Daarnaast hopen we 
dat u ook in financieel opzicht uw verantwoordelijkheid wilt nemen ten aanzien van het werk in de kerk, zodat 
Gods koninkrijk ook hier in Ouddorp verder gebouwd mag worden.  
Heeft u vragen over bovenstaande, of wilt u een periodieke gift laten vastleggen, neem dan contact op met 
Kerkrentmeester Pieter van der Giessen. Als uw periodieke gift dit jaar verloopt, zal hij zelf ook contact zoeken 
vanaf het moment dat de periodieke gift verlopen is volgens onze administratie. 
 

 

 

 



Agenda, Deo Volente 

Zondagsschool  
We zitten in de lijdensweken. We denken er dan aan hoe de Heere 
Jezus geleden heeft en aan het kruis is gestorven. Misschien denk 
je: was dat echt wel nodig? Ja, dat moest! Zo droeg Hij de straf 
voor de zonden. Daardoor is er vergeving en eeuwig leven voor 
wie in Hem gelooft!  
Hieraan denken we als het Pasen is.  
Op maandag 21 april, Tweede Paasdag, vieren we dit samen 
met de eredienst. Om 9.15 uur zal de morgendienst beginnen met 
de zondagsschool tot 9.30 uur. Dan is er een kortere eredienst, 

ook na de eredienst hebben we als zondagschool een moment om de Opstanding met elkaar te vieren.  
De liederen die we zingen hebben jullie al ontvangen en ook de teksten die enkelen van jullie op mogen zeggen. 
Neem jij ze elke dag even door, zodat we ze goed kunnen zingen! Ook de 7 kruiswoorden zijn verdeeld onder 
elkaar, Dat zijn de woorden die de Heere Jezus gesproken heeft toen hij aan het kruis hing. 
Drie dagen nadat Hij gestorven was is Hij opgestaan.  
Hij leeft eeuwig Wat een wonder!  
 

Nodig jij iedereen uit: Vaders, moeders, opa’s, oma’s, andere belangstellenden zijn zeker welkom om dit 
bijzondere Paasfeest met elkaar te vieren. 
 

Jeugdclub -16 

We willen jullie uitnodigen voor de volgende clubavond op 11 april. Zoals we de laatste keer besproken hebben 
willen we dan met elkaar gaan “high-snacken”. Jullie kunnen via de clubapp opgeven wat jullie die avond mee 
willen brengen. Let op: deze keer willen we om 18:00 uur beginnen en zal het rond 20:30 uur afgelopen zijn. Na 
de “high-snack” willen we met elkaar stilstaan bij het Paasfeest. Na de pauze willen we met elkaar verschillende 
spelletjes doen. Dus hebben jullie een leuk spel? Neem het zeker mee! 
I.v.m. de meivakantie staat de volgende clubavond gepland op 9 mei! 
Wij als leiding zijn elke keer weer verheugd dat we steeds nieuwe gezichten zien! Maar er kunnen er altijd nog 
meer bij. Dus weet je nog iemand? Neem diegene gerust de volgende keer mee! 

Groetjes van Erik, Jeanet, Laurens, Lisette, Petra, Rianne, Rosita, Sem 
 
 

Vrouwenkring “Sola Fide” 
Nu de Bijbelstudie over het Bijbelboek Ruth is afgerond willen we een toepasselijk stukje uit het dagboek 
“Vrouwen tussen uitersten” met u delen. Naomi-Mara en Mara-Naomi Soms moet ons eerst veel (of alles) worden 
afgenomen voordat wij in Gods weg leren gaan. 
Lezen: Ruth1:1-22 
God regeert over licht en duisternis in een mensenleven. Naomi heeft dat gezien. Zij merkt de hand van de Heere 
op als de hongersnood voorbij is. Ook in haar persoonlijk leven erkent zij Zijn hand wanneer ze aangeeft dat de 

grote bitterheid in haar leven van de Almachtige komt. Ze belijdt: “Vol toog ik weg”. Door die bitterheid wil ze 
Mara en niet langer Naomi genoemd worden. Al zijn de omstandigheden donker voor haar, toch wijst zij door 
haar houding haar schoondochters op het Licht. En dan maakt Ruth door het voorbeeld van Naomi-Mara een 
betere keus dan haar schoonzuster. Ruth, een Moabitische, vrouw doet belijdenis van haar levenskeus: ”Uw volk 
is mijn volk, en uw God mijn God”. Deze God kan ze niet loslaten en daarom zwicht ze niet voor de vele 
bedenkingen van haar schoonmoeder. Haar nood maakt haar zeer beslist. Ze durft het leven aan, moedig en 
gelovig. Ruth verlaat alles en zoekt voor alles eerst het Koninkrijk van God. Samen komen Naomi en Ruth aan in 
Bethlehem. Daar had de Heere weer brood gegeven na de hongersnood. God voorziet in brood. En juist daar in 
Bethlehem (broodhuis), wordt eeuwen later Christus geboren. Hij zegt: ”Ik ben het Brood des Levens, die tot Mij 
komt zal geenszins hongeren”. God voorziet ook in brood voor ons hart. Is deze God ook Koning in uw leven? Hij 
vraagt gehoorzaamheid van ons. En wat betekent dat concreet? Dat wij ons aan Hem onderwerpen en niet 
proberen weg te lopen voor Zijn straffen, maar ze opmerken net als Naomi en de weg van gehoorzaamheid- 
Gods weg – leren gaan.  
Bij Naomi breekt dan de zegen van het Licht door. 

 

- Herkent u zich misschien in de ‘volle’ Naomi? 
- Of in de Mara die ze beleed te zijn geworden? 
- Of is Ruth als de nieuw ingekomene u niet vreemd? 

 
Mannen thema dag  
Zaterdag 12 april. Thema: De Eerste en de Laatste. Over het begin en de voltooiing van Gods werk. 
Sprekers: Ds. A.J. van den Herik (PKN Dordrecht) en ds. S.M. Buth (CGK Zaamslag) Locatie: Hervormd 
Verenigingsgebouw De Wingerd, Tholen. Inloop 9:30 uur Broodmaaltijd na afloop omstreeks 12:30 uur. Uw gift is 
uw toegang. Kosten worden geraamd op ca. € 20 pp. Voor deelname broodmaaltijd graag aanmelden.  
Zie verder: https://www.mannenthemadagen.nl. Voor gezamenlijk rijden neem contact op met: T. Grinwis 0187-
681980. 
 
 

Contact middag  
Woensdagmiddag 23 april deze middag hoopt onze kerkenraadbroeder ouderling Hans Struik een presentatie 
te verzorgen over het thema: "De ark van Noach... hoogst actueel !" Het onderwerp maakt ons nieuwsgierig, 
en nu is nieuwsgierigheid vaak een minder goede eigenschap, maar nu zou ik zeggen: geef gerust toe aan uw 
nieuwsgierigheid en kom dus naar deze middag! En weer zeg ik: Graag laten we nog veel meer mensen 
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meegenieten van deze middagen. Neem elkaar dus mee, oud èn jong. Het is dus geen bejaardenmiddag, want 
ieder die kan op de woensdagmiddag is  hierbij hartelijk uitgenodigd! Tot dan. De inloop is vanaf 14.30 uur. Wel-
kom... Kom-wel! 

 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 25 april 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
 

Psalmzangavond 
Op zaterdag 24 mei a.s. hoopt het Dutch Baroque Vocal Consort o.l.v. Gerard de Wit weer een 
Psalmzangavond uit te voeren in de Dorpskerk te Ouddorp. Aanvang 19:30 uur. Toegang is uw gift. 
 

Activiteitencommissie 

Terugblik actie maart 
Op zaterdag 15 maart werden de bestellingen met de huisgemaakte lekkernijen opgehaald en bezorgd. Door 
vrijwilligers uit de gemeente zijn 21 potten advocaat gemaakt, 18 boterkoeken en 21 appeltaarten gebakken! 
Hartelijk dank voor uw hulp hierbij! 
Ook aan iedereen die een bestelling heeft gedaan, hartelijk dank, we hopen dat het u gesmaakt heeft! Een deel 
van de ingrediënten werd ook gesponsord door Jumbo Sperling en Vershal Ouddorp, hartelijk dank! 
Deze actie bracht het mooie bedrag van € 507,00 op! Dit jaar wordt de opbrengst van onze acties gebruikt voor 
de aanschaf van nieuw meubilair voor in De Morgenster. 
 

Aanmelden vrijwilligers Jaarmarkt 

We hebben helaas nog niet genoeg hulp voor op de markt en zijn dus dringend op zoek naar vrijwilligers voor 
tijdens de marktdag: vele handen maken licht werk! Ben jij/bent u op D.V. vrijdag 30 mei beschikbaar voor de 
hele dag of een dagdeel dan kunt u zich aanmelden bij Anne Heerschap via 06-15282494. Let op! Er is dit jaar 
geen vrijwilligersavond, de vrijwilligers worden via de app op de hoogte gebracht met wat er van hen verwacht 
wordt. Op woensdagavond 28 mei hopen we vanaf 18:45 uur in de Morgenster de kleding uit te zoeken die 
verkocht wordt op de markt, komt u ook helpen? 
 

Adopteer een kraam 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een kraam te adopteren. Mocht u om bepaalde 
redenen niet op de jaarmarkt aanwezig kunnen zijn en toch uw steentje bij willen 
dragen, dan is er een mogelijkheid om vanaf €15 een kraam te sponsoren. Dat kan 
onder andere via de QR-code. Zie voor verdere informatie en betaalmogelijkheden de 
bijgevoegde flyer. 
 

                           SCAN DE QR-CODE en ADOPTEER! 
 

 
Inzameling spullen, kleding en boodschappen 
Dit jaar zamelen we weer diverse dingen in voor verkoop tijdens de jaarmarkt. Tweedehands spullen (geen grote 
meubelstukken of grote elektronica!) voor de tweedekanskraam kunnen bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht 
worden. Heeft u nieuwe of gebruikte maar nog goede kleding over? Dan kunt u deze schoon inleveren ook bij 
fam. Meijer of elke donderdagochtend tot 11:00 uur in de Morgenster. Ook ongebruikte boodschappen kunnen 
weer ingeleverd worden voor de boodschappenkraam. Let hierbij op dat de producten een houdbaarheidsdatum 
hebben tot na 30 mei! Deze producten kunnen worden ingeleverd bij Anne Heerschap (Cichoreilaan 5) of Daniël 
van Koppen (Molenblok 15). Bij afwezigheid mag het bij de achterdeur gezet worden. 
 

Kinderactiviteiten 
We zijn dankbaar om te mogen melden dat we al wat sponsorgeld mochten ontvangen voor de kinderactiviteiten. 
Super dat u zo meeleeft en hieraan uw steentje bijdraagt! 
We hopen dit jaar ons meer dan andere jaren te richten op de kinderen en willen een kinderplein tot stand 
brengen, dus we kunnen meer sponsoren gebruiken! Wilt u ook ons hierbij helpen, dan kunt u zich melden bij 
Daniël (06-16257487) of een bedrag overmaken op IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25  t.n.v. Activiteitencommissie 
Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. kinderactiviteiten. Mocht u vanuit uw bedrijf willen sponsoren dan is er ook 
de mogelijkheid om een factuur te ontvangen. 
 

Fotoshoot tijdens de markt 
Margretha Aleman (M A Fotografie) staat weer klaar met haar camera om mooie foto’s te maken van stellen, 
zwangere, kinderen en gezinnen. Kosten zijn € 25,- inclusief 3 fotobestanden. Dit gehele bedrag komt ten goede 
van de kerk! Achteraf zijn er nog meer fotobestanden bij te bestellen. Er wordt gezorgd voor een setting met een 
lichte achtergrond, leuk bankje en voor de kinderen leuke attributen zoals een stoeltje of krukje.  
Vooraf reserveren is handig, vol = vol! Om een plekje te reserveren kunt u een bericht sturen naar 
Margretha: 06-52266725. Kijk voor meer informatie op www.mafotografie.nl 
 

Belangrijke data 
28 mei - vanaf 18.45 uur: Uitzoeken kleding in de Morgenster,  29 mei – 13:15 uur Opzetten kramen, 30 mei: 
Jaarmarkt 
 

Commissielid 
Voor in de commissie zijn we opzoek naar versterking, Anne heeft aangegeven na de markt te zullen stoppen. 
Wie wil ons komen helpen bij het organiseren van leuke acties voor onze gemeente? Meld je aan bij één van de 
commissieleden! 
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Verantwoording van uw gaven  

 

Over de periode van 1 t/m 28 februari is het volgende ontvangen: 

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    1.298,06 

Bijdrage energie  828,19 
Giften per bank en contant   700,00 
Kerkbalans         10.715,00 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 13.541,25 
 

Diaconie 
Stichting Gave, 2 febr. 239,12     
Stg. Gods Woord in de wereld, 9 febr. 260,10 
GZB weekdienst. 12 febr. 153,90 
Kerkelijk verenigingswerk, 16 febr. 206,94 
Diaconie, 23 febr.  431,70 
Gift Diaconie·  100,00 
 

Totaal diaconie  € 1.391,76 
Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 14.933,01 

 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.100,25 
 
Verjaardag fonds 2025 
Stand vorige keer  150,00 
Ontvangen     280,00 
Totaal € 430,00 
 
Kleine Kracht 20e jaargang 
Stand vorige keer  824,00 
Aan giften           25,00          
Totaal  € 849,00 
 
 

Ledenadministratie 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 

  2 april ~ 81 jaar, Mevr. E. den Hollander-Lagerwall Dirkdoensweg 19, 3253AD. 
  2 april ~ 75 jaar, Mevr. K. Meijer-Klepper Dorpsweg 39 A, 3253AG. 
  3 april ~ 77 jaar, Mevr. J. Bakelaar-Klepper Oosterweg 19, 3253BR. 
  5 april ~ 80 jaar, Mevr. H.G. Bremer Westvoorn 3, 3253BZ. 
10 april ~ 71 jaar, Dhr. L.P. Zeelenberg Hazersweg 22, 3253XG. 
17 april ~ 86 jaar, Mevr. M.J. Bos-Hoogendoorn Vliedberglaan 103, 3253VT. 
19 april ~ 73 jaar, Mevr. L.M. Moerkerk-van Koppen  Julianaweg 6, 3253BL. 
19 april ~ 78 jaar, Dhr. N.K. Strik Broekweg 20, 3253XB. 
23 april ~ 77 jaar, Dhr. K.J. Mierop Geleedststraat 8, 3253BE. 
25 april ~ 76 jaar, Dhr. W. Meijer Dorpsweg 39 A, 3253AG. 
26 april ~ 82 jaar, Dhr. A. Klepper Dorpstienden 1 b, 3253AS. 
Overleden 
- Mevr. S.J. van Damme 
- Mevr. K. Mastenbroek-van der Veer 
- Mevr. G.N. Maliepaard-Nuij 
Ingeschreven 
- Dhr. W.J. Bakelaar 
Uitgeschreven 
- Dhr. en mevr. van Driel 
- Dhr. L. Mierop 
Verhuisd 
- Mevr. M.L. Knoester van Koolweg 35a naar Westduinweg 19a 
- Mevr. W.J. Mierop van Molentienden 128 naar Diependorst 16 

 
Voor onze jongeren 
 

Heilige Doop 
Dopen wat is dat eigenlijk? Dopen heeft alles te maken met een door God opgericht verbond. 
Dat wil zeggen dat God bij jouw doop iets beloofd heeft waar Hij nooit meer van af kan.  
De Heere zit er met eerbied gesproken ‘aan vast’! 
Wat die belofte inhoud?  
Twee dingen: Hij belooft jou de verlossing van zonden en Hij belooft dat Hij Zijn Heilige Geest wil geven. 
Verlossen van zonden.  



Dat betekend dat de Heere je zonden wegneemt, zodat er niets meer van te zien is.  
En dat kan alleen door de Heere Jezus, daarom heeft Hij willen lijden en sterven, maar ook weer is opgestaan uit 
de dood, (Pasen). Daar gaat de puzzel over.  
 

Puzzel  

Rond de begrafenis en de opstanding van de Heere Jezus is veel gebeurd. In deze puzzel staan woorden rond 
deze gebeurtenissen. Streep ze allemaal door in het lettervak.  
Van de letters die overblijven kun je drie teksten maken 
 

Aangezicht – graf – linnen – apostel - Heere Jezus - Maria Magdalena – blinkend – hof – morgenstond – 
boodschapper – Johanna – specerijen – Galilea – Jozef – steen – gebod – kruis – verwonderd – gekruisigd – 
levend – wederopstanding – geloof – lichaam – Zoon  
 

m v e r w o n d e r d j h ij l i l s h h b 

a i e r n i e g e l o o f t i m e a a e o 

r r h ij i s o p g e s h t a c a t n g e o 

i e d e n k t h o e w a h ij h t s o t r d 

a u g e s p r o k e e n n h a e o e f e s 

m o r g e n s t o n d n t a a l p s h j c 

a ij n o e g p i n g e a a l m i a l e e h 

g a w n a s e z e g r g e n d e d e z z a 

d o n o n d c e s z o o n m e n s s e u p 

a i n m o g e e t o p v e r g e l t e s p 

l e v e n d r v e r s d w o r d e e n i e 

e n d e h a ij a n d t e n d e r a e z o r 

n n d i  g e e m f e a n s e n e e n n g e 

a k r h o f n u i s n i g d l w o r d e n 

e n t e n d e r d e d n s i  u r k d a g e 

w b l i n k e n d e i d l e r o p s t a a 

n e n z ij w e r d e n a a n g e z i c h t 

n d g i s i u r k e g i n d a c h t i g z 

ij n e r w o o r d j o z e f d o b e g e n 

 
De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.  
Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com 

 

Kerkdiensten 

Woensdag 9 april 2025 Weekdienst 
19:30 uur ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e GZB. 2e Kerk. 
 

Zondag 13 april 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. G.J. Anker, Nieuwerkerk a/d IJssel 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Vrijdag 18 april 2025 Goede Vrijdag 
19:00 uur ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 20 april 2025 Eerste Paasdag 
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M. Kreuk, Yerseke 
Collecte: 1e Stichting Palliatieve Zorg Calando. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Maandag 21 april 2025 Tweede Paasdag 
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting Timotheos. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 27 april 2025  
  9:30 uur: prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e School met de Bijbel Kon. Beatrix. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 4 mei 2025 
  9:30 uur: ds. M.C. van den Hoorn, Ooltgensplaat  
18:00 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal 
Collecte: 1e Project 10 27 Bouwen aan een nieuw (t)huis. 2e Kerk. 3e Predikantsplaats. 
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Oppasrooster april 2025  
13 april – Elma en Rebecca  
20 april – Jasmijn, Eline en Rhodé (1e paasdag) 
21 april – Myrthe, Rebecca en Annelein van Koppen (2e paasdag) 
27 april – Corrien, Femke en Emma van der Giessen 
04 mei – Margaretha, Julia en Elise 
 

Zending en Evangelisatie 
 
Zending’s middag voor de kinderen 
Op 7 mei is er weer een zendingsmiddag in de Morgenster, waar we jou voor uitnodigen. Deze keer komen ds. 
den Hartog en zijn vrouw vertellen over hun zendingswerk in Afrika. Ze wonen in Zimbabwe. Weet jij waar dit 
land ligt? Het is echt heel ver weg! De zendingsmiddag begint om 4 uur. Na het luisteren gaan we samen patat 
eten. Het is om half 6 afgelopen. We hopen je te zien! En…. neem gerust een vriend of vriendin mee! 

Groetjes van de zendingscommissie 
 

Zending’s  avond  
Wij (Willem-Henri en Ditteke den Hartog) voelen ons helemaal thuis in 
Afrika. In 2008 zijn we door de GZB uitgezonden naar Namibië om ons 
daar in te zetten voor het theologisch onderwijs. Sinds 2017 
begeleiden we het werk van de GZB in diverse landen in de regio, de 
afgelopen jaren vanuit Malawi en sinds juli 2023 vanuit Zimbabwe. God 
bouwt Zijn Koninkrijk door mensen. Het is een voorrecht om hierbij 
ingeschakeld te worden om op het juiste moment richtwijzers te zijn 
naar Jezus. Als christenen zijn we geroepen om in woorden en daden 
het Evangelie te delen. Niet iedereen kan zendingswerker worden, 
maar betrokken zijn bij Gods wereldwijde kerk kan heel concreet door 
als Zendingsmaatje ons werk te steunen. Doe je mee? Graag vertellen 
we daar meer over op woensdag 7 mei. Aanvang 19.30 uur in ‘De Morgenster’  

 
 
 
 


